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EKOGÜNDEMİ 


DÜNYA EKONOMİSİ g POZİTİF SEYİRDE! 


p yi TOBB BAŞKANI a 
AR. peel M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 
ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE! “eği YAPAY GÜNDEMLERE . DEGİL INOVASYONA 


Be er ODAKLANMALIYIZ! 


BÜYÜME İVME 
KAYBEDİYOR! 


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstihdam seferberliği ile devletimizin verdiği tarihi destekler sayesinde son 6 ayda Türkiye genelinde 1,2 milyon kişiye ilave istihdam sağladık” dedi. 
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STEEL SECURİTY 
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Dünyanın en iyi uykusu için, dünyanın en iyi markaları 
Yatsan'da. 


Kusursuz konfor için tüm dünyanın tercih ettiği dünya markası yataklar, Yatsan Mağazaları'nda sizleri bekliyor. 
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İÇİNDEKİLER 10.1... 


hayal mi? 


LZ mi 


25,8 Milyar TL'ye ulaştı! 


18 BUSINESS EKONOMİ 


Körfez'in yatırımları Türkiye'ye aktı! 


ANTFAR DÜ 
BÜTÜN DÜNYAYA SATABİLEĞERİMİZ 


BİR OTOMOBİL YAPMAK İSTİYORUZ! 20 BUSINESS EKONOMİ 


Turizm bu yıl yeniden canlandı! 


3 4 BUSINESS ANALİZ 


Her Blockchain platformu aynı hedefler için uygun olmayabilir! 


7 6 BUSİNESS AKTÜEL 


Dijital göçebelerden misiniz? 


8 0) TOURISM 
Karadeniz'in en mutavazı sakini: Kastamonu! 


94 BUSINESS HEALTH 


Ani ve şiddetli baş ağrısına dikkat! 


> KLASİK İTALYAN 
LEZZETLERİ 
GINA'NIN 

YAZ MENÜSÜNDE! 
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EDİTÖR'DEN 


Türkiye'de Endüstri 4.0 
ne durumda? 


Kavramsal planda ilk olarak Almanya'da dillendirilen dördüncü sanayi devrimi veya bugünkü popüler söylenişle Endüstri 4.0 son birkaç yıldır Türkiye'nin de gündeminde yer alıyor. İş dünyasında çeşitli kuruluşlar raporlar, kitapçıklar hazırlıyor, toplantılar yapıyorlar. 
Temelde bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Özellikle sanayicilerimizin bu dönüşümü gerçekleştirmeden küresel rekabette zorlanacakları, hatta gelecekte bir gün varlık gösteremez duruma düşecekleri vurgulanıyor. 


Sanayicilerimizde bir farkındalık artışı olduğu kesin. İş dünyasının temsilcileri sürekli olarak geçmiş tüm sanayi devrimlerini ıskaladığımızı, bugün bile Endüstri 3.0'ın gereğini yerine getiremeyen birçok sanayi kuruluşu olduğunu ve artık dördüncüsünü kaçırmamamız gerektiğini söylüyorlar. Tüm bu farkındalık ve uyanış güzel... 


Öte yanda Endüstri 4.0 için en büyük dezavantajlarımız sermaye yetersizliği ve eğitim sistemi olarak görülüyor genelde. Hala sanayiyle ve 21. Yüzyılın gereklilikleriyle tam uyumlu olmayan bir eğitim sistemimiz de dezavantaj yaratıyor. Son açıklanan eğitim programı ise, bırakın sanayiye ve 21. Yüzyıla uygun eğitimi bir kenara, eğitim sisteminin bilimsellikten uzaklaştığını gösteren değişikliklere tabi kalıyor. Doğrusu bu gelişme, sanayi devrimlerini oluşturan düşünce yapısını anlayamadığımızın işaretidir. Böyle olduğu sürece Batının ürettiklerinin peşinde koşturmaktan başka bir şey yapamayan bir ülke olmaktan kurtulamayız. 


Geleneksel üretimden makineleşmiş üretime geçişi sağlayan, ardından kitlesel üretime geçen, daha sonra bilgisayar teknolojisini işin içine sokan ve en nihayetinde akıllı fabrika kavramıyla otomasyonu bilgisayarlarla bağlayan ve tam robotik üretimi hedefleyen Endüstri 4.0'ı üreten Batı uygarlığını yaratan da aynı düşünce 


yapısı. 


Bugün liderlik Batı'da, çünkü bilim temelli eğitime inanıyorlar ve üretimde de rehberliği bilime veriyorlar. 
Bunu anlamadığımız sürece Endüstri 4.0 trenine de ancak son vagondan bineceğiz gibi görünüyor. 
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KARAKTER BİR AĞAÇ İSE İTİBAR DALLARIDIR! 


Nasrettin Hoca'nın, “Ye kürküm ye” hikayesini bilmeyen yoktur ama bu hikayenin alt metninin farkında olan kaç kişi vardır acaba? Kaçımız itibarın sahip olduğumuz donanım ya da ekonomik düzeyle orantılı olmadığını düşünüyor varlıklarımızdan çok vasıflarımıza yatırım yapmayı tercih ediyoruz? 


Ne okulda öğretilen ne tecrübeyle elde edilen ne de para ile satın alınan karakterle eş değer oluşan dahası bir bütün olunca kalıcılığı ve sahiciliği ortaya çıkan güven temelli saygınlıktan bahsetmek istiyorum. Ekonomik düzeyi iyi olan insanların ya da belirli bir şöhrete sahip kişilere uygulanan muameleden bahsetmiyorum. Bunların hiçbiri olmadan olağan şekilde oluşan yani kişinin doğası ile süre gelen itibardan bahsediyorum. Sözlük anlamı aynen şöyle; Değerli bulunma, saygı görme, güvenilir olma. En kıymetlisi de son tanım. Yani güvenilir olma durumu. 


Bazı insanlar var ki istediği eğitimi almış olsun ya da istediği maddi imkanlara sahip olsun saygınlıkları olmayabiliyor. Zorlamayla olmuyor. Zorlamamak da lazım(!) 


Ne yaparsan yap olmuyor bazen... 


Çalıştığı kurumun logosuna arkasına almış görkemli makam odası, şoförlü arabalar, korumalar gittikleri restoranlarda kapıda karşılanmalar ya da VIP salonlarında ağırlanmalar kiralık itibar değil de nedir? 


Ruh kalitesi diye bir şey var, aile terbiyesi diye bir şey var. Hiçbir okulda öğretilmeyen, diploması olmayan, soyadı mirası ile oluşmamış ekonomik düzeyi ile elde edilmemiş ya da statü sonucu beraberinde gelmemiş olan itibarlık diye bir şey var. Saygınlık elde etmek çok kolay mühim olan bunların hiçbiri olmadığında öz kimliği ile itibarı olan kaç kişi tanıyoruz etrafımızda? 


Nice insanlar tanıyorum, eğitim düzeyi belki ilkokul seviyesinde maddi durumu deseniz asgari ücretle zar zor geçinen ama itibarı yüksek, dürüstlüğüne ve mertliğine kefil olunan insanlar. 
Yok mu sizin de etrafınızda? 


İtibar zor bir nitelik olmakla birlikte elde edildikten sonra çok da çabuk hatta bir anda yok olabilecek yeri asla eskisi gibi olmayacak tehlikeli bir fotoğraftır. Günümüzde itibarı yerle 

bir eden ya da hak ettiği gibi gösterebilme imkanı tanıyan yani dijital dünya en önemli bir o kadar da kritik bir platformdur. Sosyal medya hesapları bireyin aynasıdır. Bu aynadan nelerin yansıdığı çok önemlidir. Günümüzde iş dünyasında bir iş anlaşması yapılamadan önce veya bir işe alımda en önemli referans kaynağı artık kişinin sosyal medya hesapları oluyor. Bu sebeple dikkatle ve özenle yönetilmesi çok önemlidir. Gerçeği yansıtması gerektiği gibi itibara da hizmet edebilen bir strateji de olmalıdır. 


İtibarlı kişi menfaati olmadan gücün tesirinde kalmadan, karakter bütünlüğü ile başkalarının ya da şartlarının dayatması ile değil doğruyu kendi erdem pusulası ile bulanlar sosyal statüleri ne olursa olsun itibarlı kişilerdir. 


Karakter bir ağaç ise itibar dallarıdır. Dallarında hangi çiçeklerin açıp nasıl bir görüntü vereceği köklerinin yani karakterinin sağlamlığı ile ilişkilidir. 


Sevgi ve ışığın birlikteliği sizlerle olsun, 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Ger parçası lezzet dolu... 


beypiliç 


sağlık 


DENİZLERDEKİ 
GÜCÜNÜZ! 


Dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisinden biri olan 

AKSA Jeneratör, denizcilik sektörünün kesintisiz enerji ihtiyacına marin jeneratörlerle yanıt veriyor. 
Sessiz çalışan, düşük yakıt tüketen ve düşük 

emisyon değerleriyle çevre dostu olan marin jeneratörler; uluslararası denizcilik standartlarına, CE sertifikasına ve dünya çapındaki klas kuruluşlarından sertifikalandırılmaya uygun olarak üretiliyor. Yüksek performansıyla dikkat çeken AKSA marin jeneratörler, 4-1800 kW arasında değişen güçleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. AKSA marin jeneratörler, özel ses izolasyon kabini sayesinde denizdeki sessizliği 

ve huzuru da bozmuyor AKSA'nın marin jeneratör portföyünde distribütörü olduğu Cummins Onan marka jeneratörlerin yanı sıra ABD marin pazarının en katı emisyon standartları olan EPA Tier 3 seviyesine uygun John Deere motorlu modeller de yer alıyor. 


Aksa Jeneratör Ceo'su Alper Peker, "AKSA, denizcilik dünyasının en çok tercih ettiği markaların başında yer alıyor. Üstün performansa sahip, çevre dostu, düşük yakıt tüketen marin jeneratörlerimizle 

deniz seyahatlerinde kesintisiz enerji sağlıyoruz. 
Ürünlerimizi denizcilik dünyasının ihtiyaçlarına göre sürekli yeniliyor, şekillendiriyoruz. Amacımız hayatın denizde de kesintisiz akmasını sağlamak” diyor. 


BOZANKAYA'DAN AR-GE'YE 
7O MİLYON TL'LİK YATIRIM! 
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Yeni nesil toplu ulaşım araçları projeleriyle Türkiye'de ve dünyada adını duyuran Bozankaya, çevre dostu, ekonomik, yüksek performanslı, konforlu elektrikli araçların üretimini gerçekleştiriyor ve geleceğin ulaşım sistemlerine yön veriyor. Sadece 2016 yılında Ar- 

Ge çalışmalarına cirosunun yüzde 11'i oranında pay 
ayıran firma, yüzde 100 elektrikli otobüs, yüzde 100 
alçak tabanlı tramvay ve 'Trambüs' olarak adlandırılan modern troleybüs sistemleriyle toplu ulaşımın dönüştüğü şehirlerde hizmet vermeye başladı. 


Son 5 yılda 19 ayrı Ar-Ge projesi (Tamamlanan 10, devam eden 4, değerlendirilen 5 proje) üzerinde 
yoğunlaşan Bozankaya, bu projelere toplamda 70 
milyon TL'lik bir bütçe ayırdı. Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Türkiye'de ortalama binde 9, OECD genelinde ortalama yüzde 2 pay ayrılan Ar-Ge'ye Bozankaya'nın ciddi bir kaynak ayırdığını söyledi. 
Günay, “Bu yatırımlar karşılıksız kalmıyor. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerle Türkiye'ye artı değer olarak geri dönüyor” dedi. 


Aytunç Günay, şöyle devam etti: “2016'nın ilk günlerinden bu yana Hacettepe Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Çankaya Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 10 üniversiteden 16 farklı akademisyenle çalışmalar gerçekleştirerek ciddi bir hamle yaptık. 
Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde geliştirdiğimiz ürünlerin pazara sunulmasıyla, hem ithal ikamesi gerçekleşiyor hem de önemli ölçüde dövizin ülkemizde kalması sağlanıyor. Aynı zamanda, bu ürünlerin ihracatıyla, ülkemiz ciddi miktarda döviz de kazanıyor. 
Yatırımlarımızın Türkiye'ye dönüşünü görmekten gurur duyuyoruz.” 


İNOKSAN, 
ABD'DEN SONRA 
ÇİN PAZARINA DİKTİ! 


Bursa'da küçük bir işletme olarak yola çıkan İnoksan, bugün 20.000 m? kapalı alanda yaptığı üretime ve 
140 milyon TL ciroya sahip bir sektör lideri olarak 
37. yaşını kutluyor. Yeni yaşında yurtdışı hedeflerini de büyüten İnoksan, özellikle Çin pazarında Türk mühendislerinin imzasını taşıyan inovatif Inosmart Touch Kombi Fırın ve Bulaşık Makineleri ile önemli atılımlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Hali hazırda ABD pazarında döner ocakları ile faaliyet gösteren ve yakın zamanda buradaki pazar payını set altı bulaşık makinalarıyla artırmayı hedefleyen İnoksan, ABD'nin önde gelen firmalarından biri ile işbirliğine de gitti. 
İnoksan, elektrik, gaz ve su gibi teknik aksamlarının Avrupa standartlarından farklı olması nedeniyle ABD standartlarına uygun olarak yeniden geliştirdiği set altı bulaşık makinesini Bursa'daki fabrikasında hijyen ve güvenlik sistemleri ile CE standartlarının üzerinde üretecek. 


37.yılı olan 2017'yi ihracat yılı ilan ederek, yüzde 

15 büyüme hedefi koyan İnoksan, başarılı girişimleri 
sayesinde yılsonunda bu hedefi aşmayı öngörüyor. 5 
kıtada 80 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, "Gelirimizin yüzde 35'ini oluşturan ihracat payımızı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü bizim için artık 

daha fazlasını yapma zamanı.” dedi. ABD pazarı için yaptıkları önemli atılımların ardından, yakın zamanda Çin pazarına da hızlı bir giriş yapacaklarını ifade eden Varlık, “Çin'de Inosmart Touch Kombi Fırın ve Bulaşık Makinelerimizin toptan satışı için 2017 başından bu yana çalışmalar yapıyoruz. Burada bizim için büyük bir potansiyel var. Planlarımız doğrultusunda ilerleyerek, orta vadede Çin'e binlerce kombi fırın ve bulaşık makinesi satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 


MURATBEY, AB'YE 
İHRACAT ONAYI ALDI! 


Tecrübesiyle peynirin Türkiye'de gelişimine yön 

veren Muratbey, Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracat yapma onayı aldı. Muratbey, bu onayı Avrupa Birliği normlarına uygun olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen uzun ve yoğun denetimler sonrasında almaya hak kazandı. Bakanlık, resmi tanımıyla “Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Amaçlı Onaylanacak Süt İşletmelerinin Kontrol Prosedürü” 
uyarınca, Muratbey için ihracat iznini 12 Temmuz 2017 
tarihinde onayladı. Muratbey böylece, Avrupa'ya ihracat onayı alan sayılı firmalar arasında yer aldı. 


Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, 

bu önemli gelişmeden sonra ihracat hacimlerini genişletmeye odaklanacaklarını belirten Erol, “Muratbey markasını zaten başta Fransa, Belçika, Danimarka, Almanya, İtalya, Macaristan, İsveç olmak üzere 28 AB ülkesi ile ABD, Rusya, Kuveyt, Ürdün, 

BAE, Fas, KKTC, Kazakistan, Bahreyn'in aralarında bulunduğu 60 ülkede tescillendirdik. Firma olarak şimdi Avrupa'daki işimizi geliştirecek önemli bir eşiği aşmış olduk” dedi. 


Dünya sofralarında kendi markalarıyla yer aldıklarını ifade eden Erol, “ABD, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Bahreyn, Kuveyt, Katar, K.K.T.C, Türkmenistan, Azerbaycan, Ürdün gibi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Ayrıca, 2014 yılında Türkiye'nin ihracatını ve markalaşmayı artırmayı 
planlayan Turguality Marka Destek Programı'na alınan 8 
firmadan biri olduk” diye konuştu. 
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İKİNCİ 500'Ü OLUŞTURAN SANAYİCİLERDE 
TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN ESAS 
FAALİYETLERİNE ODAKLANABİLMİŞTİR! 


İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan; “2016 hem küresel ekonomi hem de ülkemiz açısından Zor bir yıldı. 2015 yılındaki yüzde 2,7'lik büyümenin ardından geçen yıl yüzde 2,4'e gerileyen 


global büyüme ülkemizdeki firmaların performanslarını da sınırladı. Ancak bu sınırlama KOBİ'ler için daha 

etkili oldu. Bu dışsal faktörün yanında özellikle, 2016'da yaşadığımız hain darbe girişiminin yılın ikinci yarısındaki ekonomik faaliyetlerde yarattığı olumsuz etkiyi de göz ardı edemeyiz. 


Nitekim İSO 500'de gördüğümüz gibi; büyük şirketler, çok uluslu yapıları, pazar çeşitlilikleri, güçlü sermaye 


yapıları ve inorganik büyüme olanakları ile gelişme hızlarını göreceli olarak koruyabildiler. Fakat İkinci 
500 verilerine baktığımızda; dış pazarlarda genişleme 
sürecine girmiş olan ve görece olarak sermaye birikimleri daha sınırlı kalan KOBİ'lerimizin, ekonomik yavaşlamalardan daha çok etkilendiğini görmekteyiz. 


Yine İSO 500'e göre KOBİ ölçekli şirketlerin yer aldığı İkinci 500 şirketlerinin karlılık rasyolarında da, mali dalgalanmaların etkisiyle düşüşler görülüyor. İSO 500'de olduğu gibi İSO İkinci 500'de de mali borçlarda ve ödenen faizlerde ciddi artışlar yaşandığını görüyoruz. 


Finansman maliyetleri, İkinci 500'de de şirket karlılıkları üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Ölçek büyütmek, rekabetçiliğini arttırmak ve pazarını genişletmek için büyük çaplı yatırımlara ihtiyacı olan ve sermaye birikimi nispeten sınırlı olan KOBİ'ler açısından kurlardaki yükseliş ve yüksek faiz ortamı, hiç kuşkusuz, dev şirketlere kıyasla daha zorlayıcıdır. 


Bütün bu olumsuzluklara karşın İSO İkinci 500'de umut veren gelişmelerin de olduğunu söyleyebilirim. 
Sanayicilerimiz 2016 yılında tüm zorluklara rağmen esas faaliyetlerine odaklanabilmiştir. Bu bağlamda net satışlara oranla faaliyet karlılıklarını yüzde 8,5'ten yüzde 9,4'e çıkarmayı başarmıştır. 


Finansman giderlerini nispeten daha etkin yöneten İkinci 500 şirketleri, mali borçlarda da vade yapısını kısmen iyileştirmişlerdir. İkinci 500'ü oluşturan şirketlerin özellikle istihdam verilerine de dikkat çekmek istiyorum. Bu şirketlerimiz, istihdamlarını arttırırken, asgari ücret düzenlemesinin de etkisiyle ücretlerinde belirgin bir artış yaratmışlardır. 


2016 gibi zorlu bir senede sanayinin ve sanayicimizin 
göstermiş olduğu performansı takdirle karşılıyoruz. 
Zorluklara rağmen, ekonomideki en temel işlevi 

olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize, değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları ve araştırmamıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz.” 
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37 yıllık üretim tecrübemiz, 20.000m? kapalı üretim sahamız 
ve yenilikçi Ar-Ge merkezimiz ile 
Dünya'ya 3.000'i aşkın ürün ihraç ederek global bir Türk markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
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Dünyanın önder bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi olan Brand Finance'ın 2016 yılı Türk Markaları için yaptığı uluslararası raporlamada 


Türk Markalarının toplam değeri yaklaşık 29 milyar 293 


milyon dolar (29.293.000.000) çıktı. Bu değer Brand Finance 500 dünya markası değerleme listesinin ilk sırasında yer alan Google'ın marka değerinin dörtte birini oluşturuyor. 


Türk mallarının tanıtımı ve kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kurulan Türk Teşvik Derneği'nin Başkanı Harun Altunbaş, "Marka Değeri kavramının bir şirket disiplini haline getirilmesi ile Türk markalarının dünya markası olmaları sağlanacaktır" dedi. 


Tüm dünyada markaların tasarım, lansman ve tanıtımına büyük paralar harcanıyor. Bunca 

yatırıma karşın, şirketler çoğunlukla, markalarının performansını izleme ve değerleme konusunda aynı isteği gösteremiyor. Markanın eriştiği finansal değeri bilmeden pazarlama stratejilerinin işe yarayıpyaramadığını ve beklenen geri dönüşün sağlanıpsağlanamadığını bilmek güçtür. Eğer bir marka lisanslanacak ise uygun, hak eden bir bedel üzerinden değerlendirildiği nasıl anlaşılacaktır? 


"Hayallerimizin arkasından gitmeliyiz" diyen Türk 


Teşvik Derneği Başkanı Harun Altunbaş, dünyaca tanınan, güvenilen, tercih edilen marka demenin 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12023'E KADAR 10 DÜNYA MARKASI i YARATMAK BIR HAYAL MI? 


yenilikçi ve kaliteli marka anlamına geldiğini söyledi. 
Altunbaş, "Bunların hepsinin temelini de yaratıcılık oluşturuyor. Yani yenilikçi bir bakış açısı ile insanlığa kolay kabul edebilecekleri sevecekleri kullanmaktan zevk alacakları yarar sağlayacakları yeni ürünler veya fikirler sunmak. Bunun sırrı da hayalperestlikten geçiyor. Eğer 19 yıl önce kurulan bir firma bugün en değerli markalar listesinde birinci sırada ve sadece marka değeri 100 milyar doların üzerinde ise bunun tek bir açıklaması vardır. Hayalperestlik! Biz de ülke olarak hayalciliği desteklemeliyiz" dedi. 


"2023'e kadar 10 dünya markası yaratabilecek miyiz" sorusunu da cevaplayan Altunbaş; “Bu hedef bizce uzak değil. Yapılabilir ve Türkiye'nin potansiyeli buna fazlası ile yeter" diye cevapladı. Altunbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela İlk on sırada Güney Kore'nin çok tanıdığımız ve kullandığımız bir markası, ilk beş yüzde ise onlarca markası var. Yarıştığımız ülkeler bizim ülkemizden çok farklı şartlarda değiller. 
Onlarında zorlukları var ancak onlar bu işe konsantre olabiliyor ve tüm uluslarını bu konuda motive ediyorlar. Bizimde bu konuların üzerine çok dikkatli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Türkiye; turizmde, gıdada, teknolojide ve daha birçok sektörde dünya markası yaratacak güçte ve potansiyele sahip. O yüzden daha çok ve efektif olarak tüm ülke olarak çalışmalıyız.” 


BUSINESS NEWS 2017 


KESİNTİSİZ HAYAT AKSA 


Türtüye'nin en büyük enerji kuruluşu Kazancı Holüing bünyesindeki Aksa Jeneratör: 30 yildir Türkiye'ye ve dünyanın 160 ülkesine jeneratör satışı gerçekleştiriyor. 3 kıtada üretim gerçekleştiren Aksa Jenerabör, yurt genelinde 7/24 seris hizmeti vererek sınırsız müşteri memnuniyeti sunuyor Türkiye'nin dünya pazarındaki ik jeneratör markası Aksa Jenesalür, dünyayı aydınlatıyör! 
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GÜNCEL 


TSKB'NİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin rakamlarını açıkladı. 
TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, Banka'nın toplam aktif büyüklüğü 25,8 milyar TLye ulaştı. Banka olarak 2017 yılının ilk yarısında güçlü finansal performanslarını sürdürürken Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Yılın ilk yarısı hem ülkemiz hem de TSKB açısından olumlu gelişmelere sahne oldu. Altı aylık bu dönemde, 300 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi başarılı bir yenileme oranıyla gerçekleştirdik. Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracımız da uluslararası piyasalarda dört 

kat talep gördü. Bankamızın uluslararası kaynaklar konusundaki bu performansının, Türkiye ekonomisine ve TSKB'ye duyulan güveni ifade ettiğine inanıyoruz. 
Ülkemizin geleceğine inanıyor ve güvenle bakıyoruz” şeklinde konuştu. 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 2017 

yılının ilk yarısında toplam aktif büyüklüğünü yüzde 

7,5 artırarak 25.794 milyon TL'ye ulaştırdı. Bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 13 büyüme kaydederek 19.586 milyon TL oldu. TSKB'nin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış göstererek 291,3 milyon TL olarak gerçekleşti. 
TSKB, ilk altı ayda, özkaynaklarını yüzde 8,6 artışla 3.182 
milyon TL'ye taşırken, yıllık bazda yüzde 19,1 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2,3 aktif getiri oranına imza attı. 


TSKB Genel Müdürü Suat İnce: “Ülkemizin geleceğine inanıyor ve güvenle bakıyoruz” 

Banka olarak 2017 yılının ilk yarısında güçlü finansal performanslarını sürdürürken öncü uygulamalara 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25,8 MİLYAR TL'YE ULAŞTI! 


imza attıklarını belirten TSKB Genel Müdürü Suat 

İnce, şöyle konuştu: “Yılın ilk yarısı hem ülkemiz 

hem de TSKB açısından olumlu gelişmelere sahne 

oldu. Güçlü mali yapımız ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımızla buluşan 67 yıllık deneyimle, ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanda da bankamıza duyulan güveni teyit eden işlere imza attık. Bu yılki 
300 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon 
kredimizi 6108 gibi başarılı bir yenileme oranıyla gerçekleştirdik. Sendikasyon kredisiyle, öncelikli olarak özel sektör firmalarına dış ticaret finansmanı konusunda çözümler sunmayı planlıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracı da uluslararası piyasalarda dört kat talep gördü. Bankamızın uluslararası kaynaklar konusundaki bu performansının, Türkiye ekonomisine ve TSKB'ye duyulan güveni ifade ettiğine inanıyoruz. Ülkemizin geleceğine inanıyor ve güvenle bakıyoruz.” 


Yılın ilk altı ayındaki kredilendirme faaliyetleri hakkında da bilgi veren Suat İnce sözlerine şöyle devam etti: 

“Bu dönemde ülkemizin nitelikli kalkınmasına destek vermeye hız kesmeden devam ettik. İlk altı aylık dönem içerisinde imzaladığımız kredi sözleşme tutarı 1,6 milyar ABD Doları'na ulaşırken, nakdi plasman tutarımız 
1 milyar ABD Doları'na yaklaştı. Kullandırdığımız yeni 
kredilerde, yenilenebilir enerji projeleri, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ve yeşil sertifikalı ticari gayrimenkul projeleri öne çıktı. Özellikle bu 

yılın başında gündemimize aldığımız ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı firmaların yatırımlarına kaynak sağladığımız kadın istihdamı teması da yatırımcılar nezdinde ilgi gördü.” 


BUSİNESS NEWS 2017 


“KESİNTİSİZ*'BURS!İMKANI' 


* Mühendislik Fakültesi 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 


* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 


* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 


Mimarlık 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 


* Fen - Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji 


* Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diy 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 


G7 PAR ra yeis 


DÜNYA TİCARETİNDEN YÜZDE 1,5 PAY 
GERÇEKÇİ BİR HEDEFTİR! 


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017 İlk Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alma hedefi için “Yeni yatırımlar olursa, yüzde 1,5 olması işten bile değil. Çok rahat olabilir. Özellikle yüksek teknoloji ürünü ihracatın toplam ihracattaki payı artarsa çok hızlı bir şekilde yüzde 1,5'u yakalarız diye düşünüyoruz” dedi. 


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yüzde 1,5 hedefinin 
gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi. Zeybekci, “Bu 2023 
olmaz 2025, 2024 olur. Dünyada 1. Ligin ortalarına doğru geldiğimizde Türkiye çok farklı bir yerde olur. 

Bu hedeften vazgeçmeyeceğiz” dedi. Zeybekci, “Otomotivde bizi izlemeye devam edin. Yakında çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Bazı var olan markaların dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle ilgili gelişmeler olacak” diye konuştu. 


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 13 Temmuz 2017'de düzenlenen basın buluşmasından mesajları şöyle: 

Not: İtalikle yazılmış ifadeler, mesajın hangi soru üzerine verildiğini hatırlatmak amaçlıdır. 


TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI 
MEHMET BÜYÜKEKŞİ 


* Oldukça hareketli bir yılı ve birçok zorluğu geride bıraktık. 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi vahim bir olaya tanıklık ettik. Biliyorsunuz, son yarıyıl değerlendirme toplantımız için yine sizlerle bu salondaydık. Ve 


tarih 15 Temmuz'du. O ihanete hep birlikte şahit 

olduk. Bizler ülkemiz için canımızı dişimize takıp çalışıyorken, vatan hainlerinin şahsi çıkarları için darbeye kalkıştığını gördük. Ve bu hain girişimi, milletimizin derin kudreti ve devletimizin desteği 

ile birlikte püskürttük. Hep bir ağızdan; “Yıkılmadık, ayaktayız, koşuyoruz” dedik. Bu darbe girişiminin sadece demokrasimizi ve cumhuriyetimizi değil 
ekonomimizi de hedef aldığını gördük. Ancak biz, 2017 
yılını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ekonomi Bakanımız ile birlikte ihracatta, üretimde ve istihdamda Atılım Yılı ilan ettik. Çalışmalarımızı hep bu çerçevede gerçekleştirdik. Bu atılıma Hükümetimiz de destek verdi. Yıllardır beklediğimiz birçok teşviğe sahip olduk. 
Umuyoruz ki 2017 yılının ikinci yarısı çok daha büyük atılımları gerçekleştireceğimiz bir dönem olacak. 


* Bizim için önemli olan, ihracatın daha hızlı yükselebilmesi için yeni yatırımların gelmesidir. Bunun en güzel örneği bu sene otomotivde görüldü. İlk 6 ayda 2,8 milyar dolar ilave ihracat gerçekleşti. Herhalde yılsonunda 6 milyar dolar ilave olacak. Toyota'nın Sakarya'da yapmış olduğu hibrit araç yatırımı bunun 


en büyük nedeni oldu. Japonya'dan başka sadece Türkiye'de üretiliyor. Sakarya'nın ihracatı her ay yüzde 
200 — 240 artış gösteriyor. Fiat ve Ford'un yaptığı 

son 3 yıldaki 2 milyar dolara yakın yatırım da dikkate alındığında, otomotiv ihracatımızı bu yıl 28 milyar doların üzerine çıkaracak. 


* Eğer yeni yatırım olursa, dünya ticaretinden alınacak payın yüzde 1,5 olması işten bile değil. Çok rahat olabilir. Özellikle yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam ihracattaki payı artarsa, çok hızlı bir şekilde yüzde 1,5'u yakalarız diye düşünüyoruz. Büyük yatırım teşviklerinde devletimizin sunduğu çok büyük avantajlar var. Başta yabancı sermaye şirketleri olmak üzere büyük şirketler yatırım yaparlarsa bu çok daha kolay olur. 


* 2016yılında ilk 1000 firmamızın ihracatında 

yüksek ve orta yüksek teknoloji sınıfı ihracatı toplam ihracatın yarısını oluşturdu. Yüksek teknoloji 61,8 orta yüksek teknoloji ise 9648,4 pay aldı. Ülkemizin geneli düşünüldüğünde bu iki kategorinin toplamı 9640. Yani firmalarımız büyüdükçe, ürünlerinin teknoloji seviyeleri artıyor. Teknoloji seviyesi arttıkça da daha fazla ihracat yapar hale gelebiliyoruz. 


* Örneğin halıda dünya ticaretinin 9613'ü bize ait. 
Değirmencilik ürünlerinde 907,4. Çimentoda 905'e yakın. Ancak, elektronikte binde 3,3 test ve optik cihazlarda binde 1,3 ve fotoğrafçılık cihazlarında 

on binde 8 pay alıyoruz. Hedefimiz “o1'in altındaki sektörlerimizi bu rakamın üzerine taşımak. Böylece, genel olarak dünya ticaretinden aldığımız payı 2018'de yüzde 1'e; 2023'te ise Yo1,5'e ulaştırabiliriz. Gelişmekte olan ülkeler arasından sıyrılarak gelişmiş ülkeler arasında yer alabiliriz. 


* Şuan bazı firmalarımız, sektörlerinde dünya ticaretinden yüzde 1'den fazla pay alıyorlar. Mesela Türk Hava Yolları 2016 itibariyle küresel pazar payını yüzde 2'ye çıkardı. Beko, son 10 yılda beyaz eşya pazarındaki payını artırarak, Avrupa'nın 2. büyük markası oldu. Bu firmalar bizler için büyük bir gurur kaynağı. Hedefimiz 
bu firmalarımızın sayısını 10'ken 100, 100'ken 1000 
yapmak. 


* Birim değeri 17 dolar olan spor kıyafetlerini ihraç eden sadece 1200 firmamız var. Ülke ortalamamızın 1,31 dolar olduğunu göz önüne alırsak, bu 1.200 firmayı 
12 bin firmaya çıkarmamız gerekiyor. 


* Makine ve aksamları ihracatının birim değeri 5,4 dolar. Bu sektörün 3 değerli alt mal grubu: 17,6 dolarla ambalaj makineleri, 9,8 dolarla endüstriyel kurutma ve 9,7 dolarla döküm makineleri. Ülkemizde bu üç grupta faaliyet gösteren sadece 2600 firmamız bulunuyor. 

Bu rakam bizim için yeterli bir rakam değil. Makine sektöründe lider ülkeler arasına girmeliyiz. 
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BUSINESS EKONOMİ 


* Hazırgiyim ve konfeksiyonda ihracat performansının düşük kaldığı yönündeki soru üzerine: Hazırgiyime gelmiş olan ek ithalat ek vergileri üretimi içeri yönlendirdi. Mal satmak isteyen ihracatçı içeride yaptıracak kapasite bulamıyor. Mesela büyük bir firma, bundan önce ürünlerini ithal ediyordu. Şimdi Türkiye'de ürettiriyor. İhracatçı birliklerine gelen bilgi şu: Nereye gitsek, orada kapasiteyi o büyük firma doldurmuş. Bütün firmalar içerideki büyük zincir mağazalara çalışıyor. 
Çin'e gidenler geri gelmeye başladı. Yaptıracak yer bulamıyorlar. Bu aslında iyi haber. Çünkü o kadar ithalat yapılmıyor. Türkiye'de üretim yapılıyor. O ihracat artışı olabilirdi ama onun karşılığında da ithalat gelecekti. 
Özellikle denim yapanlar sipariş almıyorlar, kapasitemiz yok diyor. 


EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ 


* Yılın ilk altı ayında altın ve değerli taşlar ithalatındaki yükselişle ilgili soru üzerine: Altını seven bir ülkeyiz. 
Kültür coğrafyamızın önemli bir tasarruf aracı. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Körfez ülkeleri altın ticaretine yüzde 5 vergi koydular. 
Konan vergi nedeniyle bir trafik var. Dünya altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. 


* Katar'ın Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE ile yaşadığı sorunda Türkiye'nin tutumu nedeniyle bu dört ülkeye ihracatta sorun yaşadığı yönünde soru üzerine: Türkiye, Katar'ı kazanırken diğer ülkeleri kaybeder mi? 
Bizim bu ülkelere olan ihracatımız her yıl ramazanda düşer. Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve BAE ile ilgili şu bize ulaşan bir sıkıntı yok. 


* Ortadoğu'daki gelişmeler Türkiye için fırsatları 

da beraberinde getirebilir. Bizim ihracatçılarımızı yatırımcılarımız müteahhitlerimiz başarılı işler yapıyorlar. Katar'a dünyadaki en büyük hava kargo taşımacılığını yaptık. Katar bu süreci herhangi bir olumsuzluk olmadan atlatırsa Türkiye ile Katar arasında çok iyi bir dönem açılacak. 


* Katar'daki müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yarısını zaten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan şirketleri yapıyor. 2022 Dünya Şampiyonası ile ilgili devam eden projeler var. Diğer ülkelerden müteahhitlik hizmetlerine karşı olumsuz bir durum yok. Sorunu kardeşler arasında bir sürtüşme olarak görüyoruz. Biz hep tarafsız kaldık. Suudi Arabistan'ın abiliğiyle sorunun çözüleceğine inanıyoruz. 


* İran'la 1 Ocak 2015'te tercihli ticaret anlaşması imzaladık. 120 ürünlük yeni bir liste hazırlıyoruz. 


* ABD'de faiz artırımıyla ilgili beklentiler gündem 


bulunuyor. Aşırı değerli dolar, ABD ekonomisi için sürdürülebilir değil. Aşırı değerli dolar ürünlerinin 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rekabet etmesini zorlaştırır. ABD'de şu anda görünen büyüme ve istihdam artışının önüne engel olarak çıkacaktır. 


* ABD'de farklı bir şey oluyor. ABD, 'korumacılık kendi büyümem için gereklidir devam edeceğim' dedi. Bu önümüzdeki dönemde dünya ekonomisini bir salgın gibi sarabilir. 


* ABileilişkilerde referandumdan önce, 15 Temmuz'dan sonra bazı şeyleri 'kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim" derler ya öyle şeyler yaşadık. 15 Temmuz'da en iğrenç işgal girişimlerinden biri yaşandı. Daha şehitlerimizi defnetmedik, Der Spiegel dergisinde Türk bayrağı kapakta 'bir zamanlar demokrasi vardı' başlığıyla çıktı. 
Bir algı operasyonu başlatıldı. Olumsuz dönem yaşadık. 
Bunların her birini geride bırakıyoruz. AB, standartları itibarıyla bizim için kızıl elmadır. AB standartlarına ulaşmak bizim için olmazsa olmazdır. Bunlara ulaşmak için sonuna kadar reformlara devam edeceğiz. AB'ye üye olup olmamak ikinci bir meseledir. 


* Şuan ABile en pozitif gündemimiz Gümrük Birliği. 

Bu haliyle sürdürülebilir olmadığını söyledik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi büyüme ve ihracatın artmasında doğrudan etkisi var. Türkiye AB'nin 5. ticaret ortağıdır. İki tarafında kazanacağı bir süreç olacak. 


* Bu senenin sonuna kadar resmi görüşmelere başlamayı öngörüyoruz. 2018 yılında böyle önemli bir sonucu Türkiye için öngörüyoruz. AB ile gümrük birliğinin güncellenmesini çok önemsiyoruz. AB ile ekonomik entegrasyon saplayan Türkiye'nin diğer 
ülkelerle ticaretinde bir kaldıraç etkisi olacaktır. 2017 
yılı Türkiye'nin her alanda ilkler yılı olacaktır. 


* Emtia ve enerji fiyatlarında beklenmedik dalgalanma dönemleri de bitti. Bu da bizim için gayet olumlu bir hava yarattı. Dünyadaki ihracatta da dalgalı bir artış yaşanıyor ama bizim ihracat artışımız artarak devam edecek. 


* Sadece pariteden dolayı 2017 yılı ihracatını 2,5 milyar dolar eksi yapacağız. 


* Hedefimiz ihracat rakamımızın yüzde 1'ini, ihracat desteği olarak vermek. 2023'ten önce ulaşmak istiyoruz. 


* Soniki yıldan beri çok tehlikeli bir şey yaşanıyor. 
Dünya ticaretinin artışı, dünyanın büyümesinin altına indi. Dünya ticaretinin büyümesi yüzde 4,5 -5'ler seviyesinde, dünyanın büyümesi de yani milli gelirin büyümesi de yüzde 3'ler seviyesinde oluyordu. Bu durum, dünya büyümesini aşağıya doğru çekiyor. 
İnşallah tersine döner. Yüzde 1,5 hedef gerçekçi 

bir hedef. Bu 2023 olmaz 2025, 2024 olur. 1. Ligin ortalarına doğru geldiğimizde Türkiye çok farklı bir yerde olur. Bu hedeften vazgeçmeyeceğiz. 


* Sadece proje bazlı yatırım teşviklerinde yılsonunda beklediğimiz 60 milyar TL. Otomotivde bizi izlemeye devam edin. Yakında çok güzel şeyler ortaya çıkacak. 
Bazı var olan markalar dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle ilgili gelişmeler olacak. 


* Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında performansın düşük kaldığı yönündeki soru üzerine: Belki hani çok ateşli bir hastalık geçirirsiniz. Dudak uçuklar, ağız burun semptomları bazı daha devam eder. 15 Temmuz anlamında yaşadığımız en önemli etkilenmelerden biri hazırgiyim ve konfeksiyon anlamında etkilenme oldu. Algı operasyonu yapıldı. Mesela ev tekstili... 
Marka duyarlılığı en düşük, fiyat hassasiyeti en yüksek alandır. İlk olumsuzluklardan etkilenir. Toplamda 
bizim hazırgiyim, konfeksiyonda, tekstilde yaklaşık 40 
milyar dolarlık bir alandan bahsediyoruz. O alandaki pazarlarımız kendilerine bir heyecan aradı. Şimdi yavaş yavaş geri dönüyorlar. 


* TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında düşük performansla ilgili soruya verdiği yanıta ek olarak: 2015 başında aldığımız önlem, ithalata 600 milyon dolarlık düşüşe neden oldu. 
Bir anda iç piyasaya yönelme oldu. Tekstil biraz daha zor, yatırım ister. Ama hazırgiyim ve konfeksiyon birkaç ay içinde kapasitesini artırabilir. 
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5 KÖRFEZ'İN YATIRIMLARI TÜRKİYE'YE AKTI! 


Körfez ülkelerinden Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 397 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinden Türkiye'ye gelen yatırım tutarı da yüzde 189 artarak 285 milyon dolardan 824 milyon dolara ulaştı. 


Körfez ülkelerinden Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 397 artışla 111 milyon dolardan 
552 milyon dolara yükseldi. 


Ekonomi Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye ekonomisinde gelişmeler Körfez, Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'ye ilgisini de artırdı. 


Asya ülkelerinin Türkiye'ye yönelik toplam yatırım tutarı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 122 artışla 422 milyon dolardan 936 
milyon dolara yükselirken, kıtanın Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesindeki ülkelerden gelen yatırım tutarı yüzde 189 artarak 285 milyon dolardan 824 milyon dolara çıktı. 


Söz konusu dönemde en yüksek artış oranı Körfez ülkelerinden gelen yatırım tutarında görüldü. Körfez 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ülkelerinden Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı yüzde 
397 artışla 111 milyon dolardan 552 milyon dolara 
ulaştı. 


AB ülkelerinden gelen yatırım girişi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,3 artışla 1,5 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseldi. 
Almanya'dan gelen yatırım tutarı bu dönemde 125 
milyon dolardan 142 milyon dolara, Hollanda'nın yatırım tutarı 381 milyon dolardan 751 milyon dolara çıktı. 


Öte yandan İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik yatırımı 
203 milyon dolardan 74 milyon dolara, Avusturya'nın 
yatırım tutarı ise 247 milyon dolardan 116 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde İspanya başta olmak üzere diğer AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik toplam yatırım tutarı 482 milyon dolardan 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımın yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını İspanya gerçekleştirdi. 


Yakındoğu ve Ortadoğu şirket sayısında 
AB'yi takip ediyor! 


Türkiye'de kurulu toplam 55 bin 370 uluslararası 
sermayeli şirketin 22 bin 88'i AB ülkesi ortaklı, 19 

bin 47'si ise Yakındoğu ve Ortadoğu ülkesi ortaklı şirketlerden oluştu. AB ülkesi ortaklı uluslararası sermayeli şirketler arasında 6 bin 981 şirketle Almanya birinci sırayı aldı. 


Söz konusu dönemde Türkiye'ye uluslararası doğrudan 
yatırım girişleri yüzde 11,2 artarak 4 milyar 777 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 5 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin sermaye kalemi ise yüzde 85 artarak 3,4 milyar dolara çıkarken, Türkiye'ye giren yatırım tutarı yüzde 65 artarak 3,6 milyar doları buldu. 


Yatırım girişinin sektörlere göre tutar dağılımında 

ilk sırayı mali aracı kuruluşların faaliyetleri aldı. Bu 
sektördeki yatırım sermaye girişi Ocak-Mayıs 2017 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 600'lük artışla 1 milyar 61 milyon dolara yükseldi. 

Adı geçen sektörü 810 milyon dolarlık yatırımla “elektrik, gaz, su" sektörü izledi. Öte yandan söz konusu dönemde 1,5 milyar dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti. 
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İŞSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KİLİT NOKTA: 
iü BOYU ÖĞRENME” 


Randstad Workmonitor / İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması, 18-65 yaş aralığında, haftada en az 24 saat çalışan kişilerle gerçekleştiriliyor. 2017 yılının ikinci 


çeyreğine ilişkin sonuçları içeren rapor yayınlandı. Global olarak, katılımcıların yüzde 86'si yeni istihdam alanları yaratmak ve işsizliğin önüne geçmek için kilit noktanın "yaşam boyu öğrenme' olduğuna inanıyor. 


Araştırmaya katılan çalışanlar sahip oldukları işi koruyabilmek için sürekli öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Küresel çapta yüzde 86'lik kesimin düşüncesi bu yönde iken, yüzde 97'lik oranla Meksika birinci sırada geliyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanlar da aynı fikirde; yüzde 90'lik oranla Türkiye, dünya sıralamasında 12'inci sırada yer alıyor. 


İşsizliğin önüne geçmek için 'eğitim şart” Randstad Workmonitor Araştırması'na göre uygun 


eleman bulunamaması nedeniyle boş kalan pozisyonların doldurulması için, iş arayışında olan kişilerin mümkün 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olduğunca yeniden eğitilmesi gerekiyor. Global olarak katılımcıların yüzde 88'i bu düşünceyi desteklerken, Türkiye'den katılımcıların yüzde 85'i de işsizlik problemi yaşayanların eğitimle desteklenerek işgücüne kazandırılmasını doğru buluyor. 


Kendi ülkesinde iş bulamayanlar geçici olarak yurtdışına gitmeye sıcak bakıyor 


Araştırmaya göre global olarak yüzde 69'luk katılımcı, gelecekte kendi ülkelerinde uzmanlık gerektiren bazı pozisyonların doldurulamayacağını düşünüyor. Yerli çalışanlarla doldurulamayacak boşluklar için yurtdışından insanları cezbetmenin mümkün olabileceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 59. Kendi ülkesinde 

iş bulamayan, ancak yurtdışında çalışma imkanıyla karşılaşan kişiler geçici olarak yurtdışına gitmeye sıcak bakıyor. Bu yönde olumlu yanıtın en çok verildiği ülke yüzde 85'lik oranla Meksika olurken; Türkiye yüzde 65'lik oranla 8'inci sırada yer alıyor. 
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Bİ TURİZM BU YIL YENİDEN CANLANDI! 


Geçen yıl sayı ve gelir açısı bakımından daralmanın yaşandığı turizm sektöründe bu yıl toparlanma görüldü. 


Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ocak-mayıs döneminde turist sayısının geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5,5 artarak 8 milyon 762 bin 509 
kişiye ulaşıldı. 


Bu sezon otellerde doluluk oranının yükseldiğine ve yerli turist sayısının arttığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu 2. Başkanı Okan Gökbayır, "Turist sayısında mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16'lik artış görünüyor" dedi. 


Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizi nedeniyle Türk turizminin olumsuz etkilendiğini ifade eden Gökbayır, "Rus turistler geçen yıl Türkiye yerine gittikleri ülkelerden memnun kalmadı. Rus hükümeti bu memnuniyetsizliğin farkındaydı çünkü Türkiye'de hizmet kalitesi çok yüksek. Şimdi 'Türkiye ile ilişkiler düzeldi, turist yolluyoruz' diyorlar. Rus turistleri Türkiye'deki olaylar çok etkilemiyor. Zaten şu an Ukrayna ile hala savaş halindeler. O yüzden bu yıl yine Rus turist açısından pik nokta yakalanacaktır" şeklinde konuştu. 


Arap turistin gözdesi Karadeniz! 
Avrupa pazarında ise durumun daha kötü olduğunu 


anlatan Gökbayır, Avrupalı turistlerin güvenlik konusunu daha fazla önemsediklerini kaydetti. 
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Mevcut durumda Türkiye'ye gelen turist sayısında Rusya'nın ilk sırada olduğunu dile getiren Gökbayır şöyle konuştu: "Rusya'nın ardından artış hızı olarak Irak ikinci sırada. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Suudi Arabistan bu iki ülkenin ardından sıralanıyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısındaki yaklaşık yüzde 8'lik artış dikkati çekici. Bu turistler sadece güney bölgelerimize gelmiyorlar, son dönemde Giresun'dan Hopa'ya kadar Karadeniz yaylalarında Suudi rüzgarını görüyorsunuz. Ayrıca Avrupalı turistlerden daha fazla girdi sağlıyorlar çünkü Avrupalı turistler otelden dışarı çıkıp para harcamıyor ama Arap turistler öyle değil. 
Karadeniz'deki oteller 'oda artı kahvaltı' konseptiyle çalıştıklarından bölgeyi ziyaret eden turist otelden dışarı çıkıp esnafa da para kazandırıyor." 


Erken rezervasyon sayısı arttı! 


Erken rezervasyon konusundaki gelişmelere de değinen Gökbayır, geçen yıl 4,2 milyon kişinin erken rezervasyon yaptırmasına karşın yaşanan olaylar nedeniyle bunlardan birçoğunun iptal edildiğini söyledi. 


Bu yıl ise mayıs sonu itibarıyla 5,2 milyon kişinin erken rezervasyon yaptırdığını belirten Gökbayır, "Yerli turist pazarında hareketlilik var. Artık kendi insanımız da yurdun çeşitli yerlerindeki turistik bölgeleri geziyor" dedi. 


BUSINESS NEWS 2017 


BUSINESS EKONOMİ 


Bi TÜRKİYE BÜYÜMEDE BEKLENTİLERİ AŞIYOR! 


Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyüyen Türkiye'nin, ekonomisindeki toparlanmaya dikkati çeken uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar, yukarı yönlü revizyona işaret ediyor 


IMF'in güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nda "Yükselen ve Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verilen değerlendirmede, söz konusu ülke grubundaki büyümenin, Türkiye'ye ilişkin pozitif beklentilere paralel hızlanacağı ifadesi dikkati çekti. 


Raporda, Türkiye'nin ihracatının 2016'nın son ve 2017'nin ilk çeyreğinde güçlü toparlandığı belirtilerek, Türk mallarına yönelik dış talebin Euro Bölgesi ülkelerine yönelik olumlu beklentilerle artabileceğine işaret edildi. 


Ayrıca Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini revize etmeyerek bu yıl için yüzde 2,5 ve 2018 için yüzde 3,3 seviyesinde tutan IMF'in, kullandığı ifadeler dikkat 


alındığında yakın zamanda yukarı yönlü revizyona gidebileceği beklentileri de arttı. 


Büyümede turizm ve tarım etkisi! 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türkiye'nin yenilenen GSYH serisine göre bir çeyrekteki ortalama büyüme hızının yüzde 1,1 olduğunu, Türkiye ile ilgili beklentilerin, durağan bir dönemde dahi yıllık yüzde 4,4'lük büyümeden başlaması gerektiğini söyledi. 


Yılın başında çeşitli gözlemcilerin bu yıl Türkiye ekonomisinin durgunluğa girebileceğini düşündüklerini ifade eden Yılmaz, "Ancak yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan güçlü performans artık iyice belirginleşti. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüme, sadece manşet veriyle sınırlı kalmadı. Kompozisyon incelendiğinde dış ticaretin katkısı, beklentileri aşan büyüme verisinde ana dinamiklerden birisiydi" şeklinde konuştu. 


Büyümenin neredeyse yarısını net ihracatın oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Turizm ve tarım sektörlerinin devreye girmesiyle yüzde 5'i geçen büyümeyle karşılaşabiliriz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ekonomisi gözlemcilerinin büyüme beklentilerini güncellemeleri ve fiili gidişat ile uyumlu hale getirmeleri gerekir" dedi. 


“Türkiye ekonomisi pozitif ayrıştı" 

Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer de Türkiye ekonomisinin, bu yıl hem ana ticaret ortağı AB ekonomilerinin beklentilerden güçlü bir performans göstermesi sayesinde hızlanan ihracatı hem de genişlemeci politika tedbirleri sayesinde toparlanan iç talebi ile 620 ülkeleri içinde olduğu gibi, bulunduğu bölgede de güçlü büyümesiyle pozitif ayrıştığını söyledi. 
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BANKACILIK & FİNANS 


ABAN K, 225 Mİ LYON USD Türk bankacılık sektöründe çeyrek asrı geride 


bırakan ABank, 225 milyon USD tutarında 1 ve 2 yıl 


SE ND İ KASYO N KRED İSİ vadeli sendikasyon kredisi temin etti. 123 milyon SAĞLADI! 


USD ve 89 milyon EUR olmak üzere iki farklı döviz cinsinden sağlanan kredinin fiyatı, USD dilimi için L*961.85, EUR dilimi için Euribor *961.75 ve 2 yıl vadeli dilim için ise L*902.50 olarak gerçekleşti. 


Temin edilen sendikasyon kredisi ile uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürdükleri işbirliğinin güçlendiğini belirten ABank Genel Müdürü Müge Öner; “Sendikasyon kredisinin tamamını başarılı bir şekilde yenilememiz ABank'ın uluslararası itibarını ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha tescil etti” dedi. 


Konuyla ilgili açıklama yapan ABank Uluslararası Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şakir Sömek ise, krediye 12 ülkeden 17 bankanın katıldığını belirterek, şunları söyledi: “Kredinin, yüzde 44'ü Ortadoğu, yüzde 36'sı Avrupa, yüzde 15'i Kuzey Amerika, yüzde 5'i ise Türkiye bankalarının katılımı ile sağlandı. Kredinin, farklı 


coğrafyalardan 12 ülkeden ilgi görmesi, bankamızın yürüttüğü güçlü muhabirlik ilişkilerini ve yüzde 100 iştiraki olduğumuz The Commercial Bank'ın güçlü desteğini teyit eder niteliktedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi temin edilen sendikasyon kredisi bu yıl da müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.” 


AKBANK'A TÜRKİYE'NİN EN İYİ BANKASI ÖDÜLÜ! 


Dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney'nin “Awards for Excellence 2017 - Mükemmellik Ödülleri 2017” kapsamında “Türkiye'nin En İyi Bankası Ödülü”nü geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Akbank aldı. Böylece Akbank, Türkiye'nin bugüne kadar toplam 
13 kez değerlendirmeye alındığı ve küresel bankacılık çevrelerinde 
büyük önem verilen ödüle 8. kez sahip oldu. 


Yılın ilk yarısında piyasaların canlanmasıyla ilgili olarak hükümetimizin aldığı aksiyonların etkili olduğuna dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bu tedbirlerin makro ekonomik göstergelerdeki olumlu etkilerini görmeye başladık. 
Hükümetimiz, TCMB, BDDK ve bankalar bu süreçte çok uyumlu çalıştı. KGF kredilerinin piyasaların canlanmasına önemli katkıları oldu. Dayanıklı tüketim malları ve mobilya gibi sektörler için uygulamaya koyulan ÖTV desteği de piyasalarda yaşanan durgunluğu canlanmaya çevirdi, satışlar arttı. Bütün bu tedbirlerin 
sonucu olarak yaşanan canlanma, ekonomik büyümede 905 
oranlarına geri dönmemizi sağladı. İhracatımız da geçtiğimiz yıllara oranla yeniden yükselmeye başladı. Kurlarda son aylarda önemli bir stabilizasyon gerçekleşti” dedi ve ekledi: “Son dönemde gördüğümüz hızlı kredi büyümesinin ekonomik büyümeye 

etkisi yılın ikinci yarısında daha da belirgin olacaktır. 2017 için büyüme beklentimizi 05,5'lar düzeyine çıkardık. KGF kredilerinin hızlı büyümesi sonucu sektörde özellikle TL'sında bir fonlama ihtiyacı doğdu. Mevduat ve bunun uzantısı olarak da kredi faiz oranlarında yükselişler yaşandı. KGF kredilerinin doyuma ulaşacağı varsayımıyla, önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinde kısmi bir gerileme yaşayabiliriz. Kaynak maliyetinde bir düşüş söz konusu olursa, bu olumlu gelişme kredi faizlerine de doğal olarak yansır.” 
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o — YABANCILARA KONUT, İŞYERİ VE ARSA FİNANSMANI ÜRÜNLERİ ŞİMDİ ALBARAKA'DA! 


yabancılara yönelik Konut, Arsa 

ve İş Yeri Finansmanı ürünlerini 

müşterilerine sunuyor. ( 
Albaraka Türk, yatırımcılara 


yönelik ürünlerini 

çeşitlendirmeye ve çok çeşitli yatırımcı kitlesine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'den konut, arsa ve iş yeri satın alınmasına destek olmak amacıyla “Yabancıya Konut Finansmanı”, “Yabancıya Arsa Finansmanı" ve “Yabancıya İşyeri Finansmanı” ürünleri ile hizmet vermeye başlayan Albaraka Türk, yabancı uyruklu müşterileri için sunduğu gayrimenkul finansmanı ürünlerini yurt içinde yerleşik olması durumunda TL, yurt dışında yerleşik olması durumunda TL, USD ve EUR borçlanma imkanı sağlıyor. 


Katılım bankacılığı sektöründeki tecrübesi ve hizmet kalitesi 

ile her geçen gün müşteri kitlesini büyüten Albaraka Türk, 


Albaraka Türk'ün yabancı yatırımcılarına yönelik farklı çözümler üretmek için oluşturduğu Konut, Arsa ve İş Yeri Finansmanı ürünlerine yabancı uyruklu şahıslar gelir belgesi ve tapu fotokopisi ile Türkiye'de gayrimenkul alımı için başvurabiliyor. 


ŞEKERBANK'TAN NAKİT AKIŞI DÖNEMSEL OLAN SEKTÖRLERE ÖZEL 'DÜKKAN DÖNDÜREN PAKET' 


Şekerbank, nakit akışı dönemsel olan faaliyet alanlarında çalışan esnaf ve işletmeler için 'Dükkan Döndüren Paket'i geliştirdi. Banka, paket kapsamında sunduğu 'Dükkan Döndüren Kredi' ile 36 aya varan vadelerle, esnaf ve işletmelerin nakit akışlarına uygun olan dönemlere göre her yıl için dört aya kadar ödemesiz dönemli finansman imkanı sağlıyor. Paket ile ayrıca avantajlı komisyon oranlarıyla POS ürünleri, Üreten Kart avantajları ve ücretsiz EFT/havale işlemleri fırsatı sunuluyor. 


Esnaf ve işletmelerin ihtiyaçlarına özel, sektörlere yönelik farklılaştırılmış ürünler sunan Şekerbank, nakit akışı yıl 

içinde dönemsellik gösteren, özellikle toptan ve perakende ticaretle uğraşan esnaf ve işletmelere özel 'Dükkan Döndüren Paket'i geliştirdi. 36 aya varan vadelerle, nakit akışına uygun dönemlere göre her yıl dört aya kadar ödemesiz dönemli finansman imkanının sunulduğu pakette, POS ürünlerinde özel avantajlı komisyon oranlarının yanı sıra nakit akışının azaldığı dönemde POS kira bedeli muafiyeti de sağlanıyor. Paket kapsamında ayrıca tüm bankacılık ürünlerini tek bir hesap özetiyle takip edebilme imkânı sunan 'Üreten Kart' ve ücretsiz EFT/havale işlemleri de sunuluyor. 


Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, banka olarak müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini gözettiklerinin altını çizerek, “Dükkan Döndüren Paket' sayesinde esnaf ve işletmeleri nakit akışlarındaki A 

beklenmedik dalgalanmalara karşı koruduklarını söyledi. 

"Dükkân Döndüren Paket' hakkında bilgi veren Sabaz, şöyle konuştu: “Bazı sektörler dönemsel nakit akışlarından olumsuz etkilenebiliyor. Bu dönemlerde nakit akışını dengede tutmak için uğraşan esnaf ve işletmelerimizin hayatını kolaylaştırmak için 'Dükkân Döndüren Paket'i geliştirdik. Paket sayesinde esnaf ve işletmelere, yatırım ve işletme giderleri için yaptıkları borçlanmaları nakit akışlarına uygun dönemlerde ödeyebilme imkanı sunuyoruz.” 
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HB! DÜNYA EKONOMİSİ POZİTİF SEYİRDE! 


KPMG Türkiye'nin her çeyrekte yayımladığı, dünya ve Türkiye ekonomisindeki makro gelişmeleri değerlendirdiği Bakış, referandum sonrası ilk yarının nasıl kapandığını inceledi. Bakış'a göre, küresel ekonomideki güçlü performanslar yıl sonu için umut verdi. Türkiye ekonomisi ise beklentileri karşıladı. Rakamlar, beklenmedik bir gelişme olmazsa orta vadede makroekonomik açıdan 'en kötünün' geride kaldığını gösteriyor. 


KAAN 


KPMG Türkiye'nin yayını Bakış, Türkiye ve dünya ekonomisinde ilk yarı sonuçlarını analiz etti. Küresel ölçekte olumlu beklentilerle başlayan 2017'nin, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ekonomilerdeki güçlü performansla umut tazelediği belirtilen Bakış'ta, küresel ekonomideki büyüme eğiliminin yılın diğer yarısında da süreceği vurgulandı. OECD ve IMF'nin şimdiden 2017'ye ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3.5'e yükselttiği hatırlatıldı. 16 Nisan referandumu sonrası Türkiye ekonomisini değerlendiren Bakış, kısa vadeli risklerin yumuşak geçişle azaldığına dikkat çekti. Bakış'ta, Türkiye ekonomisi açısından beklentilerin karşılandığı, 2017'nin geri kalanında da aynı ivmenin süreceği beklentisi öne çıktı. 


KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, Bakış'tan yansıyan 


Türkiye ekonomisinin ilk yarı tablosunu şöyle yorumladı: 


“Jeopolitik sorunlar nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan ticari ilişkiler hala sıkıntılı olsa da AB ekonomilerindeki ekonomik aktivitenin ve küresel ticaretteki güçlü sonuçların Türkiye'ye olumlu yansıdığı görülüyor. Turizm ise 2016'nın kayıplarını telafiye çalışıyor. Geçen yıl ciddi biçimde daralan pazarlarda kayda değer toparlanma olsa da AB'den gelen turist sayısında ilk dört ayda yüzde 20.60 oranında azalma dikkat çekiyor. İkinci çeyrekte görülen kredi genişlemesi bankacılık sektörünün kaynak ihtiyacını ve dolayısıyla mevduat faizlerini ciddi biçimde artırdı. Bu da kredi maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaparken, 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büyümenin finansmanı açısından ciddi soru işaretleri oluşturuyor. İkinci çeyrekte yüzde 12 ile zirve yapan enflasyonda önümüzdeki dönemde kaydedilecek düşüş, faizleri bir miktar aşağı çekebilir. Kalıcı olarak düşük seviyelerde istikrar kazanması ise doğal olarak daha büyük önem taşıyor. Dolayısıyla makroekonomik çerçeveyi desteklemek için Türkiye'ye yönelik sermaya akımlarının güçlenerek devam etmesini sağlayacak şekilde yatırımcı güvenini artıracak koşulların sağlanması ihtiyacı devam ediyor.” 


Bakışın yeni sayısından dikkat çeken başlıklar şöyle: Dünya ekonomisi pozitif seyirde 


- Küresel ekonomi iyi sinyaller veriyor. 2017'ye yüksek politik riskler ve jeopolitik gerilimlerin 

yol açtığı temkinli beklentilerle başlayan dünya ekonomisi, ilk çeyreği sürpriz güçlü ekonomik göstergelerle geride bıraktı. Rakamlar, gelişmiş 

ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme görünümündeki olumlu seyrin süreceğini söylüyor. 


- Küresel piyasalar içini dünyanın en güçlü ekonomileri olan Fransa, İngiltere ve Almanya'daki seçimlerden çıkacak sonuçlar, bölgeye yönelik politik risklerin yıl başında endişe edildiği kadar yüksek olmadığını ortaya koydu. 


- İlk çeyrekte Euro bölgesinde yıllık bazda büyüme hızı yüzde 1.9 oldu. Buna paralel bölgede işsizlik 


BUSİNESS NEWS 2017 


oranındaki kademeli düşüş devam ediyor. İşsizlik, Nisan ayı itibarıyla yüzde 9.3 ile 2009 başlarından bugüne kadarki en düşük seviyede. 


- Gelişmekte olan ülkelerde ise büyüme performansları düzeliyor. 2017'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6.9 büyüyen Çin'de enflasyon kademeli olarak geriliyor. 2017 ilk çeyrekte yüzde 6.1 
büyüyen Hindistan'da büyümenin yıl sonunda yüzde 7'yi aşması öngörülüyor. 


Türkiye'de ilk yarı sürprizi yok! 


- Referandumun ardından Türkiye ekonomisine yönelik kısa vadeli riskler yumuşak bir geçişle 

azaldı. Referandum tablosu yeni bir politik belirsizlik oluşturabilecek erken seçim olasılığını azalttı, hükümet ekonomiyi hızlandırmaya odaklandı. 


- İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 oranında büyüme yakalandı. Bu performans ile 620 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi oldu. Hükümetin 
2016 sonlarında aldığı tedbirlerin etkisi görülmeye 
başlandı. Rakamlar orta vadede makroekonomik açıdan en kötünün geride kalmış olabileceğini söylüyor. 


- Sanayi üretimi endeksi Nisan ayında yıllık bazda pyüzde 6.7 artarak 20 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Buna karşılık hükümetin son yıllarda açıkladığı pek çok Ar-Ge teşviğine rağmen sanayide Ar-Ge için yapılan harcamalarda düşüş gözleniyor. 
İSO 500 araştırmasının 2016 sonuçlarına göre Ar-Ge harcamalarında yüzde 16.3'lük azalma var. 


- İstihdam seferberliği olumlu etkisini gösteriyor. 
İşgücü piyasasındaki kademeli iyileşme devam ediyor. 
Mart döneminde toplam işsizlik oranı yüzde 11.7'den yüzde 11.5'e geriledi. 


- Geçen yıl ilk çeyrekte 46 milyon TL fazla veren bütçe dengesi, 2017ilk çeyrekte 14.9 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe Nisan ve Mayıs gerçekleşmeleri, mali dengedeki bozulmanın duraksadığına işaret ediyor. 
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Yılın geri kalanında iç talebin gücünü koruması ile vergi gelirlerinin güçlü performansını koruyabileceği ve mali dengedeki bozulmayı bir miktar frenleyebileceği öngörülüyor. 


Uluslararası yatırımcı ilgisi zayıf! 


- Tüm bunlara karşılık Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından açıklanan Küresel Yatırım Raporu'na göre, Türkiye'ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016'da yüzde 31 geriledi ve 17.2 milyar dolardan 11.9 milyar dolara indi. 
Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay da yüzde 2.3'ten yüzde 1.9'a düştü. Sürekli ertelenen yapısal reformların hayata geçirilmemesi, 
Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı terör olayları, 15 
Temmuz darbe girişimi ve hemen ardından ilan edilen OHAL süreci, uluslar arası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin azalmasında etkili oldu. 


- Dış ticaret açığı ilk yarıda yüzde 10 genişleyerek 30,854 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte ihracat ithalattan hızlı arttı, ikinci çeyrekte bu gidiş ters döndü. 


- Turizmde gelir artıyor, kişi başı harcama azalıyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ilk çeyrekte Türkiye'nin turizm gelirleri yüzde 17.1 oranında azalarak 3 milyar 369 milyon dolar oldu. Aynı dönemde yabancıların kişi başı ortalama harcaması ise 
geçen yılın aynı dönemine göre 80 dolar azalarak 637 
dolar olarak gerçekleşti. 


- Turizm sektörü Rus ve Ortadoğulu turist sayısındaki yükselişlerle 2017'de bir miktar toparlansa da Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısındaki kayıplar endişe yaratmaya devam ediyor. 
Yıl sonuna kadar Rus turist sayısının 5 milyonu bulması ve 
2018'de, 2015 rakamlarının yakalanması öngörülüyor. 
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KÜRESEL EKONOMİYİ ONLAR SIRTLAYACAK! 


Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan'a yönelik büyüme beklentilerini düşürürken, Euro Bölgesi, Japonya ve Çin'e ilişkin büyüme tahminlerini ise yükseltti. 


Raporda Türkiye ile ilgili ise sadece küçük bir kısım yer aldı. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nu “Güçlenen Toparlanma” başlığıyla güncelledi. 

Dünya ekonomisindeki iyileşmenin ivme kazandığı vurgulanan raporda, 2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3,5 ve 3,6'da sabit bırakıldı. Buna karşın, ABD'ye ilişkin büyüme tahminlerini nisanda yayınlanan önceki 

DEG raporuna kıyasla aşağı çeken IMF, raporunda negatif revizyona ABD Başkanı Donald Trump'ın 

mali politikalarının beklentilere kıyasla daha az genişlemeci olacağını gerekçe gösterdi. Bu çerçevede, ABD ekonomisinin yeni büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e indirildi. 


Euro Bölgesi ve Kanada'nın beklentileri yükseltildi Diğer taraftan, kuruluşun gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Euro Bölgesi, Japonya ve Kanada'nın 2017 beklentilerinin yeniden yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti. Raporda, siyasi risklerin azaldığı Euro Bölgesi'ne ilişkin bu yılki büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a ve 2018 tahmini de yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye yükseltildi. 
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IMF'nin Euro Bölgesi'ne yönelik beklentilerini yukarı çekmesinde Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'ya yönelik projeksiyonların yükseltilmesi belirleyici oldu. 
Buna göre, Almanya'nın büyüme beklentileri 2017 

için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e ve 2018 için yüzde 
1,5'ten yüzde 1,6'ya çıkarıldı. Fransa'nın 2017 ve 2018 
büyüme beklentileri ise 0,1'er puan artırılarak sırasıyla yüzde 1,5 ve 1,7 olarak belirlendi. 


İtalya'nın bu sene ve gelecek yıla dair büyüme beklentileri de yüzde 0,8'den sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,0'e çıkarıldı. IMF, İspanya'nın ise bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 2,4 ile Euro Bölgesi'nin en hızlı genişleyen ülkesi olmasını beklediğini bildirdi. Ülkeye yönelik büyüme beklentileri nisan ayında yayınlanan önceki DEG raporunda, 2017 için yüzde 2,6 ve gelecek yıl için yüzde 2,1 seviyesindeydi. 


Öte yandan, 2017 büyüme tahmini yüzde 2,0'den yüzde 1,7'ye düşürülen Birleşik Krallık'ın gelecek yıl ise önceki rapordaki gibi yüzde 1,5 genişleyeceği öngörüldü. 


Genel olarak Avrupa'da izlenen konjektürel toparlanmanın güçlenebileceğine işaret eden IMF ekonomistleri, öte yandan, yüksek varlık fiyatları ve düşük volatilitenin ise gelecekte piyasanın kendini dengeleme olasılığını artırdığını kaydetti. 


Çin'in büyüme beklentileri yukarı revize edildi! 


Raporda, Japonya'ya yönelik 2017 beklentisi 0,1 puan artışla yüzde 1,3'e güncellenirken, 2018 beklentisi yüzde 0,6 sabit tutuldu. Kanada ise bu yılki büyüme beklentisinin 0,6 puan artışla 2,5'e revize edilmesiyle, raporda en yüksek pozitif revizeyi gören ülke niteliğini kazandı. Öte yandan, ülkenin 2018 büyüme beklentisi ise yüzde 2,0'den yüzde 1,9'a çekildi. IMF, gelişmiş ülkelere yönelik beklentilerini bu revizyonlar 
çerçevesinde bu yıl için yüzde 2,0'de tutarken, 2018 
için yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirdi. 


Rapora göre, IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik bu yılki büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya yükseltilirken, gelecek yıla yönelik büyüme tahmini yüzde 4,8'de bırakıldı. Bu grup içerisinde 

Çin, Güney Afrika ve Meksika'ya yönelik 2017 

büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi. IMF ekonomistleri, Çin'in 2017 büyüme beklentisini yüzde 6,6'dan yüzde 6,7'ye ve 2018 büyüme beklentisini yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e çıkardı. 


Meksika ve Güney Afrika'nın bu yılki büyüme beklentileri 0,2 puan artışla sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,0'e revize edildi. Öte yandan, Rusya ve Hindistan'a yönelik büyüme rakamları değiştirilmedi. 
Kuruluş, Rusya'nın hem bu ve hem de gelecek yıl yüzde 1,4 genişlemesini öngörüyor. 
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TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN KESİM "GİRİŞİMCİ" 
OLMAK İSTİYOR! 


İnsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad'ın yılın 4 çeyreğinde paylaştığı “Workmonitor/ İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması Raporu” yayınlandı. 


başarısızlık korkusunda yüzde 52'lik oranla, ülkeler arasında 25'inci sırada yer alıyor. 


Araştırma kapsamında çıkan sonuçlardan biri de insanların işlerini kaybetmeleri halinde girişimci olma fikrine sıcak bakmaları. İşten çıkarılma gibi bir durum sözkonusu olduğunda toplam katılımcıların yüzde 47'si kendi işini kurmayı düşünebileceğini, belirtiyor. Bu yönde cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 69. 


“Start up” ların desteklenmesi büyük önem taşıyor! 


Küresel katılımcıların yüzde 56'sı, yaşadıkları ülkenin bir girişimde bulunmak için iyi bir ortama sahip olduğunu düşünüyor. Yine küresel katılımcıların yüzde 50'si, ülkelerindeki Hükümetin Start Up'ları aktif olarak desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de bu oran da globalin üzerinde görünüyor. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 55'i bu soruya olumlu yönde yanıt vermiş. 
Birinci sırada ise yüzde 86 ile Hindistan bulunuyor. 


Bir Start Up kurmak ve onun için çalışmak isteyebileceklerini belirtenlerin oranı Türkiye'de yüzde 
72. Bu oran globalde yüzde 50 seviyesinde. 


Workmonitor / İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması, 18-65 yaş aralığında, haftada en az 24 saat çalışan kişilerle gerçekleştiriliyor. 2017 yılının ilk çeyreğine ” 


ilişkin sonuçları içeren rapor yayınlandı. Global olarak, katılımcıların yüzde 53'ü girişimci olmak istediğini belirtiyor. 


Ancak konu sahip olduğu işi, girişimci olmak için bırakmaya geldiğinde fikirler değişiyor; yüzde 73'lük kesim iş kurmak için istifa etmeye sıcak bakmıyor. 
Hali hazırdaki işinden ayrılıp kendi işini kurmayı düşünenlerin oranı küresel ölçekte yüzde 28 olarak belirtiliyor. Türkiye'de bu oran yüzde 42'yi bulmuş durumda. 


Türkiye'de genel olarak katılımcıların yüzde 76'sı girişimci olmak istiyor; çünkü girişimci olmanın birçok avantajı olduğuna inanılıyor. Global olarak yüzde 53'lük bir kesim girişimci olmak istediğini belirtirken, Türkiye açık ara önde seyrediyor. 


Global ölçekte katılımcıların girişimci olma fikrinden uzaklaşma sebebi başarısız olma korkusu ve riskin fazla olması. Genç ve erkek katılımcılar, kadınlara nazaran başarısızlıktan daha fazla korkuyor. Türkiye 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TÜRKİYE'DEKİ CFO'LAR 
RİSK ALMAK İSTEMİYOR! 


Türkiye'den 183 CFO'nun katıldığı Deloitte Avrupa CFO Araştırması'nın yakın zamanda hazırlanan ve son bir yılı dönemsel olarak değerlendiren anketi, Türkiye'deki CFO'ların hem yakın geleceğe ilişkin öngörüleri, hem de stratejileri hakkında fikir veriyor. Anket sonuçları, dönemler arasında önceliklerin ve beklentilerin nasıl değişimler gösterdiğine dair bir trend analizi de sunuyor. 


Anket sonuçlarını yorumlayan Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, “Ülke olarak geçtiğimiz yıldan bu yana birçok zorluğu geride bıraktık. 

Tüm bu olayların ekonomimiz üzerindeki etkileri, geçtiğimiz dönemde yaptığımız anketlerimizde de ortaya çıkmıştı. Şirketlerinin gelirlerinin düşeceğini 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düşünen CFO'larımızın oranı giderek artıyor (en son anketimizde her dört CFO'dan biri). Kuşkusuz bunda döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme oranı beklentileri ve yakın dönemdeki mütevazı performansın etkisi var. Buna rağmen gelir artışı bekleyen CFO'lar halen çoğunlukta. 
Özellikle ihracatta olan dönemsel kıpırdanmalar ve Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesi sonucu turizm gelirlerinde olası bir iyileşme, yurtdışı operasyonların toplam faaliyetler içinde artan payı ile oluşan risk dengesi gibi faktörler etkili. Olağandışı gelişmeler olmadığı taktirde, bir sonraki anketimizde gelir artışı beklentilerine ilişkin daha olumlu sonuçlar şaşırtıcı olmayacaktır” dedi. 


Türk CFO'ların beklentileri! 


* Finansal gelecek: Şirketlerinin finansal performanslarının daha iyiye gideceğine inanan CFO'ların oranı 2016'nın ilk çeyreğinde “033,5 iken; 2016'nın üçüncü çeyreği ile 2017'nin ilk çeyreği arasında oranını koruyarak, yaklaşık 9030 olarak ortaya çıkıyor. 


* Gelir: Gelirde artış bekleyen CFO'ların oranı geçtiğimiz döneme göre azalıyor. Buna rağmen gelir artışı bekleyen CFO'lar halen çoğunlukta. Gelir artış beklentisi 2016'nın ilk çeyreğinde 9671 iken, 2016'nın üçüncü çeyreğinde 9069, 2017'nin ilk çeyreğinde ise 
653 olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşılık, 2017 ilk 
çeyrek anketinde şirket gelirlerinde düşüş olacağını düşünenlerin oranı 9627 seviyesinde. 


* Faaliyet Kârı: Faaliyet kârının daha iyiye gideceğine inanan CFO'ların oranı geçtiğimiz yıl 660'tan (2016 ilk 
çeyrek) 654'e (2016 üçüncü çeyrek) gerilemişti. 2017 
ilk çeyreğinde ise bu oran Y640,7'ye düştü. 


* Yatırım: Yatırımlarının artacağını belirten CFO'lar 2016'nın ilk ve üçüncü çeyreğinde 9640 seviyesinde iken; 2017'nin ilk çeyreğinde bu oran “634'e geriliyor. 


* İstihdam: CFO'ların istihdamda artış beklentisi geçtiğimiz dönemde 9636'dan (2016 ilk çeyrek) 9046'ya (2016 üçüncü çeyrek) yükselmişti. 2017'nin ilk çeyreğinde ise bu oran “631'e gerilemiş durumda. 
Diğer yandan çalışan sayısında herhangi bir değişim 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yaşanmayacağını ifade eden CFO'ların oranı ise bir önceki araştırmaya (2016 üçüncü çeyrek) göre Yo6'ya yakın bir artış gösteriyor. 


* Belirsizlik: Son ankete göre Türkiye'deki CFO'ların dörtte üçü geleceğin neler getireceğini kestiremiyor ve belirsizliklerin oldukça fazla olduğunu düşünüyorlar. 
Dünyamız, bölgemiz ve ülkemizdeki sert ve sık iniş 

- çıkışlar onları daha temkinli olmaya, şirketleri ise riskten kaçınmaya itiyor. 


Ankete göre Türkiye'deki CFO'lar risk alma konusunda Avrupalı meslektaşlarından daha temkinliler... 


* Risk: 2016 ilk çeyreğinde daha fazla finansal risk 
almamak gerektiğini düşünen CFO'ların oranı 94 
iken üçüncü çeyrekte 9686 civarına gerilemesi risk iştahında bir artışa işaret etmişti. 2016'nın üçüncü çeyreği ile çok ciddi bir fark olmamakla birlikte; 2017'nin ilk çeyreğinde risk almayı doğru bulmayan CFO'ların oranı 689'a yükseldi. 


* CFO'lar için en önemli ilk üç risk: Jeopolitik riskler, Türk Lirası'nın değer kaybı ve nakit akışındaki muhtemel aksamalar tartışmasız en önemli ilk 3 risk faktörü olarak CFO'ların gündemindeki yerini alıyor. 
Son dönemlerde istikrarlı bir şekilde dikkat çekmeye başlayan bir diğer risk kalemi ise girdi fiyatlarındaki artış. 
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* CFO'lara göre firmalarının stratejik öncelikleri: Maliyetlerin kontrol altında tutulması, maliyet azaltılması ve organik büyüme CFO'ların stratejilerinde öne çıkan hususlar. Ek olarak, sadece Türkiye pazarına umut bağlamama yönünde bir irade dikkat çekerken, bu durum yerini yeni pazarlara açılarak büyüme talebine bırakıyor. 


* Banka kredileri: Kredi kullanmayı cazip bulanların oranı geçtiğimiz yıl 9038'den (2016 ilk çeyrek) 9626'ya (2016 ikinci çeyrek) kadar düşmüştü. 
2017'nin ilk çeyreğinde ise bu oranda bir değişiklik olmadığı ve her dört CFO'dan yalnızca birinin banka kredisi kullanmayı cazip bulduğu görülüyor. 


* Borçlanma: Kurlardaki -genelde yukarı yönlüseyrin beklenen sonuçlarının başında, yabancı para yükümlülüklerden uzak durmak geliyor. 2016'nın üçüncü çeyreğinde Türk Lirası ile borçlanmaya sıcak bakan CFO'ların oranı 621 civarındayken, 2017'nin ilk çeyreğinde bu oran 624'e yükselmiş durumda. 
Bu durumu destekler nitelikte yabancı para birimleri ile borçlanmaya sıcak bakan CFO'ların oranında da gözle görünür bir düşüş var. 2016'nın ilk çeyreğinde yabancı para birimi ile borçlanabileceklerini 
belirten CFO'lar Y017, 2016 üçüncü çeyreğinde 9524 
civarındayken; 2017'nin ilk çeyreğinde bu oran 9612'ye düşmüş durumda. 
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BH EURO BÖLGESİ'NDE BÜYÜME İVME KAYBEDİYOR! 


Euro Bölgesi'nde temmuz ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 55,8 puanla 6 ayın en düşük seviyesine indi. Art arda ikinci ay azalan endeks bölgede büyümenin ivme kaybettiğine işaret etti. 


Kün. 


Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Euro Bölgesi bileşik PMI haziranda 56,3 iken temmuzda 55,8 puana geriledi. Son 6 ayın 

en düşük seviyesini gören endeks, 56,2 puanlık piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti. 


Euro Bölgesi'nde temmuz ayı öncü imalat sanayi PMI, haziran ayındaki 57,4 puandan 56,8 puana gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine inerken, öncü hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre değişmeyerek 55,4 puan seviyesinde belirlendi. 


Avrupa'nın en önemli ekonomisi Almanya'da temmuz ayı öncü bileşik PMI 56,4 puandan 55,1 puana, hizmet sektörü PMI 54 puandan 53,5 puana ve imalat sanayi PMI da 59,6'dan 58,3 puana geriledi. 


“Veriler, ikinci çeyrekteki yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya gerileyen GSYH büyümesiyle uyumlu” 


IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, 


konuya ilişkin açıklamasında, PMI'da temmuz ayındaki düşüşün, Euro Bölgesi'nin son zamanlardaki 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büyümesinin iki ay boyunca ivme kaybettiğini, ancak büyümenin hala etkileyici olduğunu gösterdiğini belirtti. 


Williamson, anket verilerinin, ikinci çeyrekteki yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya gerileyen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesiyle tarihsel olarak uyumlu olduğuna işaret etti. 


Williamson ayrıca, “Anketlerle ortaya konulan ekonomik büyümenin yavaşlayan hızı ve buna bağlı olarak fiyat baskısının hafifletilmesi, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika yapıcılarının politikayı hafifletmek için acele etmeyeceği ve merkez bankasının sürdürülebilirliğinin daha net bir resmini görene kadar tüm seçeneklerini açık bırakacağı inancına katkıda bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu. 


Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor. 
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TÜRK SAVUNMA ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE! 


ASELSAN ve TUSAŞ, yıllardır yer alarak yerlerini sağlamlaştırdıkları dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesindeki yükselişini sürdürdü. ASELSAN 57'nci, TUSAŞ 61'inci sıraya çıkarken, son yıllarda cirosunu önemli oranda artıran ROKETSAN, bu yıl ilk kez listede 98'inci sırada yer buldu. 


Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesindeki Türk şirketi sayısı bu yıl 3'e yükseldi. 


Listeye 2006 verileriyle 93. sıradan giren, geçen yıl 58. 
olan ASELSAN, bu yıl 57. sıraya yükseldi. Yurt içinde 

ve yurt dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2015'te 1 milyar 26 milyon dolar olan 
cirosunu, geçen yıl yüzde 17 artırarak 1 milyar 195 
milyon dolara çıkardı. 


ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektrooptik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı. 


TUSAŞ 61. sırada yer aldı! 
ANKA insansız hava aracı, ATAK helikopteri ve 


HÜRKUŞ gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, 


Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 2011 verileriyle listeye ilk kez 83. sıradan giriş yapmıştı. Şirket, 2015'te 

886 milyon dolara ulaşan cirosunu, geçen yıl yüzde 

22 artırarak 1 milyar 84 milyon dolara çıkardı. Bu 
gelişmeyle TUSAŞ'ın Defense News Top 100'deki sıralaması 72'ncilikten 61'inciliğe yükseldi. 


ROKETSAN'ın başarısı "geliyorum" dedi! 


"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden ROKETSAN da bu hedefe yenilikçi ve özgün ürünlerle ulaşmak için gösterdiği 
çabaların karşılığını aldı. ROKETSAN, geçen yıl 364 
milyon dolar ciroyla listeye ilk kez 98. sıradan girdi. 


Yakın dönemde yakaladığı performansla bu başarının sinyallerini veren ROKETSAN, son 12-13 yılda ciro olarak yaklaşık 8 kat büyüdü. Ciroda ihracatın payı yıllara göre değişmekle birlikte son 3 yılın ortalaması yüzde 50'yi buldu. Şirket uzun vadede ihracatın en az yüzde 25-30 bandında olmasını hedefliyor. 


Ürün ailesini geliştirilmesi ve dış pazarlarda elde ettiği başarıların bir sonucu olarak dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi arasında yerini alan şirket, 2023 yılında milyar dolar mertebesinde ciroya ulaşmayı hedefliyor. 


Defense News Top 100'ün ilk sırasında 43 milyar 468 
milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, ikinci sırasında 29 
milyar 500 milyon dolarla Boeing, üçüncü sırasında 23 
milyar 621 milyon dolarla BAE Systems yer aldı. 


BUSINESS ANALİZ 


GÜNEYDOĞU'DA 'GÜNEŞ TARLALARI" 


YAYGINLAŞIYOR! 


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok noktasında enerji potansiyelini kâra dönüştürmek isteyen yatırımcılar, irili ufaklı çok sayıda güneş enerjisi santralini faaliyete geçirmeye başladı 


Yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresine sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, "güneş tarlaları"nın sayısı artıyor. 


Güneş enerjisi potansiyelinin doruk noktaya ulaştığı Güneydoğu'da, yatırımcıların bu imkanı daha iyi kullanabilmesi için devlet tarafından çeşitli teşvik ve destekleme programlarıyla katkı sağlanıyor. 


Girişimciler de başta Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde özellikle yenilenebilir enerji alanına yönelik yatırımlarına daha fazla ağırlık verdi. 


Sanayiciler, bölge illerinin birçok noktasında enerji potansiyelini kâra dönüştürebilmek için irili ufaklı çok sayıda güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdi. 


Bölgede yavaş yavaş her arazinin başında görülen santraller, aynı zamanda elektrik enerjisi problemleri nedeniyle sorun yaşayan çiftçiler için de gelecek dönemlerde yeni bir alternatif olarak ön plana çıkmaya hazırlanıyor. 


Türkiye'nin enerji ihtiyacında dışa bağımlığının da azaltılması anlamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının yaygınlaşması, ekonomi açısından da umut veriyor. 


Diyarbakır'da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesinde 3 bin dekarlık alanda kurulan 
250 kilovat gücündeki güneş enerjisi santrali ile bölgenin 
sektördeki en büyük yatırımı olan Şanlıurfa'daki 40 bin güneş panelinden oluşan ve yıllık 24 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip santral, öne çıkan tesisler arasında bulunuyor. 


Gaziantep'in elektriği güneşten! 


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesine bağlı 
Bağlarbaşı mevkisindeki 59 dönümlük arazisinin 20 
dönümü üzerinde 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamlayarak elektrik üretimine başladı. 
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın ve Türkiye'nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemine dikkati çekerek, 

bu kapsamda belediye olarak güneş enerjisinden yıllık 

1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapmayı 
planladıklarını söyledi. 


Türkiye'nin, yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından oldukça iyi bir coğrafi konumda olmasına rağmen yenilenebilir kaynaklı enerji üretim seviyesinin düşük olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti: “Türkiye'nin güneşlenme süreleri sene içerisinde değişiklik gösterse de yıllık olarak yaklaşık 2 bin 738 saattir. Ortalama olarak günlük 7,5 saat güneşlenme süresine sahip olan ülkemizin Almanya'dan yüzde 60 daha fazla güneş ışınlarından yararlanma olanağı vardır. Ancak 2015 yılı kurulu güç kapasite artışı bakımından Almanya'nın binde 6'sı kadar bir ilerleme kaydedilmiştir. Gaziantep'in ise yıllık ortalama güneşlenme süresi 2 bin 978 saattir. Bu da ortalama yaklaşık 8,19 saat demektir. Gaziantep'te 
yılın her döneminde aylık ortalama güneşlenme süresi 4 
saatin üzerindedir. Özel sektör elbette işin içine girecek ama belediye olarak bizim de bu işe yatırım yapmamız gerekiyordu. 1, 3 ve 15 megavatlık projeler hazırladık. 

1 megavatlık tesisimiz hizmete girdi. 15 megavatlık 
kısmın bürokratik işlemleri devam ediyor. 3 megavatlık tesisin de fizibilitesini yaptık. Damlaya damlaya göl olur. Biri yapan üçü de on beşi de yapar. Önemli olan bunu yapabilecek teknik güce ulaşmak. Tesisimizden elde edilen elektrik öncelikle kentin aydınlatılmasında kullanılacak." 


Şahin, güneş enerjisi santralinin, çok hızlı büyüyen 

ve enerji ihtiyacı her geçen gün artan Gaziantep için önemine dikkati çekerek "TEDAŞ bütçesini 1 yılda 3 kat artırdı. Biz de bir taraftan enerji santrallerimizle onların üretim kaynaklarını güçlendireceğiz. Gaziantep'in iyi bir şekilde elektrik altyapısını güçlendireceğiz." dedi. 
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YATIRIMCI İÇİN DEVLET YARDIMI 


KOLAYLAŞTIRILIYOR! 


Yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen tebliğde yapılan değişikle birlikte, yatırımcı için bazı kolaylıklar getirildi. 
Önceden aynı işletmede bulunması gereken teçhizatların artık aynı il sınırlarında bulunması yeterli olacak. 


Ekonomi Bakanlığının "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dâir Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji yatırımlarında aranan “ekipmanların aynı işletmede veya OSB'de bulunması zorunluluğu", "aynı il" olarak değiştirildi. Öte yandan sözleşmeli yetiştiricilik de kapsama alındı. Ayrıca finansal kiralamada devir işlemi artık yatırım teşviki kapsamında yapılabilecek. 


Enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine 

ve teçhizat listeleri ile birlikte Ekonomi Bakanlığına müracaat edecek. 


Bakanlıkça yapılacak ön inceleme neticesinde uygun bulunan yatırımlar için enerji verimliliği kriterlerini karşılayıp karşılamadığı ve sunulan makine ile teçhizat listesinin amaca uygun olup olmadığına dair enerji verimliliği raporu, Bakanlık tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazılı olarak temin edilecek. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlayacak ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenecek. 


Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları şartı aranacak. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığı hususu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından sunulan 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bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama 

ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilecek ve Bakanlığa bildirilecek. 


Aynı il sınırları içerisinde olması yetecek! 

Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşacak. Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekecek. Daha önce bu yatırımların aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması şartı aranıyordu. 

Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize 

sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanacak. 


Sözleşmeli yetiştiricilik de kapsama alındı! 

Tebliğle entegre hayvancılık yatırımlarında aranacak kriterler yeniden düzenlenirken, et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınacak. 


Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi 

veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen merciye müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulacak. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilecek. 


Finansal kiralamada devir işlemi yapılabilecek! 
Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde, finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilecek. Devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilecek. 
Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacak. 


Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır 

ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilecek. 


Yatırım tamamlama vizesi için istenecek belgelerde 


yer alan hususlar daha önceki kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlama vizesi 


işlemlerinde de uygulanacak. 


HER BLOCKCHAIN PLATFORMU AYNI HEDEFLER 


İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR! 


1990'ların ortasında internet, Usernet geliştiricilerinin ve Silikon Vadisi atölyelerinin kapalı dünyasının dışına çıkarak herkesin erişebileceği bir noktaya geldi. İnternete ilgi çok büyüktü ve internet üzerinden yürütülen iş modelleri ve uygulamalar adeta patlama gösterdi. Herkes bu yeni teknolojilerin büyük bir dönüşüm yaratacağının farkındaydı, ancak o zamanlar internetin tüm potansiyelini anlayabilen kişi sayısı yine de azdı. 


IBM Finansal Servisler Satış Lideri 
Simge Alpargun 


Blockchain teknolojisinin de benzer bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Bir zamanlar Bitcoin girişimcilerinin son derece teknik ve anlaşılması zor görünen dünyasıyla sınırlı olan Blockchain teknolojileri, artık açığa çıktı ve ticaret dünyasının ilgi odağı oldu. Geçen yıl girişim sermayesi firmaları 


ve diğer muhtelif firmalar Blockchain ile ilgili yeni şirketlere 1 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım yaptılar. Bu yıl da benzer çalışmalar için yine aynı oranda yatırım yapılması bekleniyor. 


Sektör liderleri 10 yıl veya daha uzun bir süre içinde iş dünyasına yön vermesi beklenen bir teknolojiyi kaçırmak istemiyor. Blockchain'lerin yaygın olarak bilinen hali olan dağıtık hesap defterlerinin (distributed ledger), birçok işletme için dünyanın her yerine yayılmış, uzun ve karmaşık tedarik zincirleri 

de dahil olmak üzere çeşitli piyasa ortamlarında işlemlerin güvenliğini, şeffaflığını ve verimliliğini artırmaya yönelik olağanüstü potansiyeli bu cazibenin önemli bir unsuru olarak görülüyor. 


Bugün Michigan'daki bir otomobil yedek parça bayii, Asya'daki bir üreticinin ödemeyi göndermesi için haftalarca bekleyebiliyor. Bu süre içinde bu ödemenin, üreticinin muhasebe departmanından bölgedeki bankaya, oradan bankanın genel merkezine ve 

sonra da karşı tarafın bankasına gitmesi gerekiyor. 
Ödeme nihayet otomobil bayiinin alacak hesaplarına ulaşıncaya kadar, birçok büyük defter, farklı yönlendirme numaraları ve pek çok aracı sürece dahil oluyor. Bu süreç içinde taraflardan herhangi birinin 

bir sorusu olursa, dönüp evraklara bakılması, sesli mesajlar bırakılıp yanıtlanması ve özel veri tabanlarına başvurulması gerekiyor. 


Buradan yola çıkılacak olursa, Blockchain teknolojisinin bu kadar ilgi görmesi sürpriz değil. Dağıtık büyük hesap defterleri bu tür işlemlerin tüm taraflarda tamamen şeffaf bir biçimde birkaç dakika içinde tamamlanmasını sağlıyor. Yerel bir vergi dairesi denetime geldiğinde işletme onlara ne zaman, hangi tutarlarda ödeme yapıldığını net olarak gösterebilecek. 
Alıcı yanlış bir SKU (stok bulundurma birimi) gönderildiğini belirtirse, hem alıcı hem de satıcı 

firma sevkiyatın yapılıp yapılmadığını ve ne zaman yapıldığını görmek için işlem kaydını açabilecek. 


Aynı derecede önemli diğer bir nokta da en gelişmiş sektör uygulamalarının "hiper hesap defterlerinin" gücünden yararlanması olarak görülüyor. Bu defterler 


anonim ticari ve sanal para birimlerine dayanmıyor. 
Bunun yerine, şirketlerin, tedarikçilerin ve ortakların, korsanlara geçit vermeyen bir ortamda ortak kayıt tutmalarını sağlayan, bilinen kimliklerin bulunduğu yetkili bir ağ sağlıyor. 


Ancak tüm Blockchain teknolojileri oluşumları itibariyle eşit değerlendirilmemeli. İnternet şirketleri patlamasında olduğu gibi, parlak başarılar vaad eden girişimlerden çok daha fazla sayıda başarısızlıkla sonuçlanan girişim olduğu gerçeğini anlamaları için kuruluşlar büyük yatırımlar yapabiliyorlar. Hedeflenen sonuçların ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi gereken farklı unsurlar ile tarafların doğru bir biçimde anlaşılamaması, kuruluşların bekledikleri sonuçlara ulaşamamasına neden olabiliyor. 


Blockchain yatırımlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kuruluşların en baştan birkaç noktayı içselleştirebilmeleri gerekiyor. Öncelikle, büyük ve iddialı bir stratejinin belirlenmesi arzu edilse de başlangıçta iddiasız bir nokta seçip giderek ölçeği artırmak genellikle daha iyi sonuç veriyor. İyi bir senaryonun taşıması gereken özelliklerin başında uygulanabilir olması, gelir artışı veya maliyet tasarrufu odaklı olması ve üst düzey liderlerin desteğini alması geliyor. 


İkinci olarak, her Blockchain platformu aynı hedefler için uygun olmayabilir. Kimileri yüksek değerli, noktadan noktaya işlemler için uygunken, kimileri yüksek hacimli işlemler için uygunluk gösterebiliyor. 
Kimileri açık kaynaklı platformlara dayalıyken, kimileri sınırlı geliştirici tabanına sahip, patentli dillere dayalı olabiliyor. Gereksinimleri netleştirmek ve bunları karşılamak üzere en uygun teknolojileri belirlemek için BT ekibinin, gerekirse şirket dışından uzmanların ve son kullanıcıların sürece dahil edilmesi gerekebiliyor. 


Üçüncü olarak da önemli tedarikçilerin ve müşterilerin sürece dahil edilmesi fayda sağlıyor. İzin verilen defter ortamlarının en heyecan verici yanlarından biri de yarattıkları ağ etkileri: ne kadar çok katılımcı olursa, 

o kadar yüksek değer elde ediliyor. Bu ekosistemin geliştirilmesinde yine küçük adımlarla başlamak 

en iyi sonucu getiriyor. Genellikle güvenilir bir tedarikçiyle ortaklık kurularak yürütülen bir pilot uygulama kavramsal kanıtı oluşturabiliyor, yeni çalışma yöntemleri sunabiliyor ve göz önünde bulundurulması gereken yasal değişikliklere ve süreç değişikliklerine ışık tutabiliyor. 
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Son olarak, Blockchain teknolojilerinin dinamik olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bu teknolojilerde ve uygulamalarda ilerleme hala devam ediyor. 
Ekiplerin açık bir anlayışla bir projeye başlamaları ve sonuçları uyarlamaya, iyileştirmeye, sonuçlar üzerinde iş birliği yapmaya ve sonuçları ölçüp raporlamaya hazır olmaları gerekiyor. Şirket liderleri böyle bir ortamı yaratmada önemli rol üstleniyor; ekiplere deneme yetkisi vererek onların erken aşamada hatalardan ders almalarına, böylece başarıyı daha hızlı yakalamalarına imkân tanımaları gerekiyor. 


İşlem ortamını tamamen yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olan dağıtık büyük defterler, 

çok sayıda tarafın bulunduğu, karmaşık ortamlarda benzersiz güvenlik ve şeffaflıkla sonuçları hızlandırabiliyor. Kuruluşlar, Blockchain yatırımlarına ölçülü bir biçimde yaklaşarak, öğrenme eğrilerini kısaltabiliyor ve başarı olasılığını ciddi ölçüde artırabiliyor. 


Akıllı Sözleşmelerin Daha Akıllı Hale Getirilmesi.. 


Bir işletme yapısını temsil eden, kendi kendini yöneten yazılımların bir parçası olan akıllı sözleşmeler kulağa bir Aldous Huxley romanından bir kesit gibi gelebilir. 
Ancak kurgu olmayan bu teknoloji, 10 yıldan daha kısa bir süre içinde iş yapış biçimlerinde yerini alacak. 


Sözleşme faaliyetlerinin otomatikleştirilmesi, 

manuel bir müdahale olmadan yasal ve diğer düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesiyle işlerin daha verimli yürütülmesini sağlayabilecek. Akıllı sözleşmeler, oluşturuldukları andan itibaren verilerinin değiştirilememesi veya silinememesine bağlı olarak değişmezlik kavramına dayalı olması nedeniyle kişi unsurunun bilerek ya da bilmeden sürece katabileceği taraflılığı ve yanlılığı da azaltacak. 


Uzun süredir hakkında konuşulmasına karşın akıllı sözleşmelerin kavram aşamasından uygulamaya geçişi ancak kısa bir süre önce gerçekleşti. Blockchain platformları yüksek düzeyde güvenli ve şeffaf 

olan dağıtık büyük defterleri kullanarak mali ve 

diğer işlemleri depolayabiliyor, doğrulayabiliyor 

ve uygulayabiliyor. Bu platformlar kimi zaman dünyanın her yerinde geçerli olan akıllı sözleşmelerin yapılmasını sağlayabiliyor. Bunu birkaç dakika içinde ve benzersiz bir düzeyde güvenlik ve şeffaflıkla gerçekleştirebilirler. 
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Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel; “Eğer ülke olarak ilerlemek, ekonominizi güçlendirmek, refah seviyenizi artırmak istiyorsanız anaokulundan üniversiteye tüm eğitim altyapınızı, modelinizi, felsefenizi geleceğin dünyasında söz sahibi olacak şekilde güncellemeli ve güçlendirmelisiniz” dedi ve ekledi: "Biz, Bahçeşehir Koleji olarak üniversitemiz ve uluslararası yapımızdan da aldığımız güçle eğitimde bu değişimi gerçekleştirebiliyoruz. Ülkemizde örnek olan eğitim modelleri uyguluyoruz.” 


ÜLKEMİZDE ÖRNEK OLAN EĞİTİM 
MODELLERI UYGULUYORUZ! 


Geçtiğimiz yıl eğitim yatırımlarımıza hız verdiğimiz bir yıl oldu. 25 yıllık tarihimizde en çok yatırımımızı 2016-2017 yılında yaptık. 2017—2018 eğitim öğretim yılına açtığımız yeni kampüslerle birlikte Türkiye'nin 
48 ilinde 100 kampüsle başlıyoruz. Yine 2016-2017 
eğitim öğretim yılında Fulford Academy ile ilk yurt dışı kampüsümüzü Kanada'da açtık. Bu süreçte öğrenci sayımız 53.000'e çıkarken 5.200'e çıkan çalışan 


sayımızla da istihdam yaratma konusunda oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Eğitim yatırımlarımızın dikkat çeken noktalarından biri de, Türkiye'de fen eğitimini dönüştürmek üzere ilkini 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir'de açtığımız Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin sayılarını Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız kampüslerle 8'e çıkarmak oldu. 


Bahçeşehir Koleji kurulduğu günden bu yana dünyayla bütünleşmiş, araştıran, sorgulayan, proje geliştiren 

ve bu projeleri hayata geçiren gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda dünyada eğitimde yapılan yenilikleri, geleceğin dünyası için gerekli olan eğitim dinamiklerini sürekli araştıran ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda uyarlayan bir eğitim kurumuyuz. Öncü eğitim modelleriyle ülkemizde eğitimin niteliğinin artması için çalışıyor, bu nitelikli eğitimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırıyoruz. Ülkemizin kalkınmasının ve Endüstri 4.0'a hazır, dünyanın geleceğinde bilim, teknoloji ve sanayi alanında üreten bir toplum yapısına ulaşmamızın yolunun bu nitelikli eğitimin yaygınlaşmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum. 


Kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz “kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına taşıma” hedefimiz doğrultusunda yeni kampüsler açmaya devam edeceğiz. 


Önceliklerimizden biri de Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini yaygınlaştırmaya devam etmek. 

Şu anda İstanbul, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon ve Antalya'da bulunan Fen ve Teknoloji Liselerimizi ülkemizin farklı şehirlerinde açmaya devam edeceğiz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin Türkiye'de fen eğitimini dönüştüren ve gençlerimizi geleceğin dünyasında söz sahibi yapacak eğitimini yaygınlaştırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu nedenle bu okullarımızın sayısını kısa sürede 20'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 


Yurt dışındaki hedefimiz ise Bahçeşehir Kolejini eğitimde ülkemizden çıkan bir dünya markası haline getirmek. Kanada'da Fulford Academy ile açtığımız ilk yurt dışı kampüsümüzün ardından ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok yerine Bahçeşehir Kolejinin nitelikli eğitim felsefesini taşıyacağız. 


Özel okullar, kampüslerini, spor tesislerini ve bunun gibi fiziki ortamlarını en iyi şekilde inşa ediyor. Bu nedenle okulun fiziki ortamının özel okul tercihinde ilk etkenlerden biri olmaktan çıktığını görüyoruz. 


Özel okul tercihlerinde eğitim içeriğinin eskisinden daha önemli hale geldiğini söylemek mümkün. Özel 


okullarda eğitimin, çağın gereklerini karşılayan ve geleceğin dünyasına hazırlayan bir içerikle, titizlikle planlanması gerekiyor. Özel okulların oranının artmasını da bu nedenle önemsiyorum. Bu oranın yüzde 15'lerden yukarılara taşınmasının, devletin eğitimde denetleyici rolünün baskın olduğu, özel okulların eğitimin içinde daha çok yer aldığı bir yapının yerleşmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. 


Özel eğitim sektöründe Türkiye'de nasıl bir rekabet yaşanmakta ve bu anlamda Bahçeşehir Koleji, sektörde kendisini nerede konumlandırmaktadır? 

Bahçeşehir Koleji Türkiye'de eğitimde öncü bir 

rol üstleniyor. 50'inci yılını kutlamaya hazırlanan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının bir üyesi olarak 
1994 yılında kurulduğumuzdan bu yana eğitimde hep 
daha iyisini yapmak için durmadan çalışıyoruz. STEM*A eğitiminin Türkiye'de tanınıp yaygınlaşmasında önemli payı olan bir eğitim kurumu olarak Kişiye Özgü Eğitim Modeli (KÖM), Master 6, Çift Dilli Eğitim gibi bize 

özgü eğitim modellerimiz ve tüm kampüslerimizde 5 
yaşından itibaren uyguladığımız Kodlama ve Robotik derslerimizle eğitimin niteliğinin artırılması konusunda örnek teşkil ediyoruz. İlk Fen ve Teknoloji Lisemizi 


açtığımızda Türkiye'de fen eğitimine getirdiğimiz 

bakış açısıyla bugün bu liselerin konuşulur olmasına, bu modelle yeni liseler açılmasına öncülük ettiğimizi düşünüyorum. Eğitim modellerimizi geliştirmek için Bahçeşehir Üniversitesinin desteği de bizi eğitimde öne çıkaran bir unsurlardan biri. Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasındaki çocuklara ulaştırmamızda yalnızca açtığımız kampüslerin değil, diğer eğitim kurumlarına örnek teşkil ederek daha geniş bir alanda eğitimin niteliğinin konuşulmaya ve uygulanmaya başlamasının nü yapmamızın da büyük bir payı olduğunu düşünüyorum ve bunun gurur verici olduğunu düşünüyorum. 


Ucuz okul-pahalı okul kavramı sizin için 

ne ifade ediyor? 

Özel okul açmak sanıldığı kadar kârlı bir iş değildir. 
Eğer bir özel eğitim kurumuysanız, eğitim ücreti 

olarak aldığınız miktarın belki de daha fazlasını eğitim yatırımlarına harcamanız gerekir. Servet edinmeyi ve maddi kazancı hedefleyen bir kişinin eğitim dışında gireceği çok daha kârlı sektörler bulunmaktadır. 

Eğitim hem devlette hem de özel sektörde bir gönül 

ve memleket işidir. Kurucumuz Enver Yücel, bir eğitimcidir ve eğitim dışında herhangi bir iş sahasında yer almamıştır. Eğitimden kazandığını eğitime yatıran bir aileyiz ve başka türlüsünün mümkün olmayacağına inanıyorum. Ucuz okul, pahalı okul ayrımını doğru bulmuyorum. Sermayesi oranında eğitim yatırımı yapan ve eğitim içeriğini, eğitimci kalitesini ön planda tutarak kaliteli eğitimi amaç edinen her eğitim kurumunun değerli bir iş yaptığını düşünüyorum. 


Dünyadaki eğitim sistemi ölçeğinde Türkiye'de K12 eğitim sistemini nasıl konumlandırıyorsunuz? 

Çok genç bir nüfusumuz var ve dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girmeyi hedefliyorsak bu nüfusu çok iyi tasarlanmış bir eğitimle yetiştirmeliyiz. Bu büyük potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmek için eğitimde ciddi atılımlar yapmalıyız. Dünyanın gelişmiş ekonomilerine bakarsak onların da eğitimde büyük bir dönüşüm içinde olduklarını görmekteyiz. Kodlama, robotik, STEM, dijital eğitim gibi yeni nesil eğitim modelleri hayatımıza giriyor. Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme her alanda olduğu gibi eğitim de değişimi gerektiriyor. Eğer ülke olarak ilerlemek, ekonominizi güçlendirmek, refah seviyenizi artırmak istiyorsanız anaokulundan üniversiteye tüm eğitim altyapınızı, modelinizi, felsefenizi geleceğin dünyasında söz sahibi olacak şekilde güncellemeli ve güçlendirmelisiniz. Biz, Bahçeşehir Koleji olarak üniversitemiz ve uluslararası yapımızdan da aldığımız güçle eğitimde bu değişimi gerçekleştirebiliyoruz. Ülkemizde örnek olan eğitim modelleri uyguluyoruz. 


MAKALE 


ALTIN İÇİN; AĞUSTOS'TA FED YOK, 
SİYASİ & JEOPOLİTİK RİSKLER VAR! 


Ağustos ayının veri takviminde Fed yok 
441 fakat 16 Ağustos günü 25-26 Temmuz 

tarihli toplantısının tutanakları var. Peki 

bu onsaltın için önemli olur mu öncelikle bunları değerlendirelim. Temmuz ayı toplantısında faiz artırımı yönünde ekonomistler tarafından oluşturulan beklentiler oldukça zayıf ve açıkçası finans piyasaları toplantının metnine odaklanmış durumda. Neler merak ediliyor sorusunu ise birkaç madde halinde değerlendirelim. 


*Bilanço küçültmeye dair süreç ve izlenecek stratejiler *Son gelen zayıf enflasyon verisi sonrasında faiz artırımına yönelik oluşan algı 


Şimdi bu iki madde için cesaretlendirici söylemlerin yer alması ons altın üzerinde negatif baskılara sebebiyet verebilir fakat şok etki yaratacak nitelikte olmasını beklemiyoruz. Böyle bir durumda teknik olarak 1220$ -1240$ bandında yeniden şekillenmesi söz konusu olabilir. Güvercin ya da light kalacak söylemler ise 

ons altında talep yaratsa bile bu durum ons altında kademeli bir yükselişi beraberinde getirmesine neden olmaz. Böyle bir ihtimalde öncelikle 1251$ - 1262$ bölgesi direnç konumuna sahip olurken, daha güçlü ivmelenme için temel dinamiklerin güçlü olması gerekebilir. İşte asıl kısım burada başlıyor. Çünkü bizler aslında ağustos ayında oluşacak bu dinamiklere daha çok önem vereceğiz. Ons altının ise sevdiği temel dinamikler, ya genişleyici politikalar izleyen bir merkez bankası ki şuanda Japonya Merkez Bankası dışında bunu vurgulayan büyük ekonomi yok. Ya da güvenli liman özelliğini öne çıkaracak risk algısı. İşte bu risk algısını artıracak çok fazla neden var. 


Öncelikle Trump'ın “ORRA: Obamacare iptali için uzlaşma yasası” tasarısını konuşmak için bir oylama yaptı ve ilk turda hayır kararının ardından temmuzun son haftasında yapılan yeni bir oylama ile evet kararı 51'e karşı 50 oy ile çıktı. Yalnız bu Obamacare iptali anlamına gelmiyor. Sadece bu paketin iptalinin konuşulması ve varsa yerine alternatiflerin düşünülmesi için yapılan bir oylama. Ağustos başında netleşmesi beklenen bu tasarının iptal kararı çıkması sürpriz olmasa da Trump'ın bir başarısı gibi düşündüreceği için dolar pozitif yorumuna neden olabilir. Fakat bir hafta sürmesi beklenen bu görüşmelerin neticesinde, Trump'ın isteğinin karşılanamaması öncelikle onu üzebileceği gibi dolara da şok negatif bir etkisi söz konusu olmayabilir. 
Çünkü piyasalar Trump'ın sansasyon açıklamalarına ve çarpıcı tasarılarına alışkın. 


İkinci olarak ise Trump'ın ailesi ve yakın çevresindeki soruşturma haberleri. Her ne kadar suçlamalar kesin bir dayanağa varmasa da ABD kanadındaki siyasi riskler küresel piyasalarda güvenli limanlara olan yönelimini 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İntegral Yatırım Menkul Değerler Analisti Aylin CEVİZCİ 


destekliyor. O yüzden bu tarz haberler ağustos ayı içerisinde ne kadar az konuşulursa biz güvenli liman varlıklarından çıkışları ve belki de bu çıkışın yönünü risk iştahının ortaya çıkardığı hisse piyasalarına doğru yöneldiğini görebiliriz. 


Sonuç olarak, ekonomik verilerin etki alanı son dönemde Trump ve çevresinden gelen haber akışlarından ötürü daha zayıf olmaya başladı. Bu nedenle siyasi ve jeopolitik risklerin (Katar vb.) 
gündemde sıcaklığını koruması, sınırlı talebin desteği ile ons altının 1240$ - 1270$ bölgesinde dalgalanmasını destekleyebilir. Buna karşın gündemin sakin kalması ise aşağı yönlü kar realizasyonlarının 1240$ ve belki de 1220$ seviyesinin altına doğru uzamasına neden olabilir. Fakat şunu da belirtelim ki altının fiziki talebi çok güçlü değil bu nedenle yukarı yönlü stratejiler için bahsettiğimiz temel dinamikleri sağlam bir şekilde görmek gerekebilir. Ayrıca son olarak, ağustos ayını tamamlarken (24-26) bir Jackson Hole toplantısı takip edeceğiz. Burada Draghi ve Yellen'ın konuşması olacak. 
Yellen geçtiğimiz sene “faiz artırımının kademeli olacağını söylerken gerekirse varlık alımını düşünürüz” cümlesiyle şaşırtmıştı. O yüzden her yıl düzenlenen bu konferansta iki meslektaşın söyleyecekleri piyasalar tarafından yakından izleneceği gibi ağustos kapanışında farklı bir tablonun izlenmesine de neden olması da beklenebilir. 
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YAPAY GÜNDEMLERE DEĞİL 
INOVASYONA ODAKLANMALIYIZ! 


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konseylerin, Türkiye'deki tüm ticaret, sanayi, denizcilik ve tarımhayvancılık sektörlerini temsil ettiğini, 81 ilde ekonominin kılcal damarlarını oluşturduklarını, böylece olumlu veya olumsuz her iktisadi gelişmeyi anında gördüklerini söyledi. 


İstişare kültürü sayesinde pek çok sorunun çözüme kavuştuğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “İşte son dönemde, ekonominin yeniden canlanmasında, büyüme-istihdam-ihracat rakamlarının yukarı gitmesinde, en büyük etken budur. Devleti yanında gören özel sektörümüz, daha fazla moralle işine 


sarılmış, daha iyi işler yapmak için çaba göstermiştir” ifadelerini kullandı. 


İstihdam seferberliği ile bir dünya rekoru kırdıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Devletimizin verdiği tarihi destekler sayesinde son 6 
ayda Türkiye genelinde 1,2 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Bunu başaranlarda, Oda ve Borsa camiamızdır, işte burada konseylerimizin temsil ettiği ticaret ve sanayi erbabıdır. Hükümetimizin, iş dünyamızın sesine kulak vererek başlattığı adımı, dünya çapında bir başarı hikâyesine dönüştürdük.” 


Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lere yönelik sağladıkları TOBB Nefes Kredisi'nden 27 bin firmanın faydalandığını belirterek, şunları kaydetti: “81 ildeki tüm Odalarımız-Borsalarımız, ellerindeki tüm kaynakları bir araya getirdi ve KOBİ'lere yönelik yüzde 9,90 faizle TOBB Nefes Kredisini sunduk. Buradan 27 bin firma 
faydalandı. Sonra KOSGEB İşletme Kredisi Desteği, 260 
bin KOBİ'ye ulaştı. Son olarak da, Oda-Borsa camiasının kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi 250 milyar liraya yükseltildi. Bu sayede 

300 bin firmanın finansmana erişimi sağlandı. Yani 
hükümetimizin olumlu yaklaşımıyla hayata geçen desteklerle, 6 ayda toplamda 587 bin firmamızın iş hayatına tutunması mümkün oldu.” 
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“Yüksek büyümeyi koruyacağımıza inanıyorum” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm bu adımların ihracatta, istihdamda ve ekonomide büyüme getirdiğini belirterek, “İlk çeyrekteki yüzde 5'lik ekonomik büyüme, dünyada ancak sayılı ülkelerin ulaşabildiği bir seviyedir. Önümüzdeki çeyreklerde de, bu yüksek büyümeyi koruyacağımıza inanıyorum. İnşallah bu sene beklentileri aşacak, 15 Temmuz'da hain darbe girişimi ile kurulan tuzakları bir defa daha bozacak, yüzde 5 ve üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız” şeklinde konuştu. 


Türkiye ekonomisini, zor duruma düşürmek için terör örgütlerini kullanarak saldıran odakların, ne yaparsa yapsın, nasıl saldırırsa saldırsın, başarılı olamayacağına vurgu yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz bir oldukça, el ele, omuz omuza verdikçe bizi yenemeyecekler. Onlar her saldırdığınızda; Türk iş dünyası olarak, ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. 
Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. 
Hep birlikte reel sektör için çok daha hayırlı işlere imza atacağız. Ve el birliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız” dedi. 


“Çocuklarımızı, kadınlarımızı girişimci 

olmaya teşvik etmeliyiz" 

Ülkelerin hatta şehirlerin gücünün kaynağının müteşebbisleri olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat 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Hisarcıklıoğlu, ne kadar çok müteşebbis varsa o kadar zengin olunduğunu, müteşebbis, iş adamı ve girişimci güçlü olursa ülkenin de güçlü olduğunu vurguladı. 


Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zenginleşmesini sağlama kaynağının girişimcilik olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızı, kadınlarımızı girişimci olmaya muhakkak teşvik etmeliyiz ama en 

büyük teşekkürüm de bu salonu dolduran tüm müteşebbislerimize. Gebze'de her biri bir yıldız ve 


madalyayı almayı hak ediyor. Dünyada bu kadar sıkıntı varken etrafımızda ateş çemberi varken buna rağmen hem ayakta kalacak hem de dereceye gireceksin. Bu her babayiğidin harcı değil" şeklinde konuştu. 


“İnovasyon, mevcut olana değil, gelecek olana odaklanmak demektir” 


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Teknolojik 


gelişmeler dünyamızı kalıcı bir biçimde değiştiriyor, değiştirecek. Dünyadaki ezber bozan ve herkesi 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şaşırtan değişimlerin temel kaynağı gelmekte 

olan yeni sanayi devrimidir. Ülkelerin sıralamasını, dünyanın yönetim biçimini değiştirecek olan, küresel ekonomi içinde milli ekonomilerin nasıl yerleşeceğini, üretimin nasıl ve nerede yapılacağını belirleyecek olan yeni sanayi devrimidir. Hiç bir ülkenin bu sürecin dışında kalabilme ihtimali, lüksü yoktur. Ülkesinin geleceğini düşünen hiç kimsenin yeni sanayi devrimi ile ortalığı kasıp kavuracak teknolojik değişime 

sırtını çevirebilmesi mümkün değildir. Artık yapay 


gündemlere değil bu ana gündeme odaklanmak 
zorundayız" dedi ve ekledi: “General Motors 1908 
yılında kurulmuş bir şirket. Yılda yaklaşık 3 milyon otomobil üretiyor. 37 ülkede üretim yapıyor. Otomobil denince hemen akla gelen Cadillac, Chevrolet, Buick bu şirketin markaları. Tesla ise 2003 yılında kurulmuş bir şirket. Yılda şimdilik yalnızca 86 bin otomobil üretiyor. 
Tek ülkede Amerika'da üretim yapıyor. Ama otomobil kavramını değiştirdi. Cadillac'ın kaputunu açtığınızda içinde bildiğimiz kocaman bir içten yanmalı motor 

var. Tesla'nın kaputunu açtığınızdaysa içinde bizim 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ilk bakışta motora benzetemeyeceğimiz küçücük bir elektrikli bir motor var. Ama 2017 yılında Tesla'nın piyasa değeri, GM'i geçti. Bu alışmadığımız bir durum. 
Dolayısıyla sormamız gereken 20. yüzyılın teknolojisini sürdürmek ve bunu taklit etmeye çalışmak mı? Yoksa 
21. yüzyılın yükselen teknolojisini şimdiden tahayyül etmeye başlamak mı? Önemli olan bizatihi teknolojinin millileştirilmesi, ülkenin teknolojik dönüşümün dışında kalmamasının sağlanmasıdır. Yüz yıl önce yapılmış olanların taklit edilmesi, günün teknolojik dönüşümünün yakalanması demek olmayacaktır.” 


“İnovasyon, mevcut olana değil, gelecek olana odaklanmak demektir” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnovasyon yarını tahayyül etmek demektir. Türkiye'nin güçlü bir biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital dönüşüm gündemine acil ihtiyacı var. Artık inovasyon dedikodusu yapmaktan, inovasyon yapmaya geçmeye odaklanma zamanıdır. Yeni sanayi devrimini yakalamak üzere bir büyük sıçrayışa hazırlık yapmalı, öncelikle 

de sektör değil, teknoloji seçmeye odaklanmalıyız. 
Zira çağımız sektör değil, teknoloji seçme çağıdır. 
Geleneksel sektörlerin tümünün yeni teknolojilerle, yeniden biçimlendirildiği bir çağın içinde yaşıyoruz. 
İnovasyon bu manada yarını tahayyül etmek demektir.” 


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “1980'de dünyanın ayrılmaz bir parçası değildik. Bugünse artık dünyanın ayrılmaz bir parçası. 80'lerden başlayarak dünyanın bir parçası oldukça zenginleşebileceğimizi gördük. 
Dışarı açıldıkça, ticaret yaptıkça zenginleştik, büyüdük. 
Türkiye serbest ticaret ortamından yararlanarak dönüşen bir büyük başarı öyküsüdür. Gümrük Birliği sayesinde orta teknolojili bir sanayi ülkesi olduk. 
Serbest ticaret, aslında Türkiye'ye çok iyi geldi” dedi. 


“Türkiye dünyanın uyumlu bir parçası oldukça zenginleşmiştir” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dışa açılarak zenginleştiğimizi en yakından hatırlayanlar Anadolu şehirleridir. Anadolu sanayisinin geleceği, dışa açılmanın durmasına değil, sürmesine bağlıdır. 
Bu nedenle dünyada artan korumacılık eğilimleri bizim gibi ülkeler için son derece zararlıdır. Mücadele edilmelidir” şeklinde konuştu. 


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Esasında Türkiye hala çok değil, az ticaret yapmaktadır. Türkiye'nin ithalat rakamları yüksek değildir, Türkiye'nin ihracat rakamları çok düşüktür. Milli gelirin yüzde 28'i civarındadır. İthalatı nasıl sınırlandırırız yerine, ihracatı nasıl artırırız diye düşünmeye odaklanmalıyız. Dış 


ticaret açığımız ithal ikamesi ile kontrol edilmez. 
Edilseydi eskiden zaten bunu yapmış olurduk. Türkiye dış ticarette hep açık vermekte, dış fon girişine muhtaç kalmakta, dışarıdan gelen kaynaklarla işini döndürmektedir. Makro istikrarsızlığın, ekonomideki dur/kalk sürecinin kaynağı budur. İç talebe ve dış kaynağa dayalı büyüme süreci Türkiye'de inovasyona dayalı büyümenin, teknolojik sıçramanın önünü kesmektedir" dedi. 
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BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ 


BÜTÜN DÜNYAYA SATABİLECEĞİMİZ 
BİR OTOMOBİL YAPMAK İSTİYORUZ! 


Yerli otomobilde full elektrikli modelin öne çıktığını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin sıfırdan batarya üretmek yerine dünyayla 


beraber çalışacağını söyledi. Özlü, “Dünyadan kopuk birşey yapamayız. Bütün dünyaya satabileceğimiz bir otomobil yapmak istiyoruz” dedi. 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha Özlü, dünyada pek çok ülkenin full elektrikli 

önce hibrit olması düşünülen yerli otomobilin, otomobiller için batarya teknolojisi geliştirdiğine full elektrikliye doğru kaydığını belirtirken, ancak dikkat çekerken, "Çin dahil batarya için çok büyük son kararı, pazara bakarak ana yüklenici ortakların paralar harcıyorlar. Burada temel olan, enerjinin vereceklerini söyledi. Özlü, dünyadaki pazarın full üretimi değil depolanması" dedi. Türkiye'nin de elektrikliye gittiğini vurgularken, "Pazarda neler sıfırdan batarya üretmek yerine dünyayla beraber satılıyor. Hibrit, geçiş sürecinde menzili uzatmak çalışacağını kaydeden Özlü, şöyle devam etti: amacıyla kullanılıyor" diye konuştu. “Dünyadan kopuk bir şey yapmayız. Çünkü biz bu 


otomobili kendimiz için değil, dünya için yapacağız. 
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Bütün dünyaya satabileceğimiz bir otomobil yapmak istiyoruz. Bataryayı biz mi yaparız, yoksa bir kısmını ortakla mı yaparız? Ana yüklenici, maliyet, etkinlik, birim araç fiyatlarını ve piyasa fiyatlarını dikkate alarak değerlendirecek." 


“GEÇEN YILKİ PROTOTİP KULLANILMAYABİLİR" 


Yerli otomobilin tasarım ve üretiminin 4 yıllık bir süreç alacağını belirten Sanayi Bakanı Faruk Özlü, "Biz bunun yarısını, birinci faz için planlıyoruz. O da tasarım ve prototipin ortaya çıkarılması. İkinci fazı da seri üretime geçilmesi. Sıfırdan bir otomobilin prototip üretimi, test edilmesi ve seri üretim bandından çıkıp piyasaya sürülmesi 48 ay olacak" dedi. 


Faruk Özlü, yerli otomobilin geçen yıl kamuoyuna açıklanan ve çok tartışılan prototipinin kullanılmayabileceğine işaret ederek "Onu 

ana yükleniciye 'Devam edebilirsin ya da kaldırabilirsin' diyeceğiz. Biz bir tasarım 

yapalım, sanayiciye verelim ve 'Sen 

bunu sat' demek yanlış. Sanayici pazara 

baksın, ne satabilir ona göre analiz 

etsin" diye konuştu. 
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Yerli otomobilde belirlenen menzilin 300 kilometre olduğunu ancak bunun artması gerektiğini belirten Özlü şeyle konuştu: “300 kilometre sadece şehir 

içi kullanımlarda yeterli olabilecek bir menzil. 
Artırma çalışmaları yapılıyor. Bir otomobil yapmanın ötesinde teknolojik bir dönüşümü konuşmuş oluyoruz. Otomobildeki IT ve yazılım teknolojileri yüzde 70'e kadar olacak. Türkiye'nin otomobili projesi aslında Türkiye'nin teknolojik dönüşümünün bir parçası. Sanayi 4.0'la da bağlantılı." 


“SERİ ÜRETİM İÇİN ŞEHİRLERİMİZİ YARIŞTIRIRIZ" 


Pek çok ilin art arda yerli otomobilin üretimine talip olmasını da değerlendiren Özlü, şu anda yerli otomobilin tasarım fazının bitmediğini kaydetti. Özlü, önce iş modeli, ana yüklenici belirlenmesi, bakanlıkla sözleşme imzalanması ve tasarım gibi süreçlerin gündemde olduğunu belirtirken, seri üretim aşamasının ise 2 yıl sonra gündeme geleceğini ifade etti. Hangi il büyük kolaylık sağlıyorsa, seri üretimde illeri ona göre yarıştırabileceklerini 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söylediyen. Özlü, her ilden telefon aldığını, Sakarya'dan Erzurum'a, Antep'ten İzmir'e kadar istekliler bulunduğunu anlattı. 


Bakan Özlü, potansiyel üretici firmalara "Var mısın, yok musun?" diye sormaya başladıklarını belirterek, otomotiv ve yazılım şirketlerinin "varım" dediğini söyledi. Özlü, full elektrikli olarak düşündükleri yerli otomobilde batarya ve tasarımdaki son kararı, yüklenici şirkete bırakacaklarını kaydetti. Özlü, yerli otomobilde şu anda 300 km öngördükleri menzili de artırmak istediklerini kaydetti. 


TOBB'la görüşmelerin yapıldığını ve yerli otomobil 


çalışmalarının hızlanacağını belirten Özlü, "Son olarak bir araya geldik, bir program hazırladık. Potansiyel 


po 


ge 


; 
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otomobil üreticisi olabilecek şirketlerle ilgili değerlendirme yaptık. O şirketlere görüşüyoruz, 'Var mısın, yok musun? diye soruyoruz. 'Varım' diyorsa devam ediyoruz, 'Yokum, benim başka programlarım var' diyorsa teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu yapıda hangi şirketler görev alabilecek ve yurt içi tasarımın bize maliyeti ne olacak, bu maliyette devletin hangi destekleri olacak" gibi sorulara 

yanıt aradıklarını söyledi. Her sektörden şirketlerle görüştüklerini belirten Özlü, "Otomotiv, IT sektöründen 'varım' diyen şirketler var. Bu işte ana yüklenici olabilecek, para koyabilecek şirketler var" diye konuştu. 
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Mi AVRUPA'DA NELER OLUYOR? 


Gerçekten Avrupa ekonomisinde beklenmedik bir hız yaşanmıyor mu? 
Ben dahil bir çok analist Euro'nun Dolar 


karşısındaki seyrinde 1 Euro - 1 Dolar olabileceğine yönelik görüş belirtirken piyasa algısı Euro'ya kaydı. 
Peki Amerika'da Merkez Bankası daha fazla sıkılaşma sinyalleri verirken Euro'daki bu hareket daha ne kadar sürdürülebilir olacak? 


2017 yılı başından bu yana Avrupa ekonomisine 
yönelik ılımlı iyileşme sinyalleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Bununla birlikte Fransa siyasetinde Macron'un üstünlüğü siyasi belirsizliklerin bitmesine yerini istikrarlı bir tabloya bırakmasına olanak sağladı. 
Bu süreçle birlikte deflasyon baskılarının enflasyona evrilmesi açıklamalarıyla Euro şahlanmaya devam etti 1.15 seviyesinin de üzerine yerleşerek yaklaşık iki seneyi aşkın yatay seyir sonlanmış oldu. Bu dönemde Trump Başkanlığında devam eden başarısız atılımlar da ABD dolarını küresel bazda zayıflatırken Euro'ya destek verdi. Son tabloda Euro Dolara karşı 1.16 seviyesinde güçlenmiş Türk Lirasına karşı ise tarihi zirve seviyesi olan 4.17 seviyesine yakınsamış durumda. Her ne kadar Avrupa'da ekonomi çarklarının ılımlı devam ettiğine yönelik işaretler olsa da en son temmuz 

ayını yansıtan özel sektör PMI verilerinde küçük çaplı yavaşlama görüldü. Bu neden önemli? Önemli çünkü 
2017 yılı başından bu yana özel sektördeki genişleme 
büyüme, istihdam ve dolaylı yoldan enflasyon gibi ekonominin önemli yapı taşlarını olumlu yönde etkiledi. Yılın ikinci yarısında bu cephede yaşanabilecek bir daralma Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) para politikası kararlarını tekrar gözden geçirmesine neden olabilir. AMB deflasyondan uzaklaşmasına karşın hali hazırda halen daha güçlü bir enflasyona ulaşamadığını biliyor. Bu nedenle kolaylıkla gevşek para politikasından uzaklaşması zor. Buna karşın 

son toplantısında sözel yönlendirmesini son bahara doğru yapması piyasalarda şahin bir algı yarattı. Şunu unutmamak gerek! Piyasaları yönlendiren Merkez Bankaları para politikası değişikliğine gitmeden önce piyasaları hazırlama sürecine girer. Draghi'nin son para politikası toplantısında sonbahar vurgusu piyasayı hazırlık niteliğindeydi. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir Jackson Hole (24 Ağustos — 26 Ağustos) toplantısı var karşımızda. Burada konuşma yapacak olan Draghi sıkılaşma kararını da bu toplantıya saklamış olabilir. 
Yine unutmamak gerekir ki orta — uzun vadede para politikaları birbirinden kopuk hareket edemez ve birbirini takip eder. Bu nedenle çok yakın bir zamanda değil belki ancak AMB'den 2018 yılında daha şahin ve daha sıkı politika emareleri alabiliriz. 


Diğer yandan Amerika Birleşik Devletlerinde sular 


Trump ve ailesine yönelik haberlerle durulmuyor ve küresel piyasalarda doların zayıflamasına neden 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İntegral Yatırım Menkul Değerler 
Araştırma Uzmanı Seda YALÇINKAYA 


oluyor. Buna karşın altı gelişmiş para birimi karşısında doların değerini gösteren dolar endeksi 94 seviyesine doğru gerilemiş durumda. Burası teknik anlamda önem atfedilen seviyelere yakın yerler. Temel dinamiklerin de desteklemesiyle birlikte dolar endeksinde yaşanabilecek bir yukarı yönlü tepki, Euro/Doların tekrar 1.16 seviyesi altına doğru uzamasına olanak sağlayabilir. Şimdilik izlemeci olmakta fayda var. 
Özellikle Trump ve ailesine yönelik soruşma evresinde gelebilecek bir olumsuz haber bu tezi tamamiyle çürütebilir. Diğer yandan Fed sözel yönlendirmesine devam ederken elinde güçlü iki tane toplantı kaldı. Eylül ve Aralık! Bu toplantılar öncesinde piyasayı hazırlayıcı şahin bir tavır, geleneksel Fed yaklaşımına oldukça uygun görünüyor. 


Sonuç olarak, sıkılaşan bir Fed ve sıkılaşma sinyalleri veren bir AMB var karşımızda. Piyasalar Fed'e ve Fed'in sözel yönlendirmesine alışık ve daha iyi okuyabiliyor. 
AMB'nin varlık alım programını azaltmasına yönelik adım, piyasalarda yeni olduğundan fiyatlama isteğini daha da fazla artırabilir. Buna karşın Eylül ayı bilanço küçültme ve Aralık ayı faiz artırımı süreceğine girmesini düşündüğümüz Fed'in piyasalarda daha 

ağır basacağı görüşündeyiz. AMB'nin daha uzun bir yolu var. Teknik olarak Euro'nun Dolar karşısındaki seyrinde 1.15 seviyesinde yaşanan yukarı yönlü kopuş oldukça önemliydi. Kısa vadede 1.1710 direnç seviyesi aşılmadığı sürece yukarı yönlü seyirler sınırlı kalabilir. 
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BEYPİLİÇ GENEL MÜDÜRÜ DR. SAİT KOCA 


2017'DE YÜZDE 10. 
BÜYÜME HEDEFLEDİK! 


Son birkaç yılda kuş gribinin yarattığı sorunlarla gerileme yaşayan beyaz et sektöründe önemli oyunculardan birisi olan Beypiliç, yatırımcı kimliğinden taviz vermeden yüksek hedeflerle iddialı konumunu sürdürüyor. Devam eden yatırımlarla broiler üretimindeki iddiasını sürdürmenin yanında yumurta ve hindi üretiminde de büyük hedefler koyduklarını söyleyen Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı ve Beypiliç Genel Müdürü Dr. Sait Koca ile Beypiliç'in yatırımlarını ve hedeflerini konuştuk. 


Beypiliç olarak devam eden tesis yatırımlarınızdan başlayalım isterseniz söyleşiye... 

Biz zaten hiç yatırım yapmadık desek rutin olarak her yıl 15-20 milyon TL yatırım yapıyoruz. Geçen yıl başlattığımız yumurta üretim tesisimizle ilgili 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yatırımımız devam ediyor. İnşaat kısmı hemen hemen bitti, ekipman montajları yapılıyor. Büyük bir ihtimalle Kasım-Aralık ayında civciv girişlerine başlayacağız. İlk aşamada günlük 3 milyon yumurta üretecek bir hale gelecek. Onun yanında mevcut Broiler kesimhanesine ilave tesis kurma çalışmamız var. Saatte 30 bin adet kesim yapacak bir tesis kurulacak. Beraberinde bir hindi kesimhanesi projemiz var. Saatte 3 bin dişi hindi; 
2 bin 500 erkek hindi kesebilecek kapasitede bir 
kesimhane projelendiriliyor. Teknik çalışmalarda son aşamaya hemen hemen geldik. Birkaç tane firmayla görüşme halindeyiz. İki firma tekliflerini hazırlayıp verdi, birkaç gün içinde 3. firma da son teklifini verecek. 
Değerlendirme yapıp pazarlık masasına oturacağız. 
Önümüzdeki yılın sonuna doğru da projeyi tamamlamış oluruz. 
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Yumurtacılıkta mevcut bir pazar var, mevcut bir pazarda var olmak için bu alandaki yatırımınız sıradan bir yatırım olmasa gerek... 

Sonuçta yumurtada ambalajla fark yaratıyorsunuz. Bizim piliç eti konusunda iyi bir dağıtım ağımız var. Bunun artısını yumurta sektöründe göreceğiz. Şu anda mesela yumurta piyasası kötü durumda. Broiler piyasasında 

da bazen dalgalanmalar oluyor ama bizim gibi 

firmalar günü birlik hareket etmez. Piyasa kötüyse de üretimimizi sürdürürüz. Belki bir süre zarar ederiz ama sonra kazanırız. Bu işe girmemizde bayilerimizden gelen taleplerin de etkisi oldu. Aynı şey hindi üretimi için de geçerli. Yumurta tavukçuluğunun broiler üretiminden farkı yatırım maliyetli olsa da daha küçük alana ihtiyaç duymasıdır. 


Beypiliç, yumurtacılıkta orta vadede ne kadar bir pazar payını hedef olarak koydu? 

Hedef olarak yüzde 10 pazar payını hedefledik. 
Devamında da yatırımlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. 


Peki, hindi üretiminde hedef ne? 

Hindi etinde daha büyük hedef koyduk. Mevcut Türkiye üretimi kadar üretim hedefledik. Yani Türkiye'nin üretimini iki katına çıkaracağız. 


Hindi etine talep ne durumda? 

Yaratacağız. Marketlerde ulaşılabilirliğini, tüketilebilirliğini sağlayacağız. Çünkü kırmızı etin durumu meydanda. Hindi eti de beyaz etle kırmızı et arasında bir et. Güzel pişirirseniz kırmızı etten hiç ayırt edemezsiniz. Fiyat olarak da çok daha cazip. Türkiye'de hindi tüketiminde biraz sıkıntı var ama bunu aşmamız gerekiyor. 
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Avrupa pazarına girişte sorunlar devam ederken yeni pazarlar nereler olabilir sizce? 

Avrupa pazarına hala giremiyoruz. Bunun temeli siyasidir bana göre. Yeni hedef pazarların başında Suudi Arabistan ve Japonya geliyor. Şu anda Suudi Arabistan pazarı açık ama fiyat anlamında sıkıntı var. 
Japonya ile ilgili çalışmalar sürüyor. O çalışmalar tamamlanırsa Avrupa Birliği'ndeki hedef ürünlerimizi Japonya'da pazarlama şansımız var. Tabii, bu bir süreç. 
İki ülke arasında belirli protokoller yapılacak. Ticarette, üretimde istenen koşulların sağlanması gerekecek. Biz Türkiye'deki üreticiler olarak hazırız. Bizim en büyük pazarımız Irak, mevcut konjonktürde dengelerimizi koruyoruz ama yeni pazarlara girilmesi oradaki riskimizi 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azaltır. Şimdi orada yapılacağı söylenen referandumun yarattığı bir risk var. 


Türki Cumhuriyetler ile ilgili durumu nedir sektörün? 
Mutlaka ticaretimiz oluyor da onların talebi çok büyük değil. Onun dışında pek çok ülkede korumacılığa geçilmesinin yarattığı sıkıntılar var. Mesela Azerbaycan bize kapandı. Çünkü iç üretimi korumak için yüzde 100'e yakın gümrük ve birçok engel koydu. Rusya pazarı yeni açıldı ama o da kendi üretimini gerçekleştirdiği için bir- iki ürün dışında ithalat yapmıyor. 


Sektör uluslararası arenada rüştünü ispatlamış diyebilir miyiz sahip olduğu standartlar itibariyle? 

Şu anda bütün dünya Türkiye'nin 1 numara olduğunu söyleyebiliyor. 


Öyle ama alım yapmıyor... 

Alım da yapıyor. Ama Avrupa almıyor. Öne sürdükleri şeyler iler tutar yanı olmayan şeyler. Bahane olarak öne sürdükleri her koşul yerine getirildi. Başka bir şey bulamayınca “Bizden kırmızı et ithalatı yapmıyorsunuz onun için almıyoruz.” dediler, kırmızı et ithalatını 

aştık gene almadılar. İzinli olarak Brezilya'dan, Çin'den, Tayland'dan alım yapıyorlar. Oradaki tesislere baktığınızda bizim tesislerin yanında kümes kalır. 
Bizdeki tesisler çok iyi, ürünlerimiz kaliteli. Ama dediğim gibi sorun siyasi. 


Sektörün yarattığı istihdamı ve ekonomideki yeri hakkında neler söylemek istersiniz? 

Biz diyoruz ki: 600-700 bin kişi doğrudan veya dolaylı olarak sektörümüzde istihdam ediliyor. Aileleri ile baktığınızda, 2,5-3 milyon kişi bu sektörden geçimini sağlıyor. Bunun yanında Türkiye'de üretilen mısırı büyük oranda biz tüketiyoruz. Mısırı dünya fiyatlarının çok üstünde satın alıyoruz. Bugün Türkiye'de mısır üretimi bir yere gelmişse bizlerin bedel ödemesiyle olmuştur. 
Sektördeki istihdama ilişkin rakamları daha net ortaya koyabilmek için derneğimiz Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) ile Abant İzzet 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Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak bir çalışma içinde. 


Peki, sektör hak ettiği değeri bulabiliyor mu? 

Sektör ve ürünleri kendi kendini ispatlayarak devamlı büyüyor. Ben yıllardır hep “Bu sektörün önü açık; 

hep büyüyecek kimse engelleyemez.” dedim, hala diyorum. Çünkü biz Türkiye olarak, Türk insanı olarak hayvansal proteini yeteri kadar almıyoruz veya alamıyoruz. Bugünkünün en az iki katı kadar hayvansal ürün tüketmek zorundayız. Buna ulaşmak kırmızı etle mümkün değil. Domuz eti tüketimi zaten yok. Dünyada kırmızı et tüketimini domuz etiyle dengeliyorlar. 

Bir de alım gücümüz de çok yüksek değil. Beyaz et sektöründe emsallerine göre çok daha kaliteli ürün var. 
Onun için sektörün önü açık. Devletin, bakanlığın bu sektörün elinden tutması insanların beslenmesi için çok çok önemli. 2015'teki kuş gribi vakası sektörü epey zora sokmuştu. Bu 2016'ya da yansıdı tabii. 2016'nın ortalarından beri biraz normale döndük. İnşallah böyle devam eder. 


Sektörde karlılık durumu nedir şu anda? 

Bir senedir normal kazanıyoruz ama bizim kar marjlarımız öyle çok büyük değil ama kapasitelerimiz büyük olduğu için kazanç sağlıyoruz. Bir de sektördeki şirketler büyük oranda entegre. Damızlık, kuluçka, canlı üretimi, işlenmesi vs. hepsi bir şirketin bünyesinde... 
Avrupa'da bu üretimi 5-6 şirket yapıyor. 


Kırmızı et tüketimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Kırmızı et bizim dışımızda ama ben şuna da karşıyım: Kırmızı et fiyatını düşürmek için yapılan her hareket yanlış. İnşallah yeni Tarım Bakanımız bu politikayı devam ettirmez. Çünkü hayvancı da bir yatırımcıdır. 
Geleceğini görmeyen kimse üretimini artıramaz. Üretici hayvanı besiye aldıktan sonra bir bakıyorsunuz; ithalat başlıyor, fiyat düşüyor ve sonuçta üretici zarar ediyor. 
Sistem kendi haline bırakılırsa göreceksiniz 3-4 sene sonra Türkiye'de kırmızı ette de ciddi ivme yakalanacak. 


Korumacılığa ihtiyaç var mı bu anlamda? 
Ben Tarım Bakanlığı'nda da çalıştım. Çeşitli ürünlerin fiyatlarını Bakanlık belirlerdi. Bu tür modellerin yanlış 


olduğunu o zamanlardan bu yana biliyorum. Müdahaleci 


sistem artık bitti. Bir de şu var ki korumacılık iki taraflı olacak. Ben eğer et fiyatının belli bir rakamdan aşağı düşmesini veya yukarı çıkmasını istemiyorsam 


vergilerimi ona göre düzenlerim. Böylece üretici kazanır, 


tüketici de mağdur olmaz. Korumacılık olacaksa her iki tarafı da kollamak gerekir. 


Beypiliç, 2017'ye nasıl bir giriş yaptı hedefleri dahilinde? 

Biz aslında Beypiliç olarak birkaç yıldır tam kapasite ile çalışıyoruz. Üretim artışını da işçilerimizle dayanışma 
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içinde yaratabiliyoruz. Geçen seneye göre yüzde 10 
civarında bir büyümemiz olacak. 


Bu, sektörün üzerinde bir büyüme mi? 

Sektör de bu civarda büyüyecek gibi. Ben yüzde 5-6 tahmin ediyordum, son verilere göre yüzde 10'u bulacağız bu sene. Hem iç piyasada hem ihracatta artış var şu anda. 
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KN m, e maa 


SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT KÖSEMUSUL 


SAKARYA VİTES YÜKSELTİYOR! 


Milli tankımız Altay'ın hali hazırda üretiminin yapıldığı, Milli Tren için de çalışmaların sürdüğü Sakarya'nın yerli otomobil üretimi için gereken tüm parametreleri 


karşıladığına dikkat çeken Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, 2023 hedefine ulaşmada lokomotif şehrin Sakarya olacağını, bu değişimi tüm Türkiye gibi dünyanın da göreceğini söyledi. 


Sakarya sanayisi ile ön planda olan, önemli bir ilimiz. gerekiyor. Tabii, en başında Sayın Cumhurbaşkanı'na çok 

Arka arkaya faaliyete geçen organize sanayi bölgeleriyle (o teşekkür ediyorum. Geçekten böyle önemli bir görevi 

üretim kapasitesi artan Sakarya, ihracat sıralamasında serbest bırakmadı. İşadamlarına teslim etti. Türkiye 

da hızla ilerliyor. 2016 yılında 2,5 milyar dolar çıtasını Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Başkanıma 

aşan ilin bu yılki hedefi 5 milyar doları aşmak. Kısa teşekkür ediyorum; bu işe sahip çıktı. İnşallah bundan 

vadede sıralamada ilk 5'i hedefleyen Sakarya'nın sonraki süreçte de Türk müteşebbisinin yatırımları ve 

geleceğini Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) devletimizin teşvikiyle ihtiyacımız olan, her ailenin 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ile kullandığı bir milli ve yerli otomobile sahip oluruz. 2010 

konuştuk. yılından beri bu konuya Sakarya olarak sahip çıkmak istiyoruz. Tabii ki bu projenin kendi şehrinde hayat 

Yerli otomobil hem ülkemiz hem de Sakarya için bulmasını herkes ister. Ama biraz da gerçekçi olmak 

çok önemli bir proje. Ancak başka şehirlerimiz lazım; bizim ilimiz bu proje için uygun parametrelere 

de bu projeye talipler. Bu noktadan giriş yapalım sahip. Böyle bir milli değerin üretilmesine, ev sahipliği 

söyleşimize... yapmaya hazır bir il. Otomotiv sektöründe önemli 

Otomotivi üretecek babayiğidin, yatırımcının bu işin 3 parametre var. Bunlardan bir tanesi lojistik ki çok 

doğru yerde olmasını kendisinin araştırıp bulması önemli, ikincisi; ana sanayi için yan sanayi çok önemli, 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üçüncüsü de işçiliktir. Bu sektörde çalışanların beyaz yakalı veya mavi yakalı olsun kalifiye olması lazım. 
Sakarya hem limanı hem diğer limanlara yakınlığı ve demiryolu bağlantılarıyla beraber lojistik anlamda avantajlı bir konumdadır. Yan sanayi firmalarının ilimizdeki sayısı bugün yeterli olmasa da ana sanayiye hizmet eden yan sanayi firmalarının bulunduğu Kocaeli ve Bursa gibi illere yakınız. Ayrıca yan sanayi firmalarına ev sahipliği yapabilecek Otomotiv İhtisas OSB hazırlıklarımız sürüyor. Kalifiye işgücü parametresine gelince; bugün Toyota, Sakarya'daki tesisinden dünyanın 
55 ülkesine araç ihraç ediyor. Hem de Toyota'nın tek 
sıfır hatayla üretim yapan fabrikası olarak... Bu da bizim bu bölgemiz insanının özelliğidir. 1915 yılında savaşta kullanılmak üzere ilk ahşap otomobilin Sakarya'da üretilmesiyle başlayan 100 yılın üzerinde bir öykümüz var. Otomotivle ilgili insanlarımızda böyle bir el yatkınlığı var. Tüm bunlar bir müteşebbis için dikkat çekecek parametreler. Bunu bildiğimiz için diyoruz ki: Bu üretim Sakarya'da olmalı. Ben bir objektif müteşebbis gözüyle baktığım zaman ya Sakarya ya da Bursa diyorum. Başka yerde de kurarsın ama bu işin doğru adresinin burası olduğuna inanıyorum. 


Evet, doğru adres olması önemli... 

Biz çok güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Bu çalışmanın altından kalkacağımıza inanıyorum. Bu Türk insanının korkusuz, mücadeleci olduğunu gösteriyor. 
Lastik tamircimizden yan sanayideki esnafımıza kadar bunu yapabileceğimize dair güçlü bir inanç var. O yüzden bu işin başarılı bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Yerli otomobil üreteceğiz ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatacağız. Böyle vizyoner 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bir projeyle yürümemiz lazım. Üreteceğimiz araç hem kendi insanımızın hem de dünyanın her tarafındaki insanların ihtiyaçlarını giderecek bir otomobil olmalı. 


Bu konuyla ilgili Sakarya'da bir arayışınız oldu mu? 
Toyota'nın bir önceki CEO'su, 25 yıl Toyota'da emeği olan Orhan Özer beyefendi ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. Önce Sakarya'daki milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz ile bir çalışma raporu paylaştık. Sonrasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na çalışmalarımızı anlattık ve dosyamızı teslim ettik. En sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımıza Sakarya İli adına teslim edeceğiz. 


Peki, babayiğitler ne durumda bölgede? 

Gerekli yatırım tutarı 1 milyar dolar. Böyle bir milli değerin ortaya konması için herkes elini taşın altına koyacak. Zaten bu tarın yarısını devletimiz teşvik 
olarak veriyor. Geriye kalan 500 milyon dolar da 10 
Türk müteşebbisinin 50'şer milyon dolar koymasıyla toplanabilir. Öte yandan bence en önemli parametre doğru karoser ve doğru motor teknolojisidir. Ehil ellerde başlarsak ki kesinlikle öyle olacak, kısa ve orta vadede tüm dünyaya gösterebileceğimiz güzel bir 

milli değerimiz olacak. Bir de tabii ki böyle bir milli değere ev sahibi olmak istiyoruz. Çünkü milli tankımız Sakarya'da üretilecek, milli tren de Sakarya'da üretilmek üzere. BMC'nin, Otokar'ın bu alanda çalışmaları var. Bu projeleri hayata geçirecek müteşebbislerimiz Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesinde sunulan imkanları değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. 
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Organize sanayi bölgesi sayısı her geçen gün artan Sakarya'da tarım alanlarının zarar görmemesi de önemli. Sakarya bu konuda ne kadar dikkatli 

hareket ediyor? 

Sakarya, Anadolu'nun sıradan bir şehri değil. 16 ilçemiz var. 16 ilçe birbirinden farklı özelliklere sahip bir yapıda. 
Şuanda Birinci OSB, Hendek 2. OSB, 
Söğütlü 3.OSB, Karasu OSB ve Ferizli OSB faaliyette. Kaynarca Mobilya İhtisas OSB, Kaynarca Makine İhtisas OSB, Adapazarı 
Karma OSB ve Söğütlü 2.05SB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii sanayi bölgeleri çoğalırken bereketli tarım topraklarını da muhafaza edeceğiz. Biz tüm bu kümelenmeyi tarım topraklarının dışında üçüncü-dördüncü sınıf arazilerde gerçekleştiriyoruz. Çevremize karşı olan sorumluluğumuzla beraber bu bitki örtüsüne zarar vermeyecek sektörlere ev sahipliği yapacağız. 


Sakarya'nın tarım ve süs bitkiciliğinde önemli bir geleceği var. Bu amaçla 
Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim 
Mükemmeliyet Merkezi kuruyoruz. Bu merkezle birlikte yıllık 30 milyon adet üretim kapasitesine ulaşmayı, ihracat kapasitemizi de artırarak Sakarya'yı bu alanda dünya markası yapmayı hedefliyoruz. 


Bir de şehir büyüyecekse nitelikli insan profili ve buna uygun ücret politikası olan sektörlere ev sahipliği yaparak büyüsün istiyoruz. Çünkü bizim, sadece ticaretimiz, sanayimiz, tarımımız değil, turizm değerlerimiz de var. Örneğin; 
bugün Sapanca, gölü ve diğer doğal güzellikleriyle, hemen yanındaki 
Cengiz Topel Hava Limanı ve İstanbul'a yakınlığıyla dünya siyasetinin buluştuğu Davos'tan daha fazla özellikleri olan bir yer. Sapanca İlçemiz, yeni yapılan tesisleriyle bu potansiyelini daha da iyi kullanacak. Sadece Sapanca değil... 
Mesela Akyazı'da termal tesislerimiz var. 
Taraklı'da yeni bir termal tesis yapıldı. 
Sakarya 9.500 yatak kapasitesi ile termal turizmde Avrupa'nın en büyüğü konumunda. Türkiye'de dört longozdan birisi olan Acarlar Longozu-Su Basar 
Ormanı Sakarya Karasu'da bulunuyor. 
Böyle önemli değerlerimiz var. 
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Bu değerleri ekonomik değere dönüştürmek için kenti yönetenler, sizler ve diğer sivil toplum örgütleri olarak nasıl bir ahenk içindesiniz? 

Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz, Üniversitemiz ve muhalefet partisi milletvekilleri dahil herkesle ve her kurumla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bir çağrıyla hemen bir araya gelebiliyoruz. Son derece samimi konuşuyorum; hepsine müteşekkirim. Mesela Sakarya Üniversitesi otomotiv şehri olma hedefi doğrultusunda Otomotiv Bölümü kurdu. Şu an aktif olarak eğitim ve öğretime devam ediyor. Üniversite-sanayi işbirliğinde ezber bozacak, Türkiye'ye rol model olacak çok güzel çalışmalarımız oldu. Uyum anlamında çok şanslı ve çok güçlü bir şehiriz. Hem iş var hem uyumlu bir ortam var. Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2023 hedefinde lokomotif şehir Sakarya olacak. Bu değişimi Türkiye, hatta dünya görecek. 


Bu arada odanız olarak 100'cü yılınızı kutluyorsunuz, nice yüz yıllar dileyelim size... 

Geçmişten bugüne kadar emek veren tüm sanayici, tüccara müteşekkiriz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamıza hizmet etmiş olup vefat etmiş kişilere Allah rahmetsin diyorum; hayatta olanlara da Allah razı olsun diyor, şükranlarımı sunuyorum. Odamız, şehrin eşrafını aynı şemsiye altında toplayan, enerjiyi sinerjiye çeviren, ilimizin sosyal ve ekonomik anlamda gelişmelerine katkı sağlayan bir kurum. Biz de bu özelliğine uygun olarak çalışmalar yaptık. 


Peki, açıklanan İSO (İstanbul Sanayi Odası) ilk 500, ikinci 500 sıralamaları açısından Sakarya'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sakarya, her geçen gün kendisini geliştiriyor. Beş yıl önceye göre bu sıralamalara giren firma sayısını üçe katladık. İnşallah bu sayı bundan sonra da artacak. 
Sanayi bölgelerinde güzel firmalara ev sahipliği yapacağız. Mesela şu an bitmek üzere olan Kaynarca Makine İhtisas Organize Bölgesi kendi alanında en büyüğü ve en güzeli olacak. İçinde Ar-Ge merkezi de bulunan bu OSB'de sanayide üretelim denilen ürünleri üreten makinelerin üretimini burada yapacağız. Yüzlerce firmamız burada makine üretecek. Bu sanayi bölgesi tüm dünyaya da örnek olacak. 


Tamamlanan Karasu Limanı hakkında 

neler söylemek istersiniz? 

Daha fazla ihracat yapmak istiyoruz. İhracat iddiamızı Cumhurbaşkanımız, 500 milyar dolar hedefiyle ortaya koydu. Biz de varız dedik. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefin altını doldurmak için çalışıyoruz. Karasu Limanı, bizim Karadeniz'den dünyaya açılan bir limanımız. 

Biz 2015'te ihracatta 13. sıradaydık, 2016'da 9. sıraya yükseldik. Ocak ayı ihracat performansımızla şu an 6. 
Sıraya yükselmiş durumdayız. İnşallah çok kısa zamanda ilk 5 içerisine gireceğiz. Geçen yıl ihracatımız 2,5 milyar dolardı, bu yıl 5 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. Hiç 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ihracat yapmamış olan firmalarımıza ihracat yaptırmaya gayret ediyoruz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi tüm yurtdışı fuar organizasyonlarına dahil etmeye gayret ediyoruz. İhracat yapan firmalarımıza şehir olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz, yatırım yapmaları için önlerini açıyoruz. Bunlara baktığımız zaman son 5-6 yılda güzel bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. 


Genel olarak son mesajınızı da almak isteriz... 

Kardeş coğrafyası dediğimiz bu önemli vatan topraklarında Allah bize birlikte, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Devlet büyüklerimiz, tüm milletvekillerimiz ve hükümetimizle birlikte herkese kucak açacak, birbirini anlayabilecek şekilde huzurlu, birleştirici ve uyumlu bir ortam temenni ediyorum. 
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KURUMSALLAŞMAYA 
ODAKLANACAĞIZ!I 


Henüz 10 yılını doldurmayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri'de dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaçlamış bir yükseköğretim kurumu. 
Adını bir eğitim sevdalısı olan Nuh Naci Yazgan'dan alan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanlığı koltuğunda oturan Mustafa Nevzat Özhamurkar da 

bir eğitim sevdalısı. Özhamurkar ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin kuruluşundan günümüze gelişimini ve hedeflerini konuştuk. 


1975 yılında Kayseri'de bir üniversite kurmak amacıyla 
faaliyetlerine başlayan Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı'nın ilk yönetim kurulu üyesi olarak; 

geçen 42 yılın 13 yılını üye, 29 yılını Başkan olarak 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yürüttüğüm görevimde; Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşunu tamamlamanın ve Kayseri'ye 1938 yılından itibaren eğitim alanında çok büyük emekleri geçmiş bir büyüğümüz “Nuh Naci Yazgan” ismi ile bir üniversiteyi kurabilmiş olmanın Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. 


“Nuh Naci Yazgan” ismi verilerek üniversite kurulması Türkiye'de bir ilk. Nuh Naci Bey eğitim gönüllüsü bir kişi. 
Bir gün akşam evine gidiyor, şehrin merkezine elektrik yeni gelmiş, sokak lambaları var. Bakıyor bir çocuk lambanın altında kitap okuyor. Yanına gidip oğlum ne yapıyorsun diyor. Çocuk, amca filan handa kalıyorum bizde elektrik yok, ders çalışıyorum diyor. Sabahleyin geliyor 43 lira 70 kuruşa özel idareden satışa çıkan 

bir arsayı alıyor ve orada 60 kişilik köy talebe yurdu yapıyor. Birkaç yıl sonra bakıyor ki çocuklar okuyor, 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ortaokulu, liseyi bitiriyor ve İstanbul'a gidiyor. Kalacak yerleri var mı? Düşünün 1942-44 yılları; Laleli'de 4 katlı bir apartman alıyor ve orayı yurt yapıyor. Ben İstanbul'a talebe olarak gittiğimde o yurt satıldı. Şu anda bizim vakfımıza geçen mal varlığı o zaman Kayseri Okutma Derneği'ne aitti. Bugün İstanbul'da yaşı 50-55'in üstünde olan avukat, doktor, mimar, mühendis, yani yükseköğrenim görmüş kimi görürseniz hepsi o yurtta kalmıştır. 


Üniversitemize isim vereceğimiz zaman Kayseri Okutma ve Yardımlaşma Derneği de 3 tane mülkü bizim vakfımıza geçirdi. Biz isim ararken, arkadaşlara dedim ki; önümüzdeki toplantıda herkes aklına gelen bir 

isim yazsın, içinden uygun birini seçelim. Toplantıdan çıkarken Allah hayırlı ömürler versin bizde uzun zaman başöğretmenlik yapan emekli Hakkı Bey kulağıma eğilerek, “Üniversitemize Nuh Naci Yazgan ismini versek ne olur, kendisinin bize o kadar bağışı oldu.” 
dedi. Bunun üzerine Üniversiteye Nuh Naci Yazgan ismini vermeye karar verdik. Çok araştırdık bir yakını olsa da törenle bir madalya versek dedik ama kimseyi bulamadık. Ölümünden 60 sene sonra kimsesi kalmamış bir kişinin adını üniversitemize vermiş olduk. 


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin bugünkü 

yapısından bahseder misiniz? 

Şu anda üniversitemiz 11 dönüm arazi üzerine kuruludur. Üniversitemizde Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Sağlık Bilimleri, Fen-Edebiyat, Tıp ve Diş Hekimliği olmak üzere 7 fakülte, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki enstitü ve bir meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri henüz fiziki altyapı ve akademik kadro tamamlanmadığı için eğitim ve öğretime henüz başlamadı. 
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Mühendislik Fakültesinde; İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi bölümleri, Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesinde; Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesinde; Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri; Fen-Edebiyat fakültesinde psikoloji bölümü var. 


Üniversitenizin temel hedeflerini anlatabilir misiniz? 
Üniversitemizin temel hedefi, çağdaş eğitim metotları uygulayarak piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, mesleğine saygı ve sevgi duyan, paylaşımcı, yapıcı, araştırmacı, girişimci, özgür, eleştirel düşünen, üretken, ekip çalışmasında başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri benimseyen, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanı her türlü değerin üzerinde tutan, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmektir. 


Akademik kadroda istenen noktada mısınız? 

Yalnız bizim değil Türkiye'de bütün üniversitelerin hoca sorunu var. Biz de maliyeti ne olursa olsun kaliteli bir akademik kadroya sahip olmayı hedefliyoruz. 
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Fiziki altyapıda eksiğiniz var mı? 

Başlangıçta lojman eksiği, en büyük eksiğimiz olur diye düşünüyordum. Ancak bugün 20 tane dubleks dairemiz, biri 6 daireli diğeri 12 daireli binalarımız lojman talebi olanlara veriliyor. Son olarak 3 ayda bitecek 12 daireli yeni bir bina yapıyoruz kampüsümüzde. 


Öğrencilerinizin barınma ve sosyal gereksinimlerini ne kadar karşılayabildiniz? 

Şu anda yurt sıkıntımız olmamasına rağmen 5. yurdun inşaatına başladık. Şu anda bir kapalı spor salonumuz var, açık halı sahamız var, tenis kortumuz var, basketbol sahamız var. Bir tek havuz için arazide bir sıkıntı çektik ama projede o da var. 


Üniversite-sanayi işbirliği için 

nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Bundan sonra sanayi ile daha yoğun bir işbirliği içinde olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim aldıkları alanlarla ilgili sanayi kuruluşlarında, eğitim görürken, yazları, sömestir arasında yılda en az 1 ay çalışmaları yönünde bir hazırlık içerisindeyiz. Ortaya çıkacak mali külfeti karşılamaya hazırız. 


Yeni eğitim öğretim yılı için burs 

olanaklarınız nelerdir? 

2017-2018 eğitim öğretim yılı için toplam kontenjanımız 656'dır. Bunların 70'i tam, 56'sı yüzde 75,310'u yüzde 50, 30'u yüzde 25 burs olanağından yararlanacaktır. Bu da yeni öğrencilerimizin yüzde 71'inin burslu olacağı anlamına geliyor. 


Son olarak orta ve uzun vadeli 

hedeflerinizi de konuşalım... 

Bundan sonraki hedefimiz köklü bir üniversite haline gelmek için kurumsallaşmaya odaklanacağız. İkincisi; eğitim seviyesini yukarıya çekmektir. Tabii, bunun için araştırma görevlisi sayısını artırmak gerekiyor 

ki bu da zamanla olacak bir gelişmedir. O kadroyu tamamladığımız gün rahat ederiz. 
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MAKALE 


BORSA NEDEN YÜKSELDİ VE 


BEKLENTİLER NEDİR? 


Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yılbaşından 
41 bugüne 78138 seviyesinden 108000 

sınırına gelerek 9638 yükseliş gösterdi. Aynı performans dolar bazında bakıldığında da görünüyor. 
Endeksteki bu yükselişin arkasında ne gibi sebepler var diye bakıldığında maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir; 1) Endeksin ve TL varlıkların dolar bazında aşırı satılmış seviyelere gelmesi 2) kendisi ile aynı sepette bulunan diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre hem hisse senedi hem de TL açısından aşırı negatif ayrışmış olması 3) Yılbaşından itibaren Fed'in beklendiği gibi 4 faiz artırımı yapamayacağı algısının oluşması ve gelişmekte olan ülke piyasalarına sıcak para girişlerinin hızlanması. Bu nedenler yükselişi başlatan ilk etmenler olarak sıralanabilir. 


Bunun yanında özellikle Nisan ayından itibaren BIST endeksinin diğer gelişmekte olan ülke borsalarına kıyasla pozitif ayrıştığını görüyoruz. BIST endeksinin pozitif ayrışmasında ki ana nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1) 16 nisan referandumunun sona ermesi ve piyasalarda belirsizliğin ortadan kalkması 2) Referandum sonrasında erken seçim konusunun rafa kalkması ve hükümetin reformist bir söylem içerisinde olması 3) Beklentilerin üzerinde yüksek büyüme hızı 
4) gelen büyüme ve KGF desteği ile Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerinin yukarı revizyon yapılması 

5) Borsa'da 3 aylık bilançoların çok güçlü gelmesi 

ve 6 aylık bilançolara yönelik büyük şirketlerde kar beklentilerinin güçlü kalması. Bu maddelerde BIST endeksinin özellikle nisan ayında itibaren kendisi ile aynı sepette bulunan diğer gelişen ülke borsalarından pozitif ayrışmasını sağlayan temel etmenler olarak sıralanabilir. 


Peki bundan sonra beklentiler ne yönde bulunuyor? 
Borsa da beklentilerin halen güçlü ve endekste yükselişin devam edeceği yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Küresel tarafta Fed'in çizdiği görüntü global piyasalar tarafından şahin algılanmıyor ve yeteri kadar fiyatlandığı düşünülüyor. Buna paralel olarak gelişmekte olan piyasalara fon girişlerinin devam edeceği bekleniyor. Yakın bir gelecekte bunu tersine çevirecek bir gündem görülmüyor. ABD dolarının küresel bazda zayıf görünümü dünya borsalarını desteklemeye devam ediyor. En önemlisi ABD S&P endeksindeki pozitif hava korunuyor. Buna ek olarak içeride bilanço beklentileri özellikle endekste ağırlığı güçlü olan 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İntegral Yatırım Menkul Değerler 
Araştırma Direktörü Tuncay TURŞUCU 


şirketlerde kuvvetli bir şekilde satın alınıyor. Sonuç olarak genel anlamda endekste yükselişin yer yer geri çekilmelerle birlikte olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece devam etmesi beklenebilir. 


Dolar bazında 3 sent ve 3.02 sent (yaklaşık 106000- 106800 aralığı) direnç bölgesini geçen endekste bu seviyelerin üzerine yerleşmesi durumunda ilerleyen haftalarda 3.2 sent (yaklaşık 112000-113000) seviyelerine doğru yükselişini koruması beklenebilir. 
Buna karşın endeksin 3.02 sent seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise 103000 seviyesine doğru kar satışları etkili olabilir. Mevcut şartlarda geri çekilme olumsuz bir haber olmaksızın oluşuyorsa alım için fırsat olarak değerlendirilebilir. 


Son olarak 6 aylık bilançolar açıklanıyor. Bilançolara bağlı olarak yapılacak yeni değerlemeler ve hedef fiyatlardaki revizyonlar borsadaki seyir açısında önemli olacak. Fiyatların yukarı revizyon yapılamayacak seviyede bilançoların gelmesi borsa için aleyhte bir durum olabilir. Aynı şekilde güçlü sonuçlar yeni hedef fiyatlar ve endeks içinde yeni rekor seviyeler anlamına gelecektir. 


59 


BUSINESS RÖPORTAJ 


PEPEE EEE 


BİR ANADOLU KAPLANI DAHA BORSAYA GİRİYOR: 


FORMET ÇELİK KAPI! 


2017 yılına kadar sürekli bir büyüme kaydettiklerini dile getiren Formet Çelik 
Kapı Grup Şirketleri Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Aktolga, 2017'de halka arzı 


hedeflediklerini, Formet'in bir Anadolu Kaplanı olarak borsada işlem görmeye 


başlayacağını ifade etti. 


Kayseri'de konuşlanan çelik kapı sektörünün en büyük oyuncularından birisi olan Formet son yıllarda önemli bir büyüme ivmesi kazandı. Elektrikli ev aletleri üreten As Royal firmasını ve Star Çelik Kapı'yı bünyesine katan ve 2017'de halka arza hazırlanan grubun hedeflerini Formet Çelik Kapı Grup Şirketleri Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Aktolga ile konuştuk. 


Grubunuzun genel yapısı ile başlayalım isterseniz söyleşimize... 

Ana firmamız Formet Çelik Kapı AŞ, ana sektörümüz de çelik kapı. 2014'ten itibaren Formet Çelik Kapı, satın almalarla büyüme kaydetmiş bir firma. 2014 yılında bir iç kapı firmasını satın aldık. 2015 yılında beyaz eşya üretimi yapan Kayseri'nin ve Türkiye'nin beyaz eşyada öncü firması olan As Royal'i bünyemize kattık. 
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O fabrikamızda da gazlı ısıtıcılar, elektrikli ısıtıcılar, pişiriciler, ventilasyon sistemleri gibi elektrikli ev aletleri üretiyoruz. 2016 yılında da sektörümüzden Star Çelik Kapı'yı bünyemize kattık. Böylece 2017'ye kadar her yıl büyüyerek geldik. 2017'deki projeksiyonumuzda halka açılmak var. SPK'ya başvurduk. Bağımsız denetimden geçtik, ön prosedürleri tamamladık. Yani Anadolu Kaplanlarından bir firma daha borsada işlem görmeye başlayacak. 


Sektörümüzde hem üretim kapasitesi olarak hem 

satış olarak en büyük firmayız. Buradaki fabrikamızda 
35 bin metrekare kapalı alanda çelik kapı ve iç kapı 
üretimi yapıyoruz. İhracatta iddialı bir firmayız. İhracat hinterlandımız batıda Güney Amerika'dan doğuda Hindistan, Moğolistan'a kadar uzanan geniş bir bölge. 
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Yurtdışında da yapılanmalarımız mevcut. Nijerya'da 

bir şirketimiz var; pazarlama desteği alıyoruz. Diğer pazarlarda da lokal olmaya çalışıyoruz. Bu, çeşitli avantajlar yaratıyor. Ürünün arkasında durabiliyorsunuz, müşterilerinize daha yakın servis hizmeti verebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem yeni müşteriler kazanma hem de müşteri memnuniyeti anlamında başarı kaydediyorsunuz. 


Uluslararası alanda da büyüme var mi gündeminizde? 
Şimdiye kadar satın alma gündemimizde olmadı. Bunun tersi söz konusu olmaya başladı. Formet'in büyümesiyle birlikte Uzakdoğu'dan, Körfez'den teklifler gelmeye başladı. Tekliflere açığız ama biraz daha beklemek niyetindeyiz. Şirketin evrilmesini arzu ediyoruz. Halka arzdan sonra uluslararası anlamda firmamız kendini daha fazla gösterecektir. Öte yandan yatırım yapmamızı isteyen ülkeler söz konusu. Ancak bu ülkelerde 

yüksek gümrük duvarlarıyla karşılaşıyoruz, bazen önümüze bürokratik bariyerler konuyor, hiç istenmedik sertifikalar istenebiliyor. Özetle ithalat açısından şartlar ağırlaştırılıyor. Fakat yarı bitmiş bir ürünü orada tamamlamaya başladığınızda kapılar biraz daha açık oluyor. Biraz daha avantaj yaratabiliyorsunuz. 


Gelin burada istihdam sağlayın diyorlar... 


Aslında bu bizim için de bir avantaj oluyor. Çünkü ihracatımızı gene yapmış ve saydığım duvarları aşmış 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oluyoruz. Bazı ülkeler böyle bir politika izliyor. Kuzey Afrika ülkelerinden beyaz eşya ve çelik kapı üretimiyle ilgili teklifler aldık. Şu anda görüşmelerimizden bazıları olgunlaşma aşamasında. Bu düşünceye biz de sıcak bakıyoruz. 


Grubunuzun genel yapısı itibariyle Rusya ve İran pazarları size ne ifade ediyor? 

Rusya'da açıkçası mesafe alamadık. Önümüzdeki yıllar için projeksiyonumuzda var. İran'la uzun yıllar çalıştık. 
Fakat son birkaç yıl çalışamaz olduk. Onun da iki nedeni var. Bir tanesi para transferi konusunda yaşanan sorunlar. Her ne kadar şimdi gevşetildi deseler de bu sorun devam ediyor açıkçası. İkincisi, İran'ın ambargolar nedeniyle kendisinin üretime yönelmesiydi. Şu anda İran ile ticaretimizi yapıyoruz ama istediğimiz seviyede değil. 


Afrika, sizin için ne ifade ediyor? 

Afrika bizim önemli pazarlarımızdan. 2016 yılına kadar başarılı çalışmalar yaptık. Sonrasında bazı sıkıntılar oldu. Mesela bütün çelik kapıcılar için çok başarılı bir pazar olan Nijerya'da yüksek oranda devalüasyon oldu. 
Orada kurulu şirketimiz olmasına rağmen kendi paramızı transfer etmekte güçlük çektik. Afrika genelinde yönetimde ve ekonomide istikrarsızlık söz konusu. Fakat diğer bölgelere göre Afrika henüz bakir bir pazar. Burada ilerleyen zamanlarda iyi işler yapılacağını düşünüyorum. 
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Bugün teknolojiyi üretime katarak, akıllı sistemlere geçiş yaparak belli pazarlarda iş yapılabiliyor. 
Konvansiyonel üretim artık belli pazarlarda geçerliliğini yitirmiş durumda... 

Pazarda rekabet edebilmek için ürününüze katma değer eklemeniz gerekiyor. Konvansiyonel ürünlerde rekabet daha fazla. Çünkü sıradan ürünleri herkes üretebiliyor. 
2015'ten sonra biz de konvansiyonel ürünlerden katma değerli ürünlere geçme konusunda çaba gösterdik. 
Onların da meyvelerini alıyoruz. Avrupa pazarına girebilmemiz için ürünlerimizin zorlu bir sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Biz bu süreçte çok mesafeler kat ettik. Şimdi düz kapı yapmak yerine bir hastane projesini yapabilecek duruma geldik. Birçok spesifik özelliği olan kapılara ihtiyaç duyulan projelerde de başarı gösterdik. Şu anda Afrika'da iki hastane projesi yapıyoruz. Keza Irak'ta iki hastane projesi yapıyoruz. 
Batı Afrika'da üniversite projesi yaptık. Ürünlerimizi daha teknolojik, daha teknik hale getirerek bu tür projelerde ivme kazanmaya başladık. 


Türk çelik kapısı, dünyada marka mıdır? 

Evet, özellikle Afrika'da Türk kapısı diye anılır. Çinliler de şimdi ürün gamlarında bazı modelleri Türk kapısı diye pazarlamaya çalışıyor. "Made in Turkey” de yazıyorlar. 
Bizim bazı ambalajlarımızda sadece “Made in Turkey” yazar. Çünkü bazı pazarlarda Made in Turkey başlı başına bir markadır. Bu gururlandıran bir şey. 


Biraz da müşteri memnuniyeti politikanızı konuşabilir miyiz? 

Bizim önemli düsturlarımızdan birisi olarak “Her şeye rağmen satış olmaz” deriz. Bir ürünün satışından nihai tüketiciye gidene kadar olan süreçte ve sonrasında ürünün arkasında durmamız gerektiğini düşünürüz. 
Bu hem yurtiçinde hem yurtdışında böyledir. Tüketici memnuniyeti bizim için sıradan bir slogan değil ana 


62 


ilkedir. Bazen müşteri sorularını ve taleplerini ben 

ve yönetim kurulu başkanımız bizzat cevaplarız. 

Yani müşteri memnuniyeti noktasında bir hiyerarşi gütmüyoruz. Diğer yandan sertifikasyona da önem veriyoruz. ISO 9001 Kalite, çevre güvenliği, iş güvenliği ve yangın güvenliği ile ilgili sertifikasyonumuz var. 
Hatta yangın kapılarında dünyada en son noktadayız. 


Güvenlik, teknoloji yanında işin bir de tasarım boyutu var. Bu konuda nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? 

Bu konuda da güzel çalışmalarımız var. Bunu rakamlarla ve aldığımız ödüllerle kanıtlayabiliyoruz. Türk Patent Enstitüsü'nden en çok patent ve faydalı model belgesi alan firmalardan birisiyiz. Yani sadece kapı sektörü içinde değil, global anlamda ödüllendirildik. Paris'te katıldığımız bir yarışmada kalite konusunda ödül aldık. 
Tabii tüm bunların sonucunda taklit edilme olasılığınız artıyor. Ama bu konuda da önlemimizi aldık. Bir hukuk bürosu sadece bu işleri takip ediyor. 


Satış ve satış sonrası hizmetler konusunda nasıl bir yapınız var? 

Satış ağı olarak Türkiye'de en yaygın firmayız. İki markamıza ait sadece İstanbul'da 200'ün üstünde 

satış noktamız var. Ayrıca iki bölge müdürlüğümüz var. 
Bunların altında da örgütlenmiş satış noktalarımız ve şovrumlarımız söz konusu. Tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte şikayetlerin dile getirilmesi ve hemen çözüme ulaştırılması kolaylaştı. Biz de bu amaçla kurulan web sitelerine kurumsal olarak üyeyiz. O siteleri günlük takip eden arkadaşlarımız var; bir şikayet aynı gün içinde cevaplanır. Tüketiciyle iletişime geçerek aksaklığın hemen giderilmesi yönünde çalışmaya başlarız. 
Üretimimize nazaran en az şikayet rasyosuna sahibiz diyebilirim. 
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Servis personelinize ve bayilik çalışanlarına yönelik eğitim programlarınız var mı? 

Zaman zaman bayilerimize ve servis personelimize bölgesel toplantılarla eğitimler veririz. Bu eğitimler satıcısından montaj elemanına, şoförüne kadar herkesi kapsar. Yeni bilgiler paylaşılır, uygulamalı eğitimler verilir. Montajı farklılık gösteren ürünler konusunda bilgi verilir. 


Formet olarak marka bilinirliğinizden memnun musunuz? Bunun ölçümlemesini yaptınız mı? 
Borsaya kote olacağımızdan dolayı bağımsız denetimden geçerken, sektörümüz ve sektördeki konumumuz da değerlendirildi. Bu değerlendirmede bazı markaların bizden önde göründüğü ortaya kondu. 
Biz bugünkü konumumuza rakiplerimizin yaptıklarıyla ilgilenmeden ve dikkatimizi sadece kendi şirketimize yönelterek geldik. Bu nedenle belki çok ön plana çıkmadık. Ancak bizden önde görünen şirketler sadece reklam anlamında öndeler. Firma büyüklüğüne bakıldığında Formet'e göre butik kalırlar. Sanayi odası verilerine göre Kayseri'de 500'e yakın çelik kapı üreticisi var. Bunların içinde kurumsallaşmış olanların sayısı 10'u bulmaz. Diğerleri atölye düzeyinde kalırlar. 
Onların da yüzde 90'a yakını toplama ürün yaparlar. 
Bizim tüm diğerlerinden farkımız tamamen entegre olmamızdır. 
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Çelik kapının ömrü nedir ortalama olarak? Ürün ömrü sektörü nasıl etkiliyor sizce? 

Kapıyı bir kez alan herhalde yenisini almayı 20-25 yıl unutur. Ancak bu, sektörün sonu geliyor demek değil. 
Çünkü barınma ve güvenlik insanın temel ihtiyaçları olmayı sürdürüyor. İçinde barındığımız evin güvenliği sağlayacak bir kapısı mutlaka olacak. Türkiye'nin her yıl 
1 milyona yakın yeni konuta ihtiyacı var. Bunun dışında 
yenileme işleri de oluyor. Bu anlamda sektörün önü açık. 


Endüstri 4.0'ı hem firmanız hem ülke sanayisi için nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Teknoloji kullanımına yatkın ve kolay adapte olabilen bir toplumuz. Dolayısıyla Endüstri 4.0'a da çok kolay adapte olabiliriz. Elbette birtakım eksiklikler olacak. 
Yapılması gereken yatırımlar yeni maliyetler getirecek. 
Yol gösterici kurumların organize olmaları gecikebilir ama diğer ülkelerle aramızdaki mesafeyi çabuk kapatmak istiyorsak bizim bu trene son vagondan da olsa binmemiz gerek. Firma olarak biz de teknolojiyi daha fazla kullanmaya çalışıyoruz. 


Grubunuz adına son mesajınızı da almak isteriz... 
Öncelikle Kayseri'de bulunan bir kuruluş olarak bölgemizde yarattığımız değeri arttırmayı hedefliyoruz. 
Hem istihdam hem de ihracat ile ülkemizin ve 

ilimizin ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. 
Sanayimizin gelişerek büyüyeceğine inancımız tam. 
Olumsuz gelişmelere rağmen geleceğe güvenle bakıyoruz. 
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İKİNCİ DÖRT YIL USTALIK 
DONEMIM OLACAK! 


Kayseri İç Anadolu'nun lokomotif şehirlerinden birisi. 
Çevre illere sağlanan teşvik avantajlarından olumsuz etkilense de sanayide ve ticarette hız kesmeyen Kayseri tüm değerleriyle marka şehir olmayı hedefliyor. Kayseri Ticaret Odası bu hedefin ticaret ayağında büyük bir ağırlığa sahip. Temmuz ayının başında beş yıldızlı yeni binasına kavuşan Kayseri Ticaret Odası'nın çalışmalarını, Kayseri'nin marka şehir olma hedefini ve Endüstri 4.01 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile konuştuk. 
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Teknoloji olmadan daha fazla ihracat yapma şansımız yok. Bugün ihraç ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram fiyatına bakıldığında 1,5 dolarlardan bahsediliyor. 
Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi artırmamız gerek. Son yıllarda hükümetin uyguladığı teşvikler teknolojik ürünlerin ve ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yöneliktir. Ama uzun yıllar ihmal 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ettiğimiz teknoloji ve Ar-Ge hususundaki çalışmalar bugünden yarına da sonuç alamıyor maalesef. Çünkü bu bir süreç. Dolayısıyla teknolojik ürünlerin üretilmesine yönelik gayretin sürdürülmesi gerekiyor. Şimdi bir 

de günümüzde Endüstri 4.0, yani dördüncü sanayi devrimi konuşuluyor ki bu makinelerin birbirileriyle konuştuğu bir teknolojik uygulama. Artık öyle bir teknoloji uygulanmaya başlandı ki bizim takip etmemiz ve işyerlerinde uygulamamız gerekiyor. Ben 2013'ün Mayıs ayından bu tarafa yönetimde görev yapıyorum. 
Zaman zaman üyelerle yapmış olduğum görüşmelerde üyelerimizin en çok rekabetten endişe ettiklerini görüyorum. Halbuki rekabet kaliteyi getirir; daha iyi 

bir çalışma ortamını sağlar. Biz rekabet konusunda kendimizi yenilemeliyiz. Her işletme ne iş yaparsa yapsın, mutlaka daha iyisini yapmak için gayret göstermeli. Endüstri 4.0 konusunda da hem firmalar hem de ülke olarak dünyadaki rekabeti yakalamak amacıyla çok ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. 


Kayseri, ticaret denilince ilk akla gelen ve ön planda olan bir şehir. Özellikle bu toprakların çok verimli olmaması nedeniyle insanlar ticarete yönelmiş. 
Arkeolojik kazılarda bulunan 5-6 bin sene öncesine ait tabletler de bunu kanıtlıyor. Bu bölgede ticaret fazlasıyla yapılmış. 1980'li yıllardan itibaren sanayiye önem veriliyor. Sanayide önemli mesafeler kat edildikten sonra 2000'li yıllarda da Erciyes 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mastır planıyla beraber şehrimizde turizm sektörü gündeme geliyor. Kapadokya'ya yakınlığımız, Erciyes, şelalelerimiz ve kültür varlıklarımızla birlikte büyük bir turizm potansiyelimiz var. Bunların ön plana çıkarılması konusunda da gayretler oluyor. 


Bir defa Kayseri'nin ürettiği ürünleri ve sunduğu hizmetleri çeşitlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Mobilya ve elektrikli ev aletleri üretimiyle yetinemeyiz. 
Onlar elbette sürecek. Ancak geleceğe bakmak suretiyle yeni doğacak ihtiyaçlara göre sanayimizi ve ticaretimizi tanzim etmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Tabii, çeşitli toplantılarla üyelerimizin bu konulara dikkatini çekmeye çalışıyoruz, Neler yapılması gerektiği konusunda kendilerini uyarmaya çalışıyoruz. Özellikle rekabet ve teknolojiye ayak uydurma konusunda hazır olmaları gerektiğini belirtiyoruz. Günümüzde e-ticaretin çok önemli olduğunu neredeyse kabul etmeyen yok Türkiye'de. Mesela; İngiltere'de toplam ticaretin yüzde 
10 kadarı e-ticaretle yapılırken Türkiye daha yüzde 1'e 
varmamış durumda. Bunun farkına varıp artık e-ticaretin yaygınlaşması için gayret göstermemiz gerekiyor. 
Bununla alakalı geçmişte toplantılar düzenledik; uzmanların üyelerimize bilgi vermelerini sağladık. Bu yönde sürekli gayret gösteriyoruz. 


Zaten Çin ile Kayseri arasında yapılan çalışmalar bu yönde. Uluslararası e-ticaret şirketi DHGate ile Kayseri Serbest Bölgesi'nin kurucu şirketi Kay-ser AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı. Onların öncülüğünde 


65 


BUSİNESS RÖPORTAJ 


Kayseri Serbest Bölgesinde depolama tesisleri yapılıp ilk aşamada Çin'den gelen ürünler buradan Afrika'ya veya batı ülkelerine gönderilecek. Daha sonra Çin 

ve Türk KOBİ'lerin iş birliği ile montaj ve üretim alanları oluşturulacak. Böylece Kayseri'deki KOBİ'lerin uluslararası e-ticaret sistemine girmesi sağlanacak. 


Kayseri'nin öne çıkan değerleriyle marka şehir olma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

“Marka şehir” ifadesi kulağa hoş gelen bir ifade. Fiziki şartları hiçbir odada olmayan bir binaya sahibiz. Yeni binamızı, sadece Kayseri'deki üyelerimizle değil etrafımızdaki odalarla da bir araya gelip, bölgesel sorunların görüşüldüğü-konuşulduğu bir merkez haline getirmemiz gerekir. Hatta biraz daha ötesinde yurt dışından gelen heyetlerle yapılacak bazı etkinlikleri buraya taşıyabiliriz. Böylece Kayseri'yi ve Kayseri Ticaret Odası'nı uluslararası alanda daha iyi tanıtmış oluruz. 


Marka şehir denildiği zaman bir şehri sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, kültürel etkinlikleriyle, eğitimiyle, sağlık turizmiyle beraber düşünmek ve bu alanların hepsinde bir marka haline gelmek gerekiyor. Böyle bakıldığında sanayi ve ticarette yol almış durumdayız. 
Sağlık turizmi bakımından çok önemli bir durumdayız. 
Özel hastanelerimiz üst düzey kalitede hizmet veriyor. 
Diğer taraftan şehir hastanemizin de inşaatı hızla sürüyor. İnşallah kısa sürede hizmete girecek. İşte 

bu potansiyelin sadece bizim insanlarımız için değil bölgeye, hatta yurtdışından geleceklere de açılması gerekiyor. 
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Turizmde ise Erciyes, gerçekten Kayseri için önemli bir ekonomik potansiyele sahip. Yurtdışında birçok kayak tesisine uçaktan indikten sonra 2-3 saat süren çok zahmetli bir yolculukla ulaşabiliyorsunuz. Kayseri'ye kayak sporu için gelenler uçaktan indikten sonra 

20 dakikada Erciyes kayak merkezine varabiliyor. 
Dolayısıyla bu potansiyelin daha iyi kullanılması gerekir. 


Limana olan 3 saatlik uzaklığımız liman şehirleriyle rekabette sıkıntılar yaratıyor. Bu sıkıntının giderilmesi lazım. En azından taşıma giderlerinin sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bir diğer konu ise havalimanı terminal binasının yenilenmesidir. Marka şehir olmayı hedefleyen Kayseri'ye uluslararası standartlarda bir terminal binası yapılması şart. 


Peki, Başkanlık için ikinci kez aday olmayı 

düşünüyor musunuz? 

Oda seçimlerinde yeniden aday olacağım. 2013 
Mayısından beri görev yapıyorum. Görev süremiz içerisinde üyelerimize fayda sağlamak ve Kayseri Ticaret Odası'nı en iyi şekilde temsil etmek üzere büyük gayret gösterdik. Birçok engellemelerle karşı karşıya kaldık. 
Özellikle 17-25 Aralık sürecinden önce, art niyetli ve Odayı ele geçirmek üzere gelmiş olan Yönetim Kurulu üyelerine karşı mücadele ettik. Oda'nın, onların eline geçmesini önlendik ve bu aşamayı geçirdikten sonra yapmış olduğumuz icraatla Kayseri Ticaret Odasını belli noktalara taşıdık. 


Çıraklık dönemimiz olmasına rağmen yaptığımız birçok icraatla örnek olduk. Bugün, Türkiye'de hiçbir odanın 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sahip olmadığı kadar güzel ve modern bir binaya sahip olduk. Burada icraatımızı tek tek anlatacak değilim. 
Ancak yapmış olduğumuz bu icraata herhangi bir eleştiri getiremeyen zavallılar, belden aşağı vurma yolunu tercih etmiş ve bizi sıkıntıya sokmak için ellerinden gelen her türlü çirkefliği yapmışlardır. 


Üniversitelerle işbirliği içinde oluşturacağımız 

eğitim programı kapsamında üyelerimize eğitimler vereceğiz. Bunun yanında daha büyük bir hedef olarak Kayseri'de bir Ekonomi Üniversitesi kurulması gerektiği kanaatindeyim. Bunun için sadece Ticaret Odasının değil, Sanayi Odasının, Ticaret Borsasının katılımı 

ve üniversitelerin de desteği gerekiyor. Kayseri gibi 

bir ticaret ve sanayi şehrine böyle bir üniversiteyi kazandırmalıyız. 


Geçirmiş olduğumuz bu 4 yıllık dönemi çıraklık ve kalfalık dönemi olarak değerlendiriyoruz. Üyelerimizin teveccühü ile bir dönem daha görev yaparak, ustalık dönemini de yaşamak istiyoruz. Odamızı getirmiş olduğumuz bu kalite seviyesinden daha da yukarılara çıkarma gayreti içerisindeyiz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerle verdiğimiz sözleri yerine getirerek, üyelerimizin ve bize destek olanların yüzünü kara çıkarmadık. Bundan sonra da aynı özenle, aynı anlayışla yolumuza bir dönem daha devam etmek istiyoruz. 


O zaman yeni projelerinizi de konuşalım son olarak... 
Görevde kim olursa olsun yapılması gereken 

bazı şeylerin olduğu kanaatindeyim. Kayseri'nin potansiyelini kullanmak suretiyle civar vilayetlerle beraber hareket edip bölgesel sorunların çözülmesi gerektiği kanaatindeyim. Konuştuğumuz sorunlar sadece Kayseri'nin değil tüm bölgedeki odalarımızın, üyelerimizin ve insanlarımızın problemleridir. Bundan sonra bunların yüksek sesle dillendirilmesi lazım. Öte yandan üyelerimizin verimliliklerini ve iş kalitelerini artırmak üzere Kayseri Ticaret Odası bünyesinde bir ticaret akademisi kurulması gerektiğini düşünüyorum. 
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MODANIN KALBİ MİLANO'DA İLK TÜRK MARKASI: 


CLIMBER B.C. 


Climber B.C. modanın kalbi Milano'da showroom açan ilk Türk markası oldu... Yaptığı iş ne olursa olsun en iyisini yapmayı yaşam felsefesi haline getirdiğini söyleyen Cuno 


Group Genel Koordinatör'ü Mithat Samsama, Climber B.C.'yi bu felsefeyle bir dünya markası yapmaya çalıştıklarını, modanın kalbi Milano'da açtıkları ilk showroom ile moda devleriyle mücadelelerinde dev bir adım attıklarını vurguladı. 


“Hayallerimizi gerçekleştirmenin en iyi yolu inanmaktır Samsama ile markalaşma çalışmalarını, stratejilerini ve 


ilkesiyle yola çıkan Cuno Tekstil, dört kardeşin hedeflerini konuştuk. 

çabalarıyla küçük bir atölyeden bugün modern üretim 

tesislerine ve güçlü vizyona sahip bir marka haline Firma olarak kuruluş hikayenizi anlatabilir misiniz? 
geldi. Başta Rusya, Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak Cuno Tekstil olarak biz bir dünya markası olma 

üzere yaklaşık 30 ülkeye Climber B.C. markası ile ihracat (o hayalimizi; inanarak, inandığımız değerlerin uğrunda yapan firma, kendine özgü tasarımları ve geleceğin savaşarak ve çok çalışarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
global markası olmak vizyonu ile erkek modasının İş hayatının vazgeçilmez ilkesi; dürüst ve ilkeli olmaktır. 
dünyadaki merkezlerinden olan Milano'da showroom Birkaç makine ile fason üretime başladığımızdan bu açarak Climber B.C. markasıyla moda devler ligine adım yana en önemli ilkemiz dürüstlük, insana yatırım ve atmış oldu. Cuno Group Genel Koordinatör'ü Mithat saygı olmuştur. 
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1989 yılında 9 makineli ve iki ortaklı bir atölyeye 
üçüncü ortak olarak başladık. Dünyanın önde gelen markalarına fason üretim gerçekleştirdik. 1995 yılı itibariyle biz Climber B.C. markasını oluşturduk ve Laleli'de eski Sovyet ülkelerine ihracat yapmaya başladık. Akabinde İç piyasada LUXOR markası ile iç pazara odaklandık ve bu çalışma neticesinde Yaklaşık 
180 mağazalık çok ciddi bir bayi ağımız oluştu ve 
tüm Türkiye'de tanındı. Ancak arkasında bir sistem 

ve kurumsal yapı yoktu ve aynı zamanda iç pazardaki daralma ve krizler sonucu iç pazardan çekilmek zorunda kaldık. 


Aslında bu tip olaylar ya da buna benzer sıkıntılar bazen fırsata dönüşüyor. Ben bu tip olayları çok önemsiyorum. 
Tabii ki Allah kimsenin başına vermesin ama bu tip olaylar, krizler aslında tamamen bir fırsattır. Mesela biz o dönemde yaşamış olduğumuz sıkıntıları hakikaten göz önünde bulundurduğumuzda işin en önemli noktasının sistem ve kurumsallaşma eksikliği olduğunu keşfetmiş olduk. Bugün uluslararası şirketlere baktığınızda kendi iç işlerinde inanılmaz bir sisteme sahip olduklarını görüyorsunuz. 
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Peki, daha sonra markalaşma çabalarınız 

nasıl bir yol izledi? 

Biz 2001'den sonra tamamen markalaşmaya odaklandık. Öncelikle yaşadığımız sıkıntıdan bir 

ders çıkardık. İkinci olarak bu sıkıntıları bir daha yaşamamak için bir yol haritası çizmemiz gerekiyordu. 
Bu nedenle kurumsallaşma kararı aldık. Bir taraftan kurumsallaşmayı ve organizasyon yapılanmasını devam ettirirken, diğer taraftan markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyorduk. Ben şuna inanıyorum; bir işletmenin, bir markanın her şeyden önce bir kültürü olmalı. Kültürü olmadan, altyapısı olmadan hiçbir yere varamazsınız. Dolayısıyla sadece ben isim yazdım, marka oldum, birkaç ürün yaptım demekle marka olunmuyor. Bunun bir yaşam felsefesi, bir kültürü olması lazım. Bundan dolayı hep kültüre odaklı çalışmaya yöneldik. 


Sözü edilen anlayış, çaba ve çalışmalarımızın sonucu olarak, öz değerlerini koruyarak değişimi başaran ve dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayan 

bir kurum oluşmuştur. Climber B.C., Toplam Kalite Yönetim Sistemi anlayışı doğrultusunda, EFOM Mükemmellik Modeli, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemini taviz vermeden uygulamaktadır. 2007 
yılında, Türkiye'de KalDer tarafından organize edilen “EFOM Mükemmellikte Kararlılık” ve 2010 yılında 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“EFOM Mükemmellikte Yetkinlik” ödülünü almaya 

hak kazanmamız bunun kanıtıdır. Türk hazır giyim sektöründe bu alanda sistem ve kalitesini belgeleyen ilk kuruluş olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. 
Markalaşma ve kurumsallaşma yolculuğumuz sürerken Rusya'da farklı bir yapılanmaya gittik. 


Sonra aile işletmeleri yönetim sistemiyle ilgili çalışmalar yaptık. Aile işletmesi anayasası ve aynı zamanda aile anayasası çalışmasına 2006'da başladık, 2007'de bunu oluşturduk. Çok aktif bir çalışma içerisinde 2014'e kadar inanılmaz bir ivmeyle ilerledik. 
2013-2014 yıllarında bu ivme durdu. Önce yönetimde 
5 yılda bir rotasyon yapılmasını önerdim. 2013'te 
pazarlama, mali işler ve insan kaynakları alanlarından danışmanlarla bir danışma kurulu oluşturduk. Daha sonra bu kurulun yönlendirmeleriyle oluşturduğumuz düzen bir anda bozulmaya başladı. Benim biraderim dedi ki: Bütün ekibi ben devralıyorum. Tamam dedim. 
Danışmanları gönderdik. Rusya krizi olduktan sonra da farklı pazarlara yönelme kararı aldık. Birçok yurtdışı fuara katıldık. Nihayetinde erkek modasının kalbi 

olan Milano'da bir yıl önce ofisimizi ve mağazamızı açtık. Orada moda devleriyle yan yanayız. Zorlu bir mücadelenin içindeyiz. Ama iddialıyız. 


Rusya, bugün sizin için ne ifade ediyor? 

Rusya, bizim kalemiz. Birkaç yıldır bozuk giden ilişkiler eskisi gibi olmasa da toparlanmaya 

başladı. Orada kendimize ait 3 tane mağazamız var. 
Perakendeyi biz oradan yürütüyoruz. Rusya için ayrı bir koleksiyon hazırlıyoruz. Avrupa için de bambaşka bir koleksiyon hazırlıyoruz. İkisinin koleksiyon yapısı çok farklı. Biz şu anda Avrupa'da konumlandırma ve 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insanlara kabullendirme safhasındayız. Rusya'da 

ise mağazalaşmada yol aldık. Şu anda 70'e yakın mağazamız ve 400 satış noktamız var. Tabii, bu sayı kriz öncesi daha fazlaydı. Neredeyse yüzde 60-70'e varan küçülme oldu. 


Türkiye'de turguality ve benzeri programlar var, bunlar gerçek anlamda destek sağlamıyor mu? 

Turguality programı 2008'de başladı. Önce 5 yıl dediler, sonra yeterli değil dediler 5*5 yaptılar. Bu programa katılan firmaların turguality'nin talep etmiş olduğu çalışmaların yüzde 20'sini dahi karşılayacak bir altyapıları yok. Fakat biz Türkiye'de Avrupa Mükemmellik Ödülünü alan tek işletme olmamıza rağmen turguality'ye katılmadık. Bizim altyapımız, çalışmalarımız turguality'nin istediğinden daha fazlasına sahip. Ancak yaşanan bürokratik sorunlardan dolayı katılmayı düşünmüyoruz. Biz sadece Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın sağladığı fuar teşvikleri ve benzeri teşvikleri alıyoruz. Bunların haricinde bir teşvikten yararlanmıyoruz. 


Son olarak hedef pazarlardaki durumunuzu konuşalım... 

İran, gelişmekte olan bir pazar. Orada 3-4 tane de franchise mağazamız var. Toptan satış anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve Ortadoğu'da pazar payımız her 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geçen gün artarak devam ediyor. Irak ve Suriye'de sıkıntı yaşanmadan önce satışlarımız vardı. Ama maalesef savaş ve karışıklıktan dolayı bu ülkelere çalışmalarımızı dondurduk. Arap Yarımadası'nda 

yokuz ama görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada'da varız. Ana yapılanmamızda Moskova zaten ana üssümüz. Avrupa'daki ana üssümüzü İtalya Milano'da konumlandırdık. Zaman içinde New York'ta ve Almanya'da ofis ve showroom anlamında konuşlanmayı hedefliyoruz. 
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YERLİ OTOMOBİLİ 
ŞİDDETLE 
İSTİYORUZ! 


Endüstri 4.0 dünyada da çok yeni bir konu. Türkiye bana göre ilk defa sanayi devrimini yakından takip etmeye başladı. Kayseri'de biz de Endüstri 4.0'da firmalara katkı vermeye çalışıyoruz. Bu işin daha çok tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Yurtdışında da konuyla ilgili epeyce geziler yaptık. Kayseri Sanayi Odası 

olarak hızlı davrandık ve bu konuyu anlatmaları için Türkiye'de belli başlı insanları kentimize davet ettik 

ve “4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0” konulu konferansı Şubat ayında düzenledik. Bugüne kadarki en kalabalık toplantıydı. Katılımcılar arasında ilk 500 ve ikinci 

500 firmalarımızdan ciddi sayıda temsilci vardı. Bu 
firmalarımızın hemen hemen hepsi Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmayı başlatmış. Bu bizi mutlu ediyor. İlgi oldukça güzel. Ama bu işin peşini bırakmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye, Endüstri 4.0'a zamanında geçemez ise maalesef büyük sıkıntılara girer. Hep ucuz işgücümüzü öne koyarak bugünlere geldik. Ancak bugün Endüstri 3.0 
fabrikalarda bile kol gücünden daha çok beyin gücünün önemli olduğunu görüyoruz. Kaldı ki Endüstri 4.0'ın en büyük özelliği bu. 


Kayseri kadim bir ticaret şehri olarak son yıllarda mobilya markalarıyla öne çıkmış bir şehrimiz. Ancak e Ni aa M anlaşılan o ki Kayseri sadece mobilya sektörüyle Türkiye bu işe iyi başladı. Özellikle devlet bugüne 


anılmak istemiyor. Daha büyük bir hedef olan yerli kadar olmadığı şekilde hızlı davranıyor. Zaten zaman 


otomobil üretimine talip oluyor. Biz de Kayseri'deki hızlı olma zamanı. Öte yandan bununla ilgili destekler 


bu heyecanı ve sanayinin gelişimini Kayseri Sanayi konsunda elek yapılabileceği de konuşuluyor. e Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile Endüstri 4.0 ile ilgili desteklerin açıklanması gerektiğini konuştuk. düşünüyorum. 
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Endüstri 4.0 ile ilgili başta istihdam olmak üzere endişeler de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 
Ben en ufak endişe taşımıyorum. Eğer öyle olsaydı, Japonya'da, Almanya'da işsizliğin zirve yapması 

lazım. Aksine Endüstri 4.0 rekabetçiliği artırıyor. Daha çok ve daha rekabetçi teknolojik ürünler üreteceğiz. 
Dolayısıyla refah artışı olacak. Bu da yeni iş alanlarının doğmasını sağlayacak. Dolayısıyla bu endişe bence 

çok gereksiz. Ama eğitimi mutlaka planlamamız lazım. 
Daha fazla eğitimli insana ihtiyacımız var. Endüstri 4.0'ın olmazsa olmazlarından biri nitelikli iş gücüdür. 
Bugünkü mesleklerin birçoğu gelecekte olmayacak. Bazı mesleklerin şekilleri değişecek. Japonya'da, Avrupa'da, Amerika'da farklı formasyonlarda mühendisler yetişiyor. 
Önceden sadece bilgisayar mühendisleri vardı, artık büyük data mühendisleri diyeceğiz. Uzmanlaşmak 

daha da önem kazanacak. Özetle bizim, Endüstri 4.0'ın yanında Eğitim 4.0'ı da başarmamız gerekiyor. 


Sanayici gözüyle Türkiye'deki eğitimi üniversite-sanayi işbirliği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Hep konuştuğumuz üniversite-sanayi işbirliğini istenilen düzeyde yapamıyoruz. Aslında bunun için 

icat yapmaya gerek yok. Gelişmiş ülkelerde sistemler var. Belki bir akademisyenin doktorasını, doçentliğini, profesörlüğünü sanayi ile yaptığı işbirliği projelerine bağlı olarak tamamlaması düzenlenebilir. Keza Türkiye'de sanayinin en büyük handikaplarından birisi eğitimde temel bilimlerin seçilmemesidir. Bizim çok sayıda fizikçiye, matematikçiye ihtiyacımız var. Eğer gerçekten katma değerli ürün yapmak istiyorsak fizikte, matematikte, kimya ve biyolojide ilerlemeliyiz. En 

son çıkan Ar-Ge yasasında bu konuyla ilgili inanılmaz destekler var. Temel bilimlerden çıkan insanları istihdam ederseniz neredeyse bütün maaşı, bütün sosyal hakları devlet karşılıyor. Bu koşullarda artık top sanayicide. Elini taşın altına koyacak çünkü patinaj çekmeden bu ülkeyi yukarıya götürmemiz lazım. 


Üniversitelerimizin bu konuya bakışı nedir? 

Şu anda üniversitelerimiz maalesef rutin olarak 

çok sayıda öğrenciye eğitim verip onları mezun etmekle meşgul. İstihdam edilen yeni mezunlardan da istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Tabii gençlerde de yeterlilik endişesi var. Dört yıl boyunca birçok bilgiye sahip oluyorlar. Ancak uzmanlıkları yok. Bu nedenle çok çaba göstermeleri gerekiyor. Bunu onlara anlatıyoruz. Bu normal süreçtir. Eğer bu süreci biz üniversitede yürütebilirsek üniversiteden mezun olduktan sonra gençlerin endişesi kalmaz. Bu süreci dual sistem dediğimiz yarı zamanlı eğitim modeli içinde üniversitede teorisini, sanayide pratiğini görecek şekilde birleştirebiliriz. Böylece hem yeni mezunlar iş kaygısı yaşamayacaklar hem de işverenler bu gençleri 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yetiştirmek fazladan emek harcamayacak. Diğer taraftan Türkiye'de meslek lisesi konusunda da gayret göstermemiz gerekli. Çünkü ara kademe dediğimiz tekniker ve teknisyenlerimizi mutlak suretle iyi yetiştirmemiz lazım. O okulların çok cazip hale gelmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. 


Geçenlerde Sayın Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanımız çok güzel bir açıklama yaptı. Teknik kolejlerden bahsetti. İşe yatkın gençlerimizi bu okullara yönlendirmeliyiz. Çünkü ülkenin kurtulması, ilerlemesi sanayiye bağlı. Sanayisi olmayan hiçbir ülkenin uzun vadeli ayakta durabildiği görülmüş bir şey değil. Güzel adımlar var ama bu adımları Endüstri 4.0 çağında hızlı atmamız gerekiyor. 


Endüstri 4.0 konusunda ciddi yatırımlar gerekiyor. Ama Türkiye'nin kaynak yetersizliği de ortada... 

Şimdi firmalarımız analizlerini iyi yapmak zorunda. 
Endüstri 3.0'1 tamamlamamış bir kuruluşumuzun Endüstri 4.0'a geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla firmalar uzmanlar eliyle tespitlerini ortaya koymalı. 
Endüstri 4.0'a geçiyorum deyip tüm kazanımlarını riske atmamalılar. Çünkü biz üretim yaptığımız sektörler 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itibariyle rekabeti yoğun yaşayan bir ülkeyiz. Analiz sürecinden sonra Endüstri 4.0'a nasıl geçeceğimizi planlamak zorundayız. Bu geçişin bir finansman ayağı olacak. Bu noktada bir devlet desteği gerekecek. 
Zannederim bununla ilgili bir çalışma yapılıyor ama içeriğini bilmiyoruz. Devlet de biliyor ki bu geçiş süreci finansman acısından sancılı olacak. Bizler de bunu safhalar halinde yapabiliriz. Bunu başarabiliriz çünkü vizyonu yüksek işadamlarımız, genç mühendis arkadaşlarımız bu konuya ciddi ilgi duyuyor. Türkiye'de muhteşem yazılım firmaları kurulmaya başladı ki bizim en rekabetçi olacağımız sektörlerden biri. Sermaye ihtiyacının görece az olduğu beyin gücünün ve bilginin ön planda olduğu bir sektör. Dolayısıyla yazılımda kendi öz kaynaklarımızı kullanarak Endüstri 4.0'a geçişte avantaj sağlayabiliriz. 


Yerli otomobil üretimini Kayseri'de gerçekleştirmeyi şiddetle istiyoruz. Bu konuda bir çalışma yaptık. 
Otomotiv sektörü için limana yakınlık kriterini değerlendirdiğimizde; örneğin Almanya'da otomotiv 


74 


sanayii genelde iç ve güney bölgelerde gelişmiş. Aynı şey Fransa, İngiltere, Amerika için de geçerli. Liman yakınında olan otomobil fabrikalarının sayısı sınırlı. 
Türkiye'de biz bölgeler arası gelişmişlikle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bu da milli bir mesele. Yani milli ve yerli bir otomobil yapmayı planlıyoruz. Olayın neresinde olacağımız önemli, nasıl bir otomobil üreteceğimiz önemli. 


Elbette bunu da düşünüyorlardır ama bizim Kayseri olarak iki önerimiz var. Birincisi; mutlaka elektrikli otomobil üretilmelidir. İkincisi; bu otomobil iç bölgelerde üretilmeli. Çünkü otomotiv sektörü 

bütün mamul ve yarı mamulleri değişik yerlerden tedarik ediyor. Yine Bursa'dan, Adapazarı'ndan ürün alabilirsiniz ama gidip Erzurum'dan veya Urfa'dan alma şansınız da yüksek olur. Orada yatırım teşvikleri ile yan sanayi tesisi kurulabilir. Elektrikli otomobil açısından Kayseri'nin bir avantajı var; burada yıllardır savunma sanayine pil üreten bir tesisimiz var. Kayserili sanayicimizin yıllar önce kurup, Türk Ordusu'na hediye ettiği Askeri Pil Sanayi, Aspilsan var. Şu anda da lityum iyon pille ve değişik iki ürünle ilgili Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi, elektrikli 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otomobilin maliyetinin yüzde 30 ila 35'i bataryalardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben bu anlamda Kayseri'nin ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. 


Direkt olarak 12-13 şehre, endirekt olarak da en az 30-40 şehrimize etkisi olur. Amerika'da Tesla örneğine baktığımızda; üretim tesisinin limana yaklaşık 4 saatlik bir mesafede olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni 


bölgedeki eyaletlerin verdiği teşviklerden yararlanmak. 


Aynısını biz de başarıp elektrikli otomobil pazarına çok iddialı bir şekilde girebiliriz. 


Çok güzel örnekler var Kayseri'de. Mobilya ağırlıklı olmak üzere köklü firmalarımız var. Oldukça da eski firmalarımız var. Son yıllarda elektrikli ev aletleri sektöründe öne çıkan, yeni yatırım yapan firmalarımız var. Diğer taraftan dünyanın birçok markasına ürün yapan firmalarımız var ki bunların kapasitesi daha 

da artacak. Tekstilde özellikle belli konularda dünya 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markası olan şirketlerimiz var. Kayseri Sanayi odası olarak yeni bir çalışma başlatıyoruz; özellikle Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) çatısı altında 

bir dizi seminerler yapacağız. Burada marka bilinci ve kaliteyle ilgili sunumlar yapılacak, deneyim paylaşımları olacak. 


Bir de Kayseri'nin marka şehir olması hedefi var ki 

bu alanda ivme kazandıracak konulardan birisi kış turizmidir. Kayseri kış turizminde merkez olma yolunda çok iyi gidiyor. Özellikle Avrupalı müşterilerimiz buradaki tesis imkanlarının başka bir yerde olmadığını söylüyorlar. Bu yöndeki çalışmaların marka şehir hedefi kapsamında öne çıkartılması lazım. 


İçinde bulunduğumuz süreçte dünyaya baktığımızda özellikle Amerika'da ve Avrupa'da herkesin yerli ve milli olmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye ve Kayseri olarak da biz bunu becermeliyiz. Yeni ürünlere odaklanmalıyız. 
Artık yerli ve milliyi sadece dilimize pelesenk 

etmekle kalmamalı, icraata döndürmeliyiz. Bunun için potansiyelimiz var. 
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B DİJİTAL GÖÇEBELERDEN MİSİNİZ? 


Seyahatın çehresi değişti. Kimse turlara yazılıp bir otobüs dolusu turistle beraber şehrin en meşhur yerlerini gezmek ve önünde selfieler çekmek istemiyor artık. Lokaller gibi yaşamı deneyimlemek istiyor. Aslında dijital göçebelerin de yaptıkları tam olarak bu 


Dijital göçebe de ne demek? Göçebenin dijitali analoğu mu olur diyenlerden misiniz? Yoksa dijital göçebelik kavramını birkaç senedir takip eden ve bu yaşam tarzına özenen yenilikçilerden mi? 


Dijital göçebeler uzaktan çalışarak yaşamlarını istedikleri ülkede sürdürmeyi başaran hızla büyüyen bir topluluk. Nomad veya göçebe olarak anılmalarının sebebi çoğu zaman bir ülkede birkaç aydan fazla kalmamaları ve yeni bir şehre, ülkeye geçip orada yepyeni bir düzen kurmaları. İşyerleri internet bağlantısı olan her yer. Evleri küçücük bir pansiyon odasından deniz kenarında bir bungalova kadar kendi zevkleri ve ihtiyaçları doğrultusunda farklılık göstermekte. Ana amaç özgürlük. Bir eve, bir ofise, bir şehre, ülkeye veya kıtaya bağlı kalmadan gönüllerince istedikleri yerde istedikleri kadar yaşayıp yollarına devam etmek. 


Çalışma yerleri bazen ortak çalışma alanları, bazen 

plaj kıyısında bir masa ve sandalye, bazen bir cafe, kesilmeyen bir internet olduktan sonra her yerden işlerini yapabilme özgürlüğüne sahipler. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, VOIP ve bulut hizmetleri uzaktan çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştırmakta. Zorluklar yok mu, pek tabii ki var, merkez ofisle aradaki zaman farkı, farklı kurallar ve kanunlar, uluslararası sağlık sigortalarının kapsamı, aile, arkadaş ve partnerlerle uzaktan yürütülen ilişkiler, seyahat, keyif ve iş arasında denge kurma... 


Unsettled, Roam ve diğerleri... 


Dijital göçebelere hizmet veren yeni girişimlerin sayısı hızla artmakta. Unsettled, dijital göçebelere 
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30 günlük beraber yaşama ve çalışma deneyimleri 
sunan girişimlerden bir tanesi. “Değişimi kucaklayın” diye sesleniyor Unsettled sitesini ziyaret edenlere. 
“Çok çalıştınız. Size söylenen her şeyi yaptınız. Yirmili yaşlarınızda üstünüze düşenleri yaptınız. Üniversiteyi bitirdiniz, yakın arkadaşlarınız oldu, kendiniz için bir kariyere başladınız. Tabii ki yolunuza çıkan bazı engeller oldu, ancak günün sonunda başardınız. 


Şehirde bir eviniz vardı, herkes gibi yılda iki haftalık tatillere çıktınız. Ayakta kaldınız, ayakta kalmakla kalmayıp kendinizi aştınız. Sonra birden her şey yavaşlamaya başladı. Durdunuz ve kendi kendinize 'Bu mudur? dediniz. Daha anlamlı, daha farklı, daha büyük şeyler olmalı dediniz. Absürt geldi birden her şey. 
Büyümek, keşfetmek ve bilinmeyeni öğrenmek istediniz. 
Bilinmeyenden korkmayın, ona sarılın!” diyor Unsettled. 


30'larının başında olan Unsettled'in kurucusu Michael Youngblood bir diğer dijital göçebe olan Jonathan Kalan ile beraber bir çevre kurma hayaliyle yola çıkmış: Dünyanın güzel bir yerinde hayatı deneyimlerken, hem çalışsak, hem kendimizi entelektüel ve profesyonel anlamda geliştirsek, hem de bu ütopik görülebilecek bu yaşam biçimini aynı kafadan insanlarla paylaşabilsek... 


Kalan, olumsuz görünen bir şeyi olumluya çevirme isteğinden Unsettled ismini seçtiklerini dile getirmekte. 
Eğer 9-5 işiniz size stabilite getireceğine, canınızı sıkıyorsa, belirsizliğe atılın diyor. Kimi profesyoneller tam da bu yüzden doğup büyüdükleri şehri ve uzun saatler ve tüm profesyonel yaşamlarını adadıkları kurumsal işlerini bırakıp, hayatlarının rutine binmiş ritimlerini kırmak, yeni bir heyecan, yeni bir çevre, yeni bir macera arayışıyla yola çıkıyorlar. Seyahat ve işi birleştiriyorsunuz, esneklik gününüze damgasını vuruyor. Kimi zaman birkaç saat çalışıyorsunuz, kimi zamansa saatleriniz ofis saatlerininsaatlerinin çok üzerine çıkıyor. Patron sizsiniz, ödev sizin, teslim tarihi belli, zamanı ayarlamak size düşüyor. 


Nomad Cruise, yılda iki kez dijital göçebeler için iki haftalık networking etkinlikleri hazırlayan bir firma. 
Kurucusu Johannes Voelkner, birçok insanın “Keşke ben de böyle bir şey yapabilsem” diye kendisine yaklaştığını ancak bir türlü cesaret edemediğini belirtiyor. 
Voelkner'e göre, radikal bir değişiklik yapmadan önce, kişinin kendini denemesi önemli. Böyle bir yaşam tarzına uyup uymadığını ancak kısa süreli bir deneme yaparak görebilir kişi. Kendi de dijital göçebe olan Voelkner bundan iki yıl önce yalnızlığına çözüm olarak organize etmeye başlamış bu okyanus aşırı networking amaçlı gemi turlarını. Tipik bir grubu 30'un üzerinde milletten ortalamada 20'li yaşlardan 30'lara değişiklik göstermekte. Ancak 60'larında veya bebekleriyle gruba katılan birkaç kişi de yok değil. 
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HAYIR DEME ÖZGÜRLÜĞÜ 


ÇALIŞANI MOTİVE EDER! 


Liderlerin başarıları hayır deme yetenekleriyle doğru orantılıdır. Neye ve nasıl hayır diyeceklerini bilmeleri onları Vezir de eder, rezil de. Hangi fırsatı kucaklamalı, hangi fırsatı tepmelisiniz akıllıca karar verin. Değer yaratan fırsatların 


peşinden gidin. 


İşlerimizin gitgide çoğaldığı, mevcut işler bitmeden yenilerinin eklendiği, emâillerin onar onar arttığı, projelerin 24 saat 7 gün çalışsak bitmediği bir iş temposunda çalışıyoruz. Bazen son derece anlamsız, değer yaratmayacak, tamamıyla zaman kaybına yol açacak işlere yöneticimiz evet diyeceği için, hep 

böyle yapılageldiği için veya karşımızdaki kişiyi kıramayacağımız için evet diyoruz. Bir işe evet demek diğer işleri birkaç saat veya birkaç gün atabiliyor, önem sırasına göre düzenlediğimiz işleri alt üst ediyor. Kimi zaman sizin hafta sonunuza, mesaiye kalmanıza, evden çalışmanıza ve daha da kötüsü kritik önem taşıyan işleri zamanında tamamlayamamanıza sebep oluyor. 


Burada anahtar “hayır” diyebilmek. Stratejik ve seçici bir şekilde hayır diyebilmek. Hem yönetici hem de çalışan için hayır diyebilmek en önemli özgürlüklerin başında geliyor. Kişinin, departmanın başarısı, ne zaman, nerede ve nasıl hayır diyebildiğimize göre değişiyor. 


Norm evet olunca hayır tabu oluyor! 


Ne kadar alışmışız evet kültürüne, evet tek kabul edilir cevap haline gelmiş ruhumuz duymadan. Kimseyi üzmek, kırmak, hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz... Ve hep evet diyoruz patronumuza, iş arkadaşlarımıza, ailemize, arkadaşlarımıza. Bazen bu evetler gerçekten evet 

demek istediklerimiz, bazense yapamayacağımız ya da yaptığımız takdirde zorlanacağımız işler. Özgür irademize bırakılsa, kesinlikle olmaz diyeceğimiz işlere hayır diyemez olmuş durumdayız bu evet kültürü içerisinde 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sıkışıp kaldığımızdan. Evet deyip herkesi mutlu etme çabasında ne terslik var diye düşünebilirsiniz. 


Fikir güzel ancak zaman ve diğer kaynakların 

kısıtlı olmasından ve sizden bir tane olduğundan, yapabileceğiniz işin üzerinde işi üzerinize aldığınızda düşünmeden hızla sadece bitirme hırsı ön planda çalışırsınız, sadece uygulayan olur, kocaman listede yapılacakları tamamladıkça üzerini çizer hale gelirsiniz. 
Düşünmeden, kafanızı yormadan, değer yaratmadan uygularsınız. Yaratan, üreten değil, uygulayan olursunuz. 
Bireysel tatmin açısından kendinize yapabileceğiniz en kötü şeyi yapmış olursunuz. 


Sizi evet demeye iten en büyük etkenlerden biri "beğenilme" arayışıdır. Yeni bir kariyer imkanının önünüze çıkmasında ve işe alınmanızda beğenilmenizin, iş çevreniz tarafından takdir edilip sevilmenizin önemi yadsınamaz. Ancak şöyle de bir tehlike mevcuttur: Kritik olmayan projeleri üzerinize alarak zamanınızı tamamen doldurur, iyi fikirler çıkaracağınız sakin kafayla beyin fırtınası yapıp yeni fikirlerin üzerine düşünebileceğiniz zamanı elinizin tersiyle itmiş olursunuz. 


Bir diğer deyişle, değer yaratacağınız zamanınız kalmamış demektir. Fazla yetenek gerektirmeyen işleri yapmanın uğruna, heyecan veren yeni fikirlere, iş yapış biçimlerini kökünden değiştirme potansiyelindeki inovasyonlara hayır demiş olursunuz. Farkında olmadan, istemeden, kontrolünüz dışında ancak inovasyonu, değer yaratmayı 


engelleyen bir "hayır". 


Bi SİBER SUÇLULAR İŞ VAADİYLE KANDIRIYOR! 


Siber suçluların şimdiki hedefi, internet üzerinden iş arayan ve iş başvurusu yapan kullanıcılar. Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender, iş arayanları kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendiren e-postalar yoluyla gerçekleşen siber saldırıların artmasıyla LinkedIn kullanıcılarını güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıyor. 


Siber dolandırıcılar şimdi de popüler istihdam odaklı sosyal ağ hizmeti LinkedIn'i taklit ederek kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. Dolandırıcılar, LinkedIn tarafından gönderilmiş gibi görünen ve bir şirketin “acilen” bulunduğunuz bölgede niteliklerinizle eşleşen çalışanlar aradığını iddia eden bir e-postayla iş arayışındaki dikkatsiz kullanıcıları ağına düşürüyor. 


Dikkatli kullanıcılar sahte LinkedIn e-postasına işaret eden birçok noktayı (LinkedIn ile ilgisi olmayan e-posta gönderen adresi, e-postada bazı tasarım öğelerinin olmaması, genellikle LinkedIn e-postalarında bulunan “aboneliği iptal et" alt bilgisi, alıcıya adıyla hitap etmeyen e-postalar, e-posta metnindeki aciliyet duygusu, yazım hataları vb.) kolayca fark edebiliyor. 
Ancak çoğu zaman, yeni bir iş bulmak konusunda istekli olan kullanıcılar siber suçlular tarafından gönderilen e-postada yer alan detaylara yeterince dikkat etmeden e-postadaki yönergeleri takip ederek bağlantıya tıklıyor ve üçüncü parti web sitelerine yönlendiriliyor. Bu aşamadan sonra ise kullanıcıların özel bilgilerini ele geçirmek, siber suçlular için çocuk oyuncağına dönüşüyor. İş başvurusunda bulunması için kullanıcılardan özgeçmişlerini de talep eden sahte e-posta, kullanıcıları veri ihlali ve daha bir çok siber güvenlik riskine açık hale getiriyor. 

Özgeçmişler siber suçluların kar elde etmek için kullanabileceği çok miktarda kişisel veri içeriyor. Bir dolandırıcı tam adınıza, doğum tarihinize, iş ve ev e-posta adresinize, iş ve ev telefon numaralarınıza 

ve istismar edilebilecek diğer kişisel bilgilerinize 


özgeçmişiniz ile sahip olabiliyor. Çevrimiçi suçluları siz ve bir şirketteki pozisyonunuz hakkında bilgilendiren herhangi bir şey, onlara büyük bir veri ihlali veya önemli miktarda mali kayıp oluşturabilecek hedefli bir saldırı başlatmak için ihtiyaç duydukları başlangıç noktasını veriyor. 


Bitdefender uzmanları internette birçok iş bağlantılı dolandırıcılık yöntemi bulunduğunu belirtiyor. Bu yöntemlerin birçoğu, başvuru sahibini, aslında böyle 

bir iş bulunmadığı halde, bir pozisyon teklif edildiğini düşündürerek kandırmaya etki ediyor. Bu aldatmacanın ötesinde, kişinin önemli bilgilerini, kimlik avı planları ve zararlı yazılımlardan dolayı risk altına atıyor. 


Bu tür veri ihlalleri en basit düzeyde, hedefli spam saldırılarında veya dolandırıcılık telefonlarında artışa neden olabiliyor. Telefon numaraları, promosyonel arama yapmakta olan şirketlere satılabiliyor veya siber suçlu kendisi ses aldatmacası işlemini gerçekleştirerek kredi kartı bilgileri gibi özel bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefleyen bir saldırıda bulunabiliyor. Bir diğer yandan dolandırıcılık faaliyetleri için kılıf olarak çalıştığınız şirketleri yada ekli referanslarınızı kullanarak kimlik hırsızlığı yapılabiliyor. Dolandırıcı, kişinin mevcut veya eski işverenlerini veya meslektaşlarını hedef alan inanılabilir kimlik avı e-postaları hazırlamak için bu bilgilerden faydalanabiliyor. Hatta bazı durumlarda 

bu bilgiler, şirketlerin on milyonlarca dolarını kaybetmesine neden olan CEO sahteciliğine (CEO Fraud) yönelik bir basamak olarak da kullanılabiliyor. 
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KARADENİZ'İN EN MÜTEVAZI SAKİNİ: KASTAMONU! 


Kastamonu, tarihin her döneminde önemli üretim merkezlerinden biriydi. Yedi bin yıllık güçlü bir tarihi mirasa, el sanatlarına, bine yakın nefis yemek tarifine sahip bu bilge şehre adım atar atmaz insanın Türkiye'nin sayılı turizm cennetlerinden birine geldiğini fark etmesi uzun sürmez. 


Küre ile Ilgaz Dağları arasındaki Karaçomak dere yatağına kurulu bölgenin kendine has bir havası, insanı dinlendiren bir sakinliği var. 


Tarihi cami ve türbelerle dolu bu şehrin sarımsağı, mantısı, çekme helvası ünlüdür. Ama pek bilinmeyenlere de bakmak lazım. Merkezdeki 

eski bakırcılar çarşısında antika kazanları, kap 
kacakları karıştırıp biraz alışverişten sonra 200 

yıldır pastırmayla uğraşan Tabakoğlu'nun dükkânına geliyorum. Tam pastırma yazında yani eylül-ekim sıcaklarında pastırmaları ipe asıp doğal yolla kuruttuklarından, ürünlerinde bambaşka bir tat çıkıyor ortaya. Yan tarafındaki fırın, Tabakoğlu'nun ince 


dilim çemensiz pastırmasını soğanla karıştırıp odun fırınında pişiriyor ve ortaya pastırmalı ekmek adı verilen başka bir lezzet harikası çıkıyor. Ama dahası da var, Kastamonu'da pide ve gözlemeye "ekmek" dendiğinden çeşit de bol; etli ekmek, mantarlı ekmek, peynirli ekmek... 


Eski çarşıdan çıkıp Darüşşifa ve XVI.yüzyıldan kalma Nasrullah Camii'ni geçince bir başka Kastamonu lezzeti, “kel simit” çıkıyor karşıma. Hiç susam kullanılmadığı için adı “kel“e çıkan bu simit, çok sevilen tiridin malzemesi. Simitler ufak ufak bölünüp bir tabağa konuyor, üzerlerine bol bol kemik suyu gezdirildikten sonra sarımsaklı süzme 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yoğurt ve kıymayla servis ediliyor. Buralarda biraz atıştırdıktan sonra Dereboyu'na doğru yürürken hem kaya mezarlarını hem de yukarıya doğru uzanan mahallelerdeki tarihi ahşap konakları görüyorum. 
Sonra da tarihi Münire Medresesi'nin avlusunda kurulu el sanatları çarşısına geçiyorum. Burada yerel ürünler de satılıyor; Kastamonu'nun selenyum zengini ünlü sarımsağı, siyez bulguru, pirinç ve fasulye çeşitleri tezgâhlarda... Sadece Kastamonu'da yetiştirilen siyez buğdayının geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanıyor. 
Genetiği bozulmadan bugüne ulaşan ilk buğday türüyle yapılan ekşili pilav, bölgenin en sevilen lezzetlerinden. 
Eskiler tereyağı yaptıktan sonra yayıkta kalan ayrana bulgur katıp ekşili pilavı icat etmişler; ev sofralarında hâlâ yeri var. 


Kastamonu merkezinden çıkarak İnebolu taraflarına ilerleyince Türkiye'nin en uzun sahillerinden birini 

dolaşıyorum. Doğa yürüyüşü rotaları, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) “Avrupa ormanları arasında 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öncelikli koruma alanlarından biri” ilan ettiği Küre Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu, Çatak Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Armutlu Çayırı gibi eşsiz bir tabiat, bakir sahil ve yaylalar sıralanıyor. Bisiklet, hiking, trekking, artık hangisini seçerseniz... 


Kastamonu'nun hamarat köylerinden Daday işte böyle yeşil yamaçlara kurulu bir yer. Buradaki 

İksir Resort Town Yaşam ve Tatil Kasabası doğanın ortasında, huzurlu bir tesis. At binmekten tutun, kuş gözlemciliğine, ahşap atölyelerine dek birçok etkinlik yapılabiliyor burada. Otelin restoranı Kastamonu ağırlıklı; yaş tarhana, ovmaç ve ecevit gibi yöreye özgü nefis çorbalar, üzerine hindi eti didilmiş hamur parçalarıyla yapılan meşhur banduma, erik ve kızılcık soslu et tabakları, kızılcık soslu kürek helva yani kiren gibi seçenekler var. Kahvaltı ise efsane, bir tek kuş sütü eksik; tereyağlı katmer, pastırmalı, sucuklu ekmekler, Daday tereyağı; elmadan, kızılcıktan, ahlattan (yabani armut), kuşburnu ve bir tek Kastamonu'da yetişen üryani eriğinden nefis marmelat ve eğşiler... 
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BI AKDENİZ'DE ALTINDAN BİR ADA: MALTA! 


Malta'ya ilk ziyaretim... Sıcağı sevenler için nimet konumundaki Valletta'da bir gece kaldıktan sonra surlarla çevrili eski şehir Birgu'ya geçtik. 


Citta Vittoriosa adıyla da bilinen Birgu, Valletta şehrinin hemen güneyindeki ince yarımadada yer alıyor. St. John Tarikatı, denizcilik açısından stratejik önem taşıyan Birgu'yu 1530 ila 1571 yılları arasında bir üs olarak kullanmış ve yarımadanın burnuna devasa bir hisar (Fort Saint Angelo) inşa etmiş. Adanın askeri savunmaya ve aktivitelere ihtiyacı kalmadığından hisar artık turistlerin gözdesi. 


Hem gece aydınlatmasıyla hem de sabah vakti sokaklarda kırılan ilk güneş ışığının etkisiyle altın rengine bürünen kireç taşı binalar, kapı önlerindeki çiçekler, dolambaçlı sokaklar ve sakin hayatıyla 

göz alan Birgu son yıllarda bir tür çekim merkezine dönüştü. 2015 yılında burada açılan sevimli bir butik otel ve dükkân olan Locanda La Gelsomina'nın sahibi 


Rossella Frigerio kasabayı şöyle tanımlıyor: “Otantik ve yerel atmosferini koruyan, cezbedici bir yer burası. 
Yerliler arasındaki bağ son derece kuvvetli. Yerel örf ve âdetler hâlâ devam ediyor.” Frigerio anlatmaya devam ediyor: “Geçtiğimiz birkaç yılda Malta hareketli ve uluslararası bir topluluğa kucak açtı; Avrupa'dan ve daha birçok yerden göçmen aldı. Bu da yıldızlar altında caz konserlerinden yerel grup kulüplerinde bağımsız film gösterimlerine kadar kreatif ve kültürel etkinliklerin ortaya çıkmasına olanak sağladı. Tüm bunlar yerel topluluğun ufkunu genişletti ve bu küçük kaya parçasını bir kültür merkezi hâline getirdi.” 


Malta'ya bu ilk ziyaretime geri dönecek olursak... Leziz bir fincan kahve ve Saint Lawrence Kilisesi'ne kısa bir ziyaretten sonra liman civarında bir balıkçı yanımıza yaklaşıp sordu: “İki avro karşılığında sizi körfezin 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karşısına geçirmemi ister misiniz?” Kabul ettik. 

Kısa süre içerisinde eski şehir Valletta'nın duvarları etrafımızı sardı. Ülkenin başkenti Valletta küçücük bir şehir; yalnızca iki kilometrekare genişliğinde, nüfusu da yedi binden az! Şehrin dar sokakları UNESCO koruması altında ve tarihi bir öneme sahip. Kireç 

taşı barok saraylar özellikle dikkat çekiyor. Önemli yapılardan biri de şu anda başbakanın ofisine ev sahipliği yapan barok başyapıtı Auberge de Castille. 


Malta'nın geçmişte takılıp kaldığından endişelenmeye başladığınız an ünlü İtalyan mimar Renzo Piano'nun tasarladığı Parlamento Binası'na denk geliyorsunuz. 
2015 yılında açılan bu bina çevreye hiçbir şekilde 

atık salımında bulunmuyor. Malta'nın yeni Parlamento Binası aslında daha büyük bir projeye dâhil; şehrin tarihi giriş noktası olan Şehir Kapısı ve eski Royal Opera Binası bölgesindeki açık hava tiyatrosu restore edilecek. Bina son derece modern ve heyecan verici. 
Kireç taşını ana malzeme olarak kullanmasıysa yapı ile şehrin mimari mirası arasında organik bir bağ kuruyor. 
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Barok zarafeti ve çağdaşlığın bu incelikli harmanı oldukça cezbedici olsa da ülkenin gönlümde yer edişi Malta'dan daha küçük ve az nüfuslu Gozo'yu 

ilk ziyaretimde oluyor. Feribotla yaklaşırken Gozo beni etkisi altına almıştı. Gozo'daki köyler küçük 

olsa da kiliseler (aslında katedral demek daha doğru) devasa boyutlarda. Birkaç bin nüfuslu kasabalar tüm ufuk çizgisine hâkim büyük kiliselere sahip. Kırsal bölgelerde kadim tapınaklar ve taş gömütler yer alıyor. 
Gozo'nun doğu ucunda yer alan Oala köyünde tarih öncesi dönemden kalma Gebla -Wiegfa adlı bir taş gömüt yer alsa da asıl tarih öncesi yapı Xaghra'daki Ggantija Tapınağı. Ğgantija'daki iki tapınak Mısır'daki piramitlerden bile daha eski; MÖ 3200-3600 tarihlerine dayanıyor. 


BİZİMTEPE AYDOS'DA ÖRNEK DAİRELER ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR! 


HALK GYO ve VAKIF GYO ortaklığında Sancaktepe Aydos Ormanı'nın yanı başında yükselen Bizimtepe Aydos projesinde sona yaklaşılıyor. 


Büyük kısmında satışları tamamlanan projede, az sayıda (o Son yıllarda Anadolu Yakası'nın en çok gelişen 


kalan daireler sahiplerini bekliyor. Projeden ev sahibi semtlerinden biri olan Sancaktepe'de yükselen olmayı düşünenler, örnek daireleri ziyaret ederek Bizimtepe Aydos Projesi, gelişmiş toplu ulaşım detaylı bilgiye ulaşabiliyor. imkânlarının yanında projenin yakınından geçmesi 


planlanan metro hattı ile de tercih ediliyor. Bizimtepe İstanbul Sancaktepe'de temelleri atılan 1,037 konutluk Aydos Projesi ekonomik fiyatlarının yanında ödeme 


Bizimtepe Aydos projesinde hızla sona yaklaşılıyor. kolaylığı da sunuyor. Ev sahipleri dilerlerse evlerini Sabiha Gökçen Havalimanı ve Aydos Ormanı başta olmak (| şimdi alıp, 2 yıl sonra taksit ödemeye başlayarak, üzere şehir merkezi, toplu ulaşım, sağlık, alışveriş ve zorlanmadan daire sahibi olabiliyor. 


spor gibi alanlara çok yakın konumda bulunan Bizimtepe Aydos yüzde 90 peyzaj alanına sahip bulunuyor. 2*1, 3*1ve 4t1 daire seçenekleriyle yeşil ve güvenli bir yaşam vaat eden projede anahtar teslimler de Mayıs 
2018 itibarıyla başlayacak. 


Sancaktepe bölgesinde ev sahibi olmayı düşünenler örnek daireleri inceleyerek hem daireleri yakından görme şansı buluyor hem de projeye ilişkin detaylı 

bilgi alabiliyor. Bizimtepe Aydos projesinin örnek dairelerinde kullanılan iç düzenlemeler, son teknoloji örneği Siemens marka beyaz eşya, Lineadecor şık ve modern mutfak dolapları, Çanakkale Seramik yüzeyler, Egepen Deceuninck doğramalar ve ECA marka banyo ile teslimatta da verilen dairelerle tamamen aynı şekilde sunuluyor. 
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ANADOLU YAKASI'NDA BAHÇELİ YAŞAM 
AYDOS COUNTRY'DE BAŞLADI! 


Sinpaş GYO'nun Aydos Ormanı'nın yanı başında 

hayata geçirdiği yeşillikler içindeki Aydos Counrty'de 

ev teslimleriyle birlikte yaşam yepyeni güzelliklerle filizleniyor. Aydos Ormanı'na komşu şehrin gürültüsünden uzak ve modern country dekorasyon tarzı ile ön plana çıkan Aydos Country'de ev sahibi olanlar; geniş bahçeli evlerinin tadını çıkarırken, oksijen yüklü tertemiz bir hava ve kuş sesleriyle güne uyanıyor. 


Doğal ve sıcak atmosferiyle yeşili ve ormanı evinizde hissettiren Aydos Country, bahçe keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz anlar sunuyor. Aydos Country'den ev sahibi olanlar çocuklarıyla birlikte sağlıklı ve zinde bir yaşam için yeşile dokunuyor, yürüyüş ve spor yapıyor, yazın en güzel günlerini geniş bahçelerinde geçirmenin keyfini doyasıya yaşıyor. 

İstanbul'un yeni cazibe merkezi Sancaktepe'de 

Aydos Ormanı'nın kıyısında konumlanan her biri 

geniş balkonlara sahip konutların yer aldığı Aydos Country'de 70 metrekareden 208 metrekareye farklı yaşam seçenekleri bulunuyor. En çok tercih edilen daire seçeneği geniş balkonlu orman ve peyzaj manzaralı 341'ler, yemyeşil bahçeleriyle 4*1'ler. 


Yeni bir sabaha keyifle uyanmanın yolu 


Aydos Country'de doğadaki renk ve dokulara uygun malzemelerle hazırlanan rahat, doğal ve sıcak bir 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atmosferin kurgulandığı evler, sunduğu bahçe yaşamıyla her güne zinde ve enerjik başlamanıza imkan sunuyor. 


Bahçede yaz bir harika 

Komşularınız, aile yakınlarınız ya da arkadaşlarınızla 

bir araya gelerek bahçede vereceğiniz keyifli akşam yemeklerini bir şölene dönüştürebilirsiniz. Çocuklarınız için doğayla iç içe bir hayatın kapılarını aralayabilir, gece hamağınıza uzanarak gökyüzündeki yıldızları izlerken onların da hayal dünyalarını geliştirebilirsiniz. 
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YENİ AMAROK AVENTURA LÜKS DONANIMIYLA 
PAZARA SUNULUYOR! 


Volkswagen Ticari Araç, pick up segmentinin premium modeli Yeni Amarok Aventura'yı Türkiye'de satışa sunuyor. Kullanıcılarına SUV ve binek araç konforu yaşatacak Yeni Amarok Aventura, konfor donanımları ve teknolojik özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. 


Yeni Amarok Aventura'nın iç tasarımında kullanılan özel "Nappa" deri koltuk kumaşı ve kaplamalar iç mekanın görüntüsüne şıklık katıyor. Amarok Aventura, ön koltuklarda da sınıfının standartlarının ötesinde sunduğu özelliklerle fark yaratıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğunda aynı zamanda ısıtma özelliği de bulunuyor. Alman sağlık merkezi AGR tarafından sertifikalı olan ön koltuklar, ergonomisiyle sağlıklı oturuş sağlıyor. Yeni Amarok Aventura'da 


ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar üst düzey konfor sunuyor. 


Yeni Amarok Aventura'nın dış görünümündeki yeni detaylar araca farklı bir dinamizm kazandırıyor. 

Bagaj boyunca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön sis farlarıyla Amarok Aventura dikkatleri üzerine çekiyor. 
Yeni Amarok Aventura'da standart olan aydınlatmalı yan basamaklar karanlıkta zemini aydınlatırken hem daha çekici bir görünüm hem de konfor sağlıyor. Ravena mavisi renk alternatifi de yalnızca Amarok Aventura versiyonunda pazara sunuluyor. 
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Nİ YENİ PORSCHE 911 GT2 RS! 


mmm... semen 
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Porsche yolda kullanıma hazır en hızlı ve güçlü 911 
modeli olan Yeni Porsche 911 GT2 RS'i tanıtıyor. 

Çift turbolu motoru 700 HP güç üreten 911 GT2 RS, O'dan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 2,8 saniyede ulaşırken, azami saatte 340 kilometre hız yapabiliyor. 
Bu özel otomobil, Porsche tutkunlarının özel siparişine göre üretilecek. 


Yolda kullanıma hazır en hızlı ve güçlü 911, piyasaya çıkmaya hazır: Yeni Porsche 911 GT2 RS'nin dünya prömiyeri, Birleşik Krallık'ta 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde gerçekleşiyor. 


Yüksek performanslı bu spor otomobilin kalbinde, 
515 kW (700 hp) güç üreten, çift turbolu bir motor 
yer alıyor. Dolu depoyla 1.470 kg ağırlığa sahip olan 


hafif, iki koltuklu otomobil, sıfırdan 100 km/h hıza 2,8 
saniyede çıkabiliyor. Azami hızı 340 km/h olan 911 
GT2 RS, neredeyse motor sporlarını aratmayan çekiş 
sistemi teknolojisi sayesinde 3,6 litrelik selefinden 59 
KW (80 hp) daha fazla güç üretiyor ve 750 Nm torka ulaşıyor (önceki versiyondan 50 Nm daha fazla). 


911 GT2 RS'nin motoru, 911 Turbo 5'te kullanılan 
3,8 litrelik 427 kW (580 hp) gücündeki motorun geliştirilmiş versiyonu. Motorun performansını artırmak için, büyük turboşarjlar yardımıyla yanma odalarına daha fazla hava girişi sağlanıyor. Yeni, ilave soğutma sistemi, motorun azami güçte çalıştığı durumlarda bile optimum soğutma sağlarken, çok yüksek sıcaklıklarda da şarj havası soğutucusuna su püskürtüyor. 
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HTC'NİN YENİ AMİRAL GEMİSİ HTC U11 TÜRKİYE'DE! 


Mobil ve sanal gerçeklik teknolojisinin önde gelen şirketi HTC, akıllı telefonlara yeni bir standart getiren ve rekortmen kamerasıyla dikkat çeken HTC 

U11'i Türkiye'de satışa sundu. 


HTC'nin yeni amiral gemisinde bulunan 
. HTC Edge Sense 
| Z i özelliği kullanıcıların 
telefonla ilişkisini yeni, sezgisel ve devrimsel bir etkileşime dönüştürüyor. Bu özellik sayesinde fotoğraf çekmek için telefonu sıkmak yeterli hale geliyor. Dünyaca ünlü bağımsız test kuruluşu DxOMark derecelendirmesinde hem fotoğraf hem de video için bir akıllı telefon kamerasının şimdiye aldığı kadar aldığı en yüksek skora ulaşan HTC U11'de ciddi fotoğrafçıları bile kendine hayran bırakacak harika fotoğraflar çekme imkânı sunuyor. 


HTCU11, en iyi DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan tam sensörlü otomatik odaklama teknolojisine sahip yeni Ultra Hızlı OtoFokus'u beraberinde getiriyor, böylece çabuk ve keyifli bir performans ile belirgin şekilde daha hızlı odaklanma sağlamak mümkün oluyor. Ayrıca, HTC U11'in olağanüstü optik ve elektronik görüntü sabitleme sistemi, fotoğraf ve videoları el titremelerinde bile sabit ve net tutuyor. Yeni ön kamera, gece veya gündüz parlak selfie'ler için yüksek çözünürlüklü 16MP ile detaylı çekimi ve UltraPixel ışık hassasiyetini birleştiriyor. 
Aynı zamanda ana kamera gibi güçlü HDR Boost ve parazit azaltma özelliklerini kullanıyor. 


VERİM ARTTIRAN TÜM ÖZELLİKLER HUAWE| P10'DA BULUŞTU! 


Akıllı telefon sektöründe son yıllarda yaşanan inovasyon ve gelişmeler, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Bilgisayar ekranlarına eşdeğer yüksek çözünürlüklü ekranlar, hızlı işlemciler ve yüksek bellek kapasitesi gibi bir çok özellik kullanım verimini arttırıyor. 


Gerek Android sistemi gerekse Huawei'nin EMUl arayüzü, daha rahat ve daha hızlı bir kullanıcı deneyimine doğru evriliyor. Huawei P10 akıllı telefonları da sahip olduğu bir dizi inovatif özelliği sayesinde kullanım ömürleri boyunca kullanıcılarına en iyi hizmeti sağlıyor. 


Akıllı telefon kullanımında kolaylığı ve hızı temel alan Huawei, en yeni sürümü EMU! 5.1'de telefon ayarlarına erişmek için kullanılan adım sayısını azalttı. Kullanıcılarının, Huawei P10'da bulunan 690 özelliğe 3 veya daha az adımla ulaşmasını sağlayarak hız ve verimi arttırıyor. Huawei tüm akıllı telefonlarında olduğu gibi Huawei P10'da da kullanıcı verilerinin saklanmasına öncelik veriliyor. Parmak izini her açıdan saliseler içerisinde tanımlayan “parmak izi okuyucusu” sayesinde kullanıcıların güvenli telefon kilidini açmaları hızlı ve basit hale geliyor. 


Huawei, mobil fotoğrafçılıkta çift Leica kamera ile kullanıcılarına mükemmeli sunuyor. Ekran kilidi devredeyken bile ses azaltma tuşuna basarak kamerayı başlatma özelliği ile birkaç saniye içerisinde en kaliteli fotoğrafı çekmeye imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra P10, en sık kullanılan uygulamaları sistemin herhangi bir yerinden başlatmayı mümkün kılan parmak boğumu hareketlerini tanımlanma özelliğini sunuyor. Çizilen sembollerin ayarlardaki seçili uygulamaya atanması sayesinde, anında istenilen uygulamaya ulaşabilme, ekran görüntüsü alabilme ve iki farklı uygulamayı ekranı bölerek kullanabilme imkanı veriyor. 
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LENOVO YOGA 910! 


Teknoloji devi Lenovo, yeni Yoga 910 

ile şıklık ve performansı birleştiriyor. 
Yekpare metal tasarım, 4K dokunmatik ekran, kusursuz ses sistemi, uzun pil ömrü ve parmak izi kontrol özelliği sayesinde hayatınızı kolaylaştıran Yoga 910 ile gittiğiniz her yerde tüm gözler sizin üzerinizde olacak. 


Dünyanın ve Türkiye'nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında 

ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, yeni Yoga 910 ile sizlere bir dizüstü bilgisayardan çok daha fazlasını vadediyor. Tamamen metalden yapılmış yekpare tasarımı ve ultra ince koruyucu çerçevesi, özel yapım saat kayışı tip menteşe ile şıklığını yansıtan Yoga 910, platin gümüş rengiyle gittiğiniz her yerde tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak. 


Performans özellikleriyle de rakiplerinden ayrılan Yoga 910, 4K yüksek çözünürlüğe sahip neredeyse çerçevesiz dokunmatik ekranı, cihaz kapalı olduğunda dahi akıllı telefonunuzu ve daha fazlasını şarj edebileceğiniz 

her zaman etkin USB şarjı ve en yeni Nesil Intel© Core" i7 işlemcisi ile tüm gün en üst düzey performans sunuyor. Parmak izi okuyucusuyla da fark yaratan Yoga 910'un hem basit, hem de güvenli şekilde oturum açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dolby© Audio Premium" sistemi ve JBL stereo hoparlörleri ile her ses düzeyinde inanılmaz netliğin tadını çıkarabileceğiniz cihaz, parazit önleme özellikli çift kanallı mikrofonları ile de arka plandaki gürültüyü en aza indirerek, arkadaşlarınızla sohbet ederken ya da online bir iş toplantısını takip ederken ise tek bir kelimeyi bile kaçırmamanızı sağlıyor. 


ÜSTÜN ÖZELLİKLİ LG 06! 


LG Electronics, yeni O serisinde 

yer alan ve LG G6'nın ardından 
FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefon olan LG 06'yı duyurdu. O serisi telefonlar, LG'nin kullanıcıların talep ettiği pek çok üst düzey özelliğini rekabetçi 


fiyatlarla tüketicilere sunuyor. 
O serisi, LG'nin üst sınıf telefonlarının temel özelliklerini 


uygun fiyatla sunan güçlü ve orta sınıf akıllı telefonlarının en son ürün ailesi. LG 06, LG'nin amiral gemisi G6'nın en beğenilen özelliklerini inceltilmiş çerçeveye sahip FullVision ekranla destekleyen parlak ve etkileyici bir gövdede sunuyor. 06 ailesi; 06*, 06 ve 06*'dan oluşuyor. Hafıza ve depolama konusundaki 3 farklı seçenekle farklı kullanıcı gruplarına sesleniyor. 06* 4GB RAM ve 64GB ROM'a sahipken, ana model 06 ise 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. 061 ise ailenin en uygun fiyatlı ürünü olarak 2GB RAM ve 16GB ROM özelliklerini sunuyor. 


06, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG 06'nın benzersiz 5.5-inç FHD* FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor. 
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CACHAREL'DEN BAYRAM SEYAHATİ ŞIKLIĞI! 


Seyahat etmeyi hayatının olmazsa olmaz bir parçası haline getiren stil sahibi erkekler için Cacharel, bayram dönemi seyahatlerine şıklık katacak tasarımlar sunuyor. 


Cacharel tasarımları, deniz kenarından yemyeşil doğaya, sokak kaldırımlardan toprak zemine kadar her yere uyum sağlayan parçalardan oluşuyor. Yaşamın her anından keyif almasını bilen Cacharel erkeği için 


| — 
e 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bayram, konfor ve şıklığı bir arada sunan tasarımlar sayesinde keyifli geçecek. 


Fransız ekolünün ikonik markası Cacharel, 1995 yılından bu yana Türkiye dahil 16 ülkede lisans sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetilmekte. Marka, yenilikçi, rafine 

ve seçkin bir stil sunan son koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Türkiye'de 20, yurt dışında 38 olmak üzere toplam 58 mağazaya sahip olan Cacharel, zarif giyim sanatı ve modernizmin sembolü. 
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NB FOREVER NEW İLE SONBAHARA SICAK GEÇİŞ! 


Dünyada modaya yön veren Paris, Londra, Milano 

ve New York'tan ilham alarak, tasarımlarını feminen güzellikle birleştiren Avustralyalı giyim markası Forever New, yeni koleksiyonu Off Duty Escape ile yazın sıcak günlerinden sonbaharın hafif esintilerine uzanıyor. 


Her koleksiyonunda farklı bir hikaye ile karşımıza çıkan Forever New, kadınları bu kez yaz tatilinin enerjisini şehre taşımaya davet ediyor. Koleksiyondaki düşük omuz elbiseler, çiçek desenleri, çizgiler, fırfırlar ile hareketlenirken, şifon kumaşları ve dantel detaylarıyla da gündüzden geceye taşınıyor. Eteklerde ekose, anvelop ve fırfırlar, tulumlarda zarif desenler, bluzlarda düşük omuz, volan ve bağcıklar ön plana çıkıyor. 
Omuzları açıkta bırakan, önden bağlamalı denim gömlekler ve şifon bluzların tamamlayıcısı jean'ler 


olurken, göbeği açıkta bırakan crop modeller ise şortlar ile birlikte spor bir şıklık yaratıyor. 


Off Duty Escape koleksiyonunda, koyu renk üzerine çiçek desenleri, soft allık paleti, mavi ve yeşil tonlar, zengin detaylarla hareketlenen parçalar arasında yumuşak bir geçiş sağlıyor. Beyaz üzerine kırmızı veya mavi çizgiler ise, yaz mevsiminin izlerini taşıyor. 
Forever New kadınlarının vazgeçilmezi siyah da, canlı desenlerle birlikte çarpıcı bir güzellik sunuyor. 


Gold veya gümüş ışıltılı saatler ve boncuk, pul işlemeli şallar, koleksiyondaki parçalara zarif bir dokunuş katıyor. Sneaker'ın rahatlığından vazgeçmeyen kadınlar, bantlı topuklu ayakkabıları ve metal zincirli küçük omuz çantalarıyla da göz alıcı bir şıklığa bürünüyor. 
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YAZ MENÜSÜNDE! 


— 


İstanbul'un sofistike İtalyan restoranı Gina, mevsime özgü malzemelerle hazırladığı yaz menüsünü misafirlerinin beğenisine sunuyor. Hizmet ve ürün kalitesiyle “İtalyan Konukseverliği” (Marchio Ospitalitâ 


Italiana) sertifikasına sahip restoranlardan biri olan Gina, 


İtalyan lezzetlerini misafirleri ile buluşturmaya devam ediyor. 


Geleneksel İtalyan tatlarını kendine özgü yorumu ile sunan Gina, menüsündeki çeşitlilikle farkını ortaya koyuyor. Menünün iştah kabartan lezzetlerinden Mozzarella Di Bufala, Pomodorini E Basilico'da domates ve fesleğen eşsiz bir uyum yakalarken; İtalya'nın geleneksel tatlarından Crostini Alla Toscana, Gina'nın 


— 


KLASİK İTALYAN LEZZETLERİ GINA'NIN 


yaz menüsündeki paylaşımlık seçenekler arasında 

yer alıyor. Dana carpaccio, Toskano pate, enginar ve kuşkonmaz lezzetlerinden oluşan Crostini Alla Toscana saf zeytinyağı ve çıtır köy ekmeği ile birlikte sunuluyor. 


Kalamar, karides ve ahtapot içeren İtalyan makarnası, Maccheroncini Allo Scoglio deniz ürünleri sevenler için menüde sevilen lezzetlerden olurken; cherry domates sos ve taze fesleğen ile hazırlanan Spaghetti AlPomodoro Datterino ise klasik makarna sevenler için ideal. Pecorino peyniri ve karabiberle hazırlanan İtalya'nın geleneksel makarna çeşitlerinden biri 

olan Tonnarelli Cacio e Pepe ise menünün öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor. 


Bezelye ve fava ile eşsiz bir uyum yakalayan buharda kaya levreği deniz ürünleri sevenlerin beğenisine sunulurken, kırmızı et tercih edenler için Filetto di Manzo porçini mantar sos ile servis edilerek menünün ana yemek alternatifleri arasında öne çıkıyor. 


LEZZETİNE DOYULMAYAN KAHVALTI SEÇENEKLERİ 


MONOCHROME'DA! 


Brasserie konseptine yeni bir yaklaşım getiren Monochrome, hafta sonlarının en büyük keyfi olan kahvaltı için iddialı seçenekler sunuyor. Monochrome'un zengin kahvaltı seçenekleri yaz boyunca Cumartesi 

ve Pazar kahvaltılarına lezzet katarken, bomontiada avlusundaki özel açık alanda da deneyimlenebiliyor. 


Monochrome kahvaltı tabağı, yerel üreticilerden mevsiminde alınan, doğal ürünlerle hazırlanıyor. 
Kahvaltı tabağı yumurta, ızgara sucuk, füme somon, avokado, konfi domatesli humus, meyve dilimleri, 

ev yapımı reçel, bal ve kaymaktan oluşuyor ve ekşi maya ekmeği ile birlikte servis ediliyor. Kahvaltıların olmazsa olmazı yumurta, Monochrome'da sade veya keçi peynirli omlet, kızartılmış yumurta, Egss Benedict, çırpılmış yumurta ve menemen gibi farklı alternatiflerle misafirlere sunuluyor. 


Monochrome kahvaltı menüsünde French toast, granola gibi seçeneklerin yanı sıra ağır ateşte pişmiş domates, fesleğen ile fırınlanmış mantar, dana bacon, peynir, zeytin tabağı ve fıstık ezmesi gibi ek lezzetler de bulunuyor. Monochrome'un iddialı pastane ürünlerinden sade ve çikolatalı kruvasan, poğaça ve kurabiyeler ise kahvaltı sofralarını zenginleştiriyor. 


Sade ya da karışık tercih edilebilen taze meyve 

suları, demleme çay ve meyve çayları, klasik veya Monochrome'un kendi kavurduğu taze çekirdeklerden hazırlanan üçüncü dalga kahve çeşitleri de kahvaltı sofralarında yerini alıyor. 
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Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa 


Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, uyardı: “ 'Hayatımda yaşadığım en şiddetli baş ağrısı, sanki kafamın içinde bomba patlıyor gibi hissediyorum" şeklinde tanımladığınız bir baş ağrısı yaşıyorsanız, hemen bir hekime başvurmanızda fayda var.” 


Baş ağrısı hemen herkesin sıkça yaşadığı bir durum. 
Ancak yaşadığınız bu ağrının ani ve şiddetli olması, 

ilaç tedavisine yanıt vermemesi, aslında altında yatan başka bir hastalığı haber veriyor olabilir. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, hayatımızın her döneminde karşımıza çıkabilecek ani ve şiddetli baş ağrıları ve bunun temel nedenlerinden biri olan beyin damarı anevrizmaları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı: 


Ani başlayan, çok şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı “Spontan Subaraknoid Kanama (SAK)" dediğimiz ağır bir beyin kanamasının en önde gelen belirtisidir. Bu kanama türü çok ağır sonuçları olan; ancak, zamanında müdahale edildiğinde tedavi şansı ve başarı oranı yüksek bir tablodur. Kişinin daha önce yaşamadığı kadar şiddetli baş ağrısına; ense sertliği, bulantı, kusma, bilinç düzeyinde bozulma, taraf gösteren kuvvet kaybı, duyu bozuklukları, anlama ve/veya ifade kaybı ile ortaya 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HB ANİ VE ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISINA DİKKAT! 


çıkan konuşma bozukluğu, görme bozuklukları, sara (epilepsi) atakları ile birlikte nörolojik ve nörolojik olmayan akla gelebilecek pek çok belirti ve bulgu eşlik edebilir. Klinik tablonun bu kadar zengin olması olayın aniden gelişmesine, büyük hacimli bir kanın, çok yüksek bir basınçla, beyin omurilik ve sinirlere yayılmasına 

ve böylece tüm sinir sistemini hem hacimsel hem 

de işlevsel olarak bütünüyle yaygın bir biçimde etkilemesine bağlıdır. 


“Spontan Subaraknoid Kanama", yüzde 80 sıklıkla beyin atardamarındaki bir baloncuğun (anevrizmanın) yırtılarak kanaması sonucu ortaya çıkar. Doğuştan gelen damar duvarındaki zayıflığın üstüne, edinsel olarak kan akışı ile ilgili faktörlerin ve damar duvarının yapısını etkileyen süreçlerin de eklenmesiyle anevrizmaların oluştuğu düşüncesi yaygın olarak kabul görmektedir; ancak yine de, süreç tüm ayrıntıları ile bilinmemektedir. 


Beyin damarının konjenital sakküler anevrizmalarının her ne kadar doğuştan bir başlangıcı olsa da, bu lezyonların ortaya çıkışı genellikle 40-60 yaş arasında ve çok sıklıkla ağır bir beyin kanaması olan SAK (Spontan Subaraknoid Kanama) ile olur. Ancak, daha düşük oranlarda erken yaş gruplarında ve ileri yaş gruplarında da ortaya çıkabiliyor. Kısaca, her yaş grubunda görülebilmekle birlikte bu lezyonların ortaya çıkışının beşinci ve altıncı on yıllarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 


Beyin anevrizmalarının sıklığında ırk ve bölge özellikleri önemlidir; bazı toplumlarda ve ailelerde anevrizma görülme oranı yüksektir. Dolayısıyla, genetik faktörlerin önemi olduğunu söyleyebiliriz. Beyin anevrizması ve spontan subaraknoid kanamalı hastaların yaklaşık onda birinde ailesel öykü mevcuttur; bu hastalarda klinik tablonun genellikle daha erken yaşlarda ortaya çıktığı ve daha ağır seyrettiği bilinir. Yaş ve cinsiyet de önemli bir etkendir. Tüm yaş gruplarında görülse de 40-60 yaş grubunda kadınlarda biraz daha yüksek oranda rastlanır. 
Edinsel (doğuştan olmayan) faktörlerden damar yapısını ve kan-akış dinamiğini etkileyen hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, narkotikler, alkolizm, kanda iltihap 

gibi enfeksiyonlar, kafa-beyin darbeleri anevrizma oluşumunda rol oynarlar. Beyin anevrizmalarının doğal seyrinde yüzde 90'ından fazlası, anevrizmanın yırtılıp kanaması ile ortaya çıkar. Bu, Spontan Subaraknoid Kanama (SAK) dediğimiz çok ağır bir beyin kanamasıdır. 
Bu klinik tabloda, anevrizma ile birlikte eşlik eden ağır beyin kanamasını ve bu kanamanın tetiklediği bir dizi komplikasyonu tedavi etmek gerekir. 
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Mi) GÜNEŞ YANIĞINA KARŞI PRATİK ÇÖZÜMLER! 


Memorial Şişli Hastanesi Yara Analizi ve Tedavi Merkezi Prof. Dr. Orhan Babuçcu 


Güneş altında koruyucu tedbirler almadan vakit geçirmek, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Ciltte kaşıntı, acı, üşüme hissi ve tüm vücutta halsizliğe neden olan güneş yanıkları, bazen su toplayarak tedavisi 

güç bir hal alabiliyor ya da deri kanserine davetiye çıkarıyor. Memorial Şişli Hastanesi Yara Analizi ve Tedavi Merkezi'nden Prof. Dr. Orhan Babuçcu, güneş yanıklarının mutlaka doğru uygulamalarla tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi. 


Deri vücudun en geniş organı olarak tanımlanmaktadır. 
Vücudun dış yüzeyini kaplayarak kapatır ve birçok farklı göreve sahiptir. Buna ek olarak dış etkenlere karşı oldukça duyarlı bir organdır. Bu sebeplerden dolayı derimizin zararlı dış etmenlerden korunması oldukça önemlidir. Derinin yüksek oranda duyarlı olduğu zararlı dış etkenlerin arasında ısı hasarı yani yanıklar yer almaktadır. Alev yanıkları ya da haşlanma yanıkları, yüksek oranda 1sı içerdiği için deride derin ve önemli yanıklara sebep olabilmektedir. Güneş ışınları ise daha az oranda Isı enerjisi içerdiği için sıklıkla birinci ya da ikinci derece olarak tanımlanan daha yüzeysel yanıklara sebep olmaktadır. Ancak güneş ışınlarının içerdiği radyoaktif enerji daha ciddi tablolara neden olabilir. 


Bronzlaşmak her ne kadar kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlasa da, her cilt tipinde mutlaka zararlı etkilere neden olur. Özellikle açık tenli ve kızıl saç rengine sahip bireyler, güneş yanığına karşı en hassas bireylerdir. Çünkü bu bireylerde “melanin pigmenti” adı verilen koruyucu pigment, diğer insanlara oranla daha 
az bulunmaktadır. Bu kişiler güneşten korunmak için 2 
kat özen göstermelidir. 
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Güneş yanıklarının oluştuğu anda ve uzun dönemde yaratacağı problemler, iki önemli grup halinde incelenmektedir. Birinci derece yanıklarda deride kızarıklıklar görülür ve su toplaması izlenmez. Bu durumda yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 

* Güneş yanığı olan bölgeye nemlendirici pomatlar 

sürmek 

* Bol su tüketmek 

* Sıvı içeriği yüksek besinleri tercih etmek 

* Soğuk kompresler yapmak 

* Sık sıkılık duşalmak 

* Hafif kıyafetler giyerek derinin yükünü azaltmak. 
Güneş yanığı durumunda yaranın acısını alıp kişiyi rahatlatacağı düşüncesi ile yanık bölgesine yoğurt ve diş macunu sürülmesi son derece yanlış bir uygulamadır. 
Tıbbi etkisi bilinmeyen ve bakteri üremesine yol açabilecek bu maddelerin kullanımından mutlaka kaçınılması gerekmektedir. Bunun yerine doktorun önereceği ilaçlar ve uygulamalardan faydalanılmalıdır. 


İkinci derece yanıklar su toplaması ile kendini gösterir ve birinci derece yanıklardan daha derin bir yanık yaralanmasına işaret eder. Vücuttaki bu bölgeler açık yara olarak kabul edilmelidir ve bir uzman tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından bazı hastalarda kapalı pansumana geçilmesi gerekebilmektedir. 

Su toplaması olan bölgenin genişliği arttıkça, bu durumun vücut için daha belirgin zarara yol açacağı unutulmamalıdır. Özellikle kronik böbrek yetmezliği, alkolizm, kalp hastalığı gibi ek hastalıkların ya da durumların varlığında, geniş yüzeyleri kaplayan ikinci derece yanıklarda damar içi yoldan serum tedavisi gerekebilmektedir. Güneş yanığı olan hastalarda sıklıkla 5-7 gün içerisinde tam iyileşme beklenmektedir. 


Güneş yanıklarının vücut için en önemli zararlı etkilerinden birisi de, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek olan deri kanserlerine yol açabilmesidir. Deri kanserlerinin bir kısmı derinin maruz kaldığı toplam güneş ışığı miktarıyla ilişkili olduğu için, güneş ışığına devamlı maruz kalan bireylerin kol, baş, boyun gibi uzuvlarında ortaya çıkabilmektedir. Deri kanserlerinin diğer bir çeşidi ise deriye aniden alınan yüksek güneş ışığı ile ilintilidir. Bu tarz deri kanserlerinin İskandinav ülkeleri gibi kuzey enlemlerde yaşayan beyaz tenli insanların yaz tatilleri esnasında yoğun güneşlenme sebebiyle oluştuğu görülmektedir. 


Güneş yanıklarının deri ve vücut sağlığı için önemli oranda zararlı olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. Bu durumda izlenilecek en iyi yöntem, güneş ışınlarından korunmaktır. Yaz mevsiminde güneşin dik ışınlarla dünyaya geldiği saatler olan 11.00-16.00 saatleri arasında güneş ışığına maruz kalmamak ve diğer vakitlerde de deri tipimize uygun faktörde güneş koruyucu krem kullanmak oldukça önemlidir. Gün içinde güneş koruyucu kremlerin birkaç kez sürülmesi gerekmektedir. Bunun dışında kıyafet seçimine özen göstermek, gün içinde kalın kenarlıklı şapkalar takmak ve şemsiye altında durmak da alınabilecek önlemler arasındadır. 
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